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			Het vleselijke denken vijandschap tegen God

			‘Het vleselijke denken is vijandschap tegen God.’ 
Romeinen 8:7, Engelse vertaling

			Het is een zeer ernstige aanklacht die de apostel Paulus tegen het vleselijke denken indient. Hij verklaart dat het vijandschap tegen God is. Als we overwegen wat de mens ooit was, een weinig minder dan de engelen, het gezelschap van God dat met Hem wandelde in de hof van Eden in de koelte van de dag, als we bedenken dat hij naar het beeld van zijn Schepper is gemaakt, zuiver, vlekkeloos en onbezoedeld, dan moet het ons wel bitter bedroeven als we merken dat een dergelijke aanklacht tegen ons als menselijk ras wordt ingediend. We mogen onze harpen wel aan de wilgen hangen terwijl we de stem van Jehova ernstig horen zeggen tot Zijn rebelse schepsel: ‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij zoon des dageraads’ (Jes. 14:12).

			‘Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid; Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg, gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen’ (Ezech. 28:12-16).

			Er is veel wat ons verdrietig kan maken als we de ruïnes van het menselijk ras bezien. Zoals de inwoner van Carthago vele tranen stortte als hij zag hoe de Romeinen zijn zeer geliefde stad hadden verwoest, of zoals de Jood die dwaalde door de straten van Jeruzalem klaagde dat de ploegschaar de schoonheid en de heerlijkheid van de stad die de vreugde der ganse aarde was, had ontsierd – zo behoren we te klagen over onszelf en ons geslacht, als we de ruïnes van het goede bouwwerk zien dat God had opgetrokken, dat prachtige schepsel, weinig minder dan de engelen, dat machtige wezen, de mens; als we zien hoe hij uit zijn hoge staat is gevallen en tussen de brokstukken ligt.

			Een paar jaar geleden was er een ster waar te nemen die bijzonder helder straalde, maar hij verdween spoedig. Sindsdien is ontdekt dat het een brandende planeet was, miljoenen kilometers bij ons vandaan, en toch bereikte de gloed van die enorme brand ons; de geluidloze boodschapper van het licht gaf ons aardbewoners over grote afstand de alarmboodschap door: ‘Een wereld in brand!’

			Maar wat betekent het verbranden van een ver verwijderde planeet, wat betekent de verwoesting van niet meer dan het materiaal van de omvangrijkste planeet vergeleken met deze val van de mensheid, deze verwoesting van alles wat heilig en gewijd is in onszelf? Vanuit menselijk perspectief zijn deze dingen nauwelijks vergelijkbaar, aangezien we veel belang hebben bij het ene, en geen belang bij het andere. De val van Adam was ónze val, we vielen in hem en met hem, we leden er in dezelfde mate onder. Het is de ruïne van ons eigen huis waarover we klagen, het is de verwoesting van onze eigen stad die we betreuren, wanneer we geschreven zien staan in woorden die te duidelijk zijn om verkeerd begrepen te worden: ‘Het vleselijke denken –het denken dat eens heilig was en nu vlees is geworden– is vijandschap tegen God.’ Moge God me deze morgen helpen om deze aanklacht ernstig in te dienen tegen ons allen. O, dat de Heilige Geest ons zo van zonde moge overtuigen dat we onszelf schuldig verklaren voor God.

			Het is niet moeilijk om deze tekst te begrijpen; hij behoeft nauwelijks enige uitleg. De oude vertalers zetten de tekst als volgt over: ‘Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God’ – dat wil zeggen, het natuurlijke bewustzijn, de ziel die we van onze ouders erven, die in ons geboren is toen ons lichaam door God werd gemaakt. Het vleselijke denken, de lusten, de begeerten van de ziel – dit is het dat bij God vandaan is gedwaald en vijandschap jegens Hem is geworden.

			Maar laten we voordat we de boodschap van de tekst bespreken, opmerken hoe sterk de apostel zich uitdrukt. ‘Het vleselijke denken’, zegt hij, ‘is vijandschap tegen God.’ Hij gebruikt een zelfstandig naamwoord, en geen bijvoeglijk naamwoord. Hij zegt niet alleen dat het tegenovergesteld is aan God, maar het is actieve vijandschap. Het is niet zwart, maar zwartheid. Het is niet in vijandschap, maar vijandschap zelf. Het is niet verdorven, maar verdorvenheid. Niet rebels, maar rebellie. Niet kwaadaardig, maar kwaadaardigheid zelf. Het hart is arglistig, het is actieve arglistigheid. Het is tastbaar kwaadaardig, de essentie van zondigheid. Het is het summum van alles wat verdorven is. Het is niet afgunstig jegens God, het is de afgunst zelf. Het is niet in vijandschap, het is actieve vijandschap.

			We hoeven ook niets te zeggen om uit te leggen dat het ‘vijandschap jegens God’ is. Deze formulering beschuldigt de mensheid niet alleen van een aversie jegens overheersing, wetten of leerstellingen van Jehova, maar ze brengt een diepere slag toe. Ze slaat de mens niet op zijn hoofd, maar dringt door in zijn hart. Ze legt de bijl aan de wortel van de boom en verklaart dat hij ‘vijandschap jegens God’ is, jegens de persoon van de Godheid, de machtige Maker van deze wereld. Geen vijandschap jegens de Bijbel of het Evangelie, ook al is dat zo, maar jegens God zelf, jegens Zijn wezen, Zijn bestaan en Zijn persoon.

			Laten we de woorden van onze tekst daarom wegen, want het zijn ernstige woorden. Ze zijn op een goede manier samengevoegd door Paulus, die meester der welsprekendheid, en wat meer is: ze werden gedicteerd door de Heilige Geest, Die een mens leert hoe hij juist moet spreken. Moge Hij ons helpen om deze woorden nader toe te lichten.

			We zullen allereerst de juistheid van deze bewering opmerken, in de tweede plaats de algemene verspreiding van het kwaad waarover hier wordt geklaagd en in de derde plaats zullen we de diepgang van het onderwerp nader onderzoeken en u op het hart drukken door de omvang van het kwaad te tonen. Daarna zullen we, mocht er nog tijd zijn, een of twee leerstellingen uit het algemene feit afleiden.

			I. In de eerste plaats zijn we ertoe geroepen te spreken over de juistheid van deze belangrijke bewering. ‘Het vleselijke denken is vijandschap tegen God.’ Er is geen bewijs voor nodig, want aangezien het in Gods Woord geschreven is, horen wij als christenen daarvoor te buigen. De woorden van de Schrift zijn woorden van oneindige wijsheid, en als het verstand de bedoeling van een bewering in het geopenbaarde Woord niet kan zien, dan is het er desondanks toe gehouden om deze met de diepste eerbied te geloven, aangezien we er zeer zeker van zijn dat ook al kan een bewering ons verstand te boven gaan deze toch nooit haaks zal staan op ons verstand. Hier vind ik in de Schrift geschreven: ‘Het vleselijke denken is vijandschap tegen God’, en dat op zich is genoeg voor mij.

			Maar als ik getuigen nodig zou hebben, dan zou ik de volken uit de oudheid erbij halen, ik zou het boek van de vroege geschiedenis openen. Ik zou u vertellen over de verschrikkelijke daden die de mensheid bedreven heeft. Misschien zou het uw ziel met afschuw vervullen als ik sprak over de wreedheid van ons ras jegens zichzelf, als ik u liet zien hoe de mens de wereld door oorlogen tot een Akeldama (akker des bloeds) maakte, en hoe hij de wereld door gevechten en moordpartijen met bloed bedekte. Als ik de zwarte lijst met misdaden die hele naties hebben begaan, of zelfs de karakters van sommige van de meest uitnemende filosofen u voor de geest zou brengen, dan zou ik me schamen om erover te spreken, en u zou weigeren mij aan te horen. Ja, voor u die beschaafde inwoners van een ontwikkeld land bent, zou het onmogelijk zijn om de misdaden aan te horen die bedreven werden door dezelfde mensen die nu worden geprezen als toonbeelden van volmaaktheid. Ik ben bang dat als heel de waarheid werd opgeschreven, we na het lezen over het leven van de machtigste helden van deze aarde en de meest trotse wijsgeren van allen zouden zeggen: ‘Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot een toe.’

			En zou dat niet voldoende zijn, dan zou ik u wijzen op de bedriegerijen van de heidenen. Ik zou u vertellen over hun priesterkunsten, waardoor hun ziel de slaaf van bijgeloof werd. Ik zou u hun goden voorstellen. Ik zou u getuige laten zijn van de verschrikkelijke obsceniteiten, de duivelse rituelen die deze verblinde mensen als de meest heilige zaken beschouwen.

			En nadat u gehoord hebt wat de natuurlijke godsdienst van de mens is, zou ik u vragen wat hun ongodsdienstigheid dan moet zijn. Als dit zijn vroomheid is, wat moet dan zijn goddeloosheid zijn? Als dit zijn vurige liefde jegens de godheid voorstelt, wat moet dan zijn haten ervan zijn? Als u het menselijk ras kende, dan ben ik er zeker van dat u meteen zou erkennen dat de aanklacht bewezen is en dat de wereld zonder enige terughoudendheid en geheel terecht zou moeten uitroepen: ‘Schuldig!’

			Een ander argument zou ik kunnen vinden in het feit dat de beste mensen altijd het meest bereid waren om hun verdorvenheid te belijden. De meest heilige mensen, degenen die het meest vrij waren van onreinheid, hebben haar altijd het meest gevoeld. Hij wiens klederen het witst zijn, zal het best de vlekken die erop zitten waarnemen. Hij wiens kroon het helderst straalt, zal het weten als hij een juweel verloren heeft. Hij die de wereld het meeste licht geeft, zal altijd zijn eigen duisternis kunnen ontdekken.

			De hemelse engelen bedekken hun gezicht, en de engelen van God op aarde, Zijn uitverkoren volk, moeten altijd hun gelaat met nederigheid bedekken, wanneer ze denken aan hoe ze waren. Hoor David: Hij was niet zo iemand die zich beroemt op een heilige natuur en een zuivere gesteldheid. Hij zegt: ‘Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.’ Hoor alle heilige mensen die in het geïnspireerde Boek van God hebben geschreven, en u zult merken dat ze allen belijden dat ze niet rein waren, zelfs niet tot een toe; ja, een van hen riep uit: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?’

			Ik zal nog een andere getuige ten gunste van de waarheid van dit feit noemen, die de zaak zal beslissen; dat zal uw eigen geweten zijn. Geweten, ik plaats u in de getuigenbank en onderwerp u deze morgen aan een verhoor! Geweten, antwoord eerlijk! Drogeer uzelf niet met de opium van zelfverzekerdheid! Spreek de waarheid. Hebt u uw hart nooit horen zeggen: ‘Ik wilde wel dat er geen God was?’ Hebben niet alle mensen, bij tijden, gewenst dat onze godsdienst niet waar was? Ook al konden ze de gedachte dat God bestaat niet helemaal wegdrukken, wilden ze niet dat God er niet zou zijn? Hebben ze niet het verlangen gehad dat uiteindelijk zou blijken dat al deze goddelijke werkelijkheden waanideeën waren, een schijnvertoning en bedrog?

			‘Ja’, zegt ieder mens, ‘die gedachte gaat soms door me heen. Ik heb wel gewenst dat ik me in dwaasheid kon wentelen, ik heb wel gewild dat er geen wetten waren om mij in te tomen. Ik heb, als een dwaas, ernaar verlangd dat er geen God zou zijn.’

			De passage in de Psalmen: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’, is verkeerd vertaald. Er zou moeten staan: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Geen God.’ De dwaas zegt niet in zijn hart dat God er niet is, want hij weet dat God er is; maar hij zegt: ‘Geen God – ik wil er geen, ik wilde dat Hij er niet was.’ En wie onder ons is niet zo dwaas geweest om ernaar te verlangen dat er geen God was?

			Nu geweten, beantwoord een andere vraag! U hebt bekend dat u bij tijden gewenst hebt dat er geen God was. Nu, veronderstel dat iemand een ander dood zou wensen, zou dat niet bewijzen dat hij hem haat? Ja, dat zou zo zijn. En zo, vrienden, het verlangen dat er geen God zou zijn, bewijst dat wij een afkeer van Hem hebben. Als ik wil dat een mens dood zou zijn en in zijn graf zou verteren, als ik wil dat hij er niet is, dan moet het wel zo zijn dat ik die mens haat. Anders zou ik hem niet dood wensen. Dus die wens –en ik denk niet dat er ooit iemand in de wereld is geweest die deze niet gehad heeft– bewijst dat ‘het vleselijke denken is vijandschap tegen God.’

			Maar geweten, ik heb een andere vraag. Heeft uw hart er niet ooit naar verlangd, aangezien God bestaat, dat Hij een beetje minder heilig, een beetje minder zuiver zou zijn, zodat de zaken die nu grote misdaden zijn, beschouwd zouden worden als vergeeflijke misstappen, als pekelzonden? Heeft uw hart nooit gezegd: ‘Had God deze zonden maar niet verboden! Wilde Hij maar genadig zijn en ze voorbijgaan zonder dat er verzoening voor nodig was! Was Hij maar niet zo streng, zo rigoureus rechtvaardig; hield Hij maar niet zo ontzettend strikt vast aan Zijn rechtvaardigheid.’ Heeft u dat nooit gezegd, mijn hart? Het geweten moet antwoorden: ‘Ja, dat heeft het wel.’

			Nu, die wens om God te veranderen bewijst dat u de God Die er nu is, de God van hemel en aarde, niet liefhebt. En hoewel u kunt spreken over natuurlijke godsdienst, en uzelf erop kunt beroemen dat u de God van de groene velden vereert, de God van de grazige weiden, van de opkomende vloed, van de rollende donder, van de azuurblauwe hemel, de sterrennacht en het grote universum; hoewel u het poëtische ideaal van de Godheid liefhebt, het is niet de God van de Schrift, want u hebt Zijn karakter willen veranderen, en daarin hebt u bewezen dat u een vijand van Hem bent.

			Maar waarom, geweten, zou ik op deze manier door moeten gaan? U kunt, als u de waarheid wilt spreken, getuigen dat ieder mens zo tegen God overtreden heeft, zo voortdurend Zijn wet verbroken heeft, Zijn sabbat geschonden, Zijn inzettingen vertrapt, Zijn Evangelie veracht, dat het waar is, dat het wel waar moet zijn dat ‘het vleselijke denken vijandschap is tegen God.’

			II. In de tweede plaats, zijn we ertoe geroepen de algemene verspreiding van dit kwaad op te merken. Wat een veelomvattende bewering is dit. Het gaat niet over een enkele persoon die vleselijk denkt, of een bepaalde soort personen, maar over ‘het vleselijke denken.’ Het is een niet nader gespecificeerde bewering, die ieder individu insluit. Iedereen kan met recht vleselijk worden genoemd; als zijn denken niet geestelijk gemaakt is door de macht van Gods Heilige Geest, is het ‘vijandschap tegen God.’

			Merk dan allereerst op dat dit kwaad algemeen verspreid is, in die zin dat alle personen erdoor zijn aangetast. Iedereen die vleselijk denkt in deze wereld is vijandig jegens God. Dit sluit zelfs kinderen aan de moederborst niet uit. We noemen hen onschuldig, en dat zijn ze ook voor zover het daadwerkelijke overtredingen betreft, maar zoals de dichter zegt: ‘In de borstkas van het jongste kind ligt een steen.’ In het vleselijke denken van een kind is vijandschap tegen God. Zij is niet ontwikkeld, maar ze is aanwezig. 

			Sommigen zeggen dat kinderen leren zondigen door navolging. Maar nee, haal een kind uit zijn natuurlijke levenssituatie, stel hem onder de meest godzalige invloed, laat de lucht die hij inademt gezuiverd zijn door vroomheid, laat hij voortdurend de heiligheid als met teugen indrinken, laat hem niets horen dan de stem van gebed en lofprijzing, laat zijn oor niets dan lofliederen horen – en desondanks kan dat kind een van de grootste overtreders worden, en hoewel hij schijnbaar op de weg naar de hemel is geplaatst, zal hij als hij niet door goddelijke genade geleid wordt, zich in de richting van de hel spoeden.

			O, hoe waar is het dat sommigen die de beste ouders hebben gehad, de slechtste zonen zijn geworden; dat velen die onder de heiligste voortekenen zijn opgevoed, in omstandigheden die de vroomheid het best bevorderden, desondanks losbandig en lichtzinnig zijn geworden. Dat heeft niets met navolging te maken, maar het kind is van nature slecht. Erken dat het kind vleselijk is, en mijn tekst zegt: ‘Het vleselijke denken is vijandschap tegen God.’

			Ik heb gehoord dat de jonge krokodil wanneer hij uit zijn ei gekropen is, meteen een aanvalshouding aanneemt; hij spert zijn bek open alsof het hem is aangeleerd. We weten dat jonge leeuwen die getemd zijn, nog steeds de wilde natuur van hun soortgenoten in het oerwoud hebben, en dat ze als ze de vrijheid kregen even vurig op jacht zouden gaan als zij.

			Zo is het ook met een kind. U kunt hem binden met de groene twijgen van onderwijs, u kunt met hem doen wat u wilt, maar aangezien u zijn hart niet kunt veranderen, zal dat vleselijke denken steeds vijandig staan tegenover God. Ondanks intellect, talent en alles wat u daarbij kunt voegen, zal het dezelfde zondige aard hebben als ieder ander kind, als het al niet overduidelijk kwaadaardig zal zijn; want ‘het vleselijke denken is vijandschap tegen God.’

			En zoals dit geldt voor kinderen, geldt het voor iedere klasse mensen. Er zijn mensen die in deze wereld als superieure geesten geboren worden, mensen die rondgaan als reuzen, gehuld in mantels van licht en heerlijkheid. Ik heb het over de dichters, mensen die rechtop staan als het Colosseum, machtiger dan wij, die uit hemelsferen lijken te komen. Er zijn anderen met een groot intellect, die de mysteries van de wetenschap navorsen en dingen ontdekken die sinds de schepping verborgen waren; mannen van scherpzinnig onderzoek en grote geleerdheid. En toch wordt van hen allemaal ––dichter, filosoof, metafysicus en grote ontdekker–gezegd: ‘Het vleselijke denken is vijandschap tegen God.’ U kunt hem trainen, zijn intellect kan bijna aan dat van een engel gelijk zijn, u kunt zijn geest vormen totdat hij dingen die voor ons raadsels zijn in één moment oplost. U kunt hem zo machtig maken dat hij alles aankan – maar toch, als u dat gedaan heeft zal zijn geest verdorven zijn, en zijn vleselijke hart nog steeds vijandig staan tegenover God.

			Meer nog, u kunt hem in het huis des gebeds brengen, u kunt hem voortdurend onder de duidelijkste prediking doen zitten, waar hij de leerstukken van de genade in al hun zuiverheid zal horen, vergezeld van een heilige zalving. Maar als die heilige zalving niet op hem rust, zal alles tevergeefs zijn. Hij zal zeer regelmatig de samenkomst bijwonen, maar net als de deur van de kerk, die open- en dichtgaat, zal hij steeds dezelfde zijn. Zijn godsdienst zal uitwendig en oppervlakkig zijn en zijn denken zal nog steeds vijandig staan tegenover God.

			Dit is niet iets wat ik beweer; het is wat Gods Woord verklaart. U kunt het negeren als u het niet gelooft, maar val mij er niet om aan, het is de boodschap van mijn Meester. En het geldt voor ieder van u: mannen, vrouwen en kinderen, en ook voor mijzelf, dat als we niet wedergeboren en bekeerd zijn, als we geen hartelijke verandering hebben ondergaan, ons vleselijke denken nog steeds vijandschap is tegen God.

			Merk ook op dat dit voor alle tijden geldt. Het vleselijke denken is altijd vijandschap tegen God. ‘O’, zegt iemand. ‘Het kan zijn dat we soms afkerig van God zijn, maar dat is ongetwijfeld niet altijd het geval.’ ‘Er zijn momenten’, zegt een ander, ‘dat ik me opstandig voel; soms word ik door mijn lusten verleid. Maar ongetwijfeld zijn er ook andere tijden waarin ik God werkelijk goedgezind ben en Hem ware toewijding aanbied. Ik heb boven op een bergtop gestaan totdat mijn ziel helemaal vol was van het tafereel voor me, en van mijn lippen kwam de lofzang:

			‘Dit zijn Uw heerlijke werken, Bron van alle goeds,
Almachtige, van U is deze alomvattende schepping,
die zo wonderlijk schoon is.
Hoe wonderlijk moet U Zelf dan niet zijn!’

			Ja, maar let op: wat de ene dag geldt, is niet onwaar op de andere: ‘Het vleselijke denken is vijandschap tegen God’, altijd. De wolf kan slapen, maar het is nog steeds een wolf. De slang met zijn hemelsblauwe tint kan slapen tussen de bloemen en het kind kan zijn glibberige rug aaien, maar het is nog steeds een slang. Zijn natuur verandert niet, ook al slaapt hij. De zee is het huis van de stormen, ook al is hij zo spiegelglad als een meer. De donder rolt nog steeds machtig, ook al is hij zo ver bij ons vandaan dat we hem niet horen. En het hart, wanneer het zijn lava niet uitspuwt, en de hete stenen van zijn verdorvenheid niet naar buiten stuwt, is nog steeds dezelfde verschrikkelijke vulkaan. En altijd, ieder uur en ieder moment –ik zeg dit zoals God het zegt–, staat ieder van u, als u vleselijk bent, vijandig tegenover God.

			Nog iets over de algemeenheid van deze bewering. Het hele denken is vijandig tegenover God. De tekst zegt: ‘Het vleselijke denken is vijandschap tegen God.’ Dat wil zeggen: de gehele mens, ieder deel van hem – iedere macht, iedere passie. De vraag wordt vaak gesteld: ‘Welk deel van de mens werd bij de val aangetast?’ Sommigen denken dat de val alleen invloed had op de genegenheden, en dat het verstand niet werd aangetast. Dit leiden ze af uit de wijsheid van de mens, en de machtige ontdekkingen die hij heeft gedaan, zoals de wet van de zwaartekracht en de stoommachine.

			Maar volgens mij laat dit maar heel weinig wijsheid zien, gelet op wat er de komende honderd jaar zal volgen, en heel weinig vergeleken met wat er had kunnen zijn als het menselijke verstand in zijn oorspronkelijke toestand was gebleven. Ik geloof dat de val de mens geheel verwoestte, ook al was het zo dat toen deze als een lawine op de machtige tempel van de menselijke natuur stortte, enkele zuilen niet vernietigd werden. Tussen de ruïnes vindt u hier en daar een fluit, een voetstuk, een kroonlijst, een zuil die niet geheel gevallen is, maar toch viel het gehele bouwwerk, en de mooiste restanten zijn gevallen restanten, met de grond gelijkgemaakt. De gehele mens is geschonden.

			Kijk naar ons geheugen. Is het niet waar dat ons geheugen is gevallen? Slechte dingen kan ik veel beter onthouden dan dingen die vol vroomheid zijn. Ik hoor een lichtzinnig liedje; die muziek uit de hel zal als ik grijze haren heb nog steeds in mijn oren weerklinken. Ik hoor een loflied, maar helaas, ik ben het alweer vergeten! Want het geheugen grijpt slechte dingen met een ijzeren hand, maar de goede houdt het met zwakke vingers vast. Het laat toe dat de heerlijke woudreuzen van de Libanon de rivier der vergetelheid afdrijven, maar het houdt alle troep tegen die uit de smerige stad Sodom komt. Het kwaad houdt het vast, het goede laat het gaan. Het geheugen is gevallen.

			Hetzelfde geldt voor de gevoelens. We houden meer van alle aardse zaken dan we behoren te doen. We zetten ons hart spoedig op een schepsel, maar heel zelden op onze Schepper. En als het hart aan Jezus gegeven is, dan is het geneigd bij Hem weg te dwalen.

			Kijk ook naar de fantasie. O, wat kan de verbeelding nare dingen voortbrengen als het lichaam ziek is. Maar geef een mens iets dat hem half vergiftigt, drogeer hem met opium, en wat zal zijn fantasie dansen van vreugde! Als een ongekooide vogel zal ze als met adelaarsvleugels opstijgen. Hij ziet dingen waar hij zelfs ’s nachts nooit van droomde. Waarom werkte zijn fantasie niet toen zijn lichaam in een normale toestand verkeerde, toen het gezond was? Eenvoudig omdat ze verdorven is. Pas toen er een verkeerd element was binnengekomen, toen het lichaam begon te beven van een soort vergiftiging, kreeg de verbeelding het naar haar zin. We hebben een paar uitstekende voorbeelden van wat mensen kunnen schrijven als ze onder de vervloekte invloed van geestverruimende middelen zijn. Omdat de geest zo verdorven is, houdt hij van iets dat het lichaam in een abnormale toestand brengt, en daarin hebben we het bewijs dat de verbeelding zelf is afgedwaald.

			Hetzelfde geldt voor het oordeelsvermogen. Ik zou kunnen bewijzen wat voor slechte beslissingen het neemt. Op dezelfde manier zou ik het geweten kunnen beschuldigen, en u vertellen hoe blind het is en door de grootste dwaasheden wordt beïnvloed. Ik zou al onze vermogens kunnen langsgaan en ze een voor een kunnen bestempelen als: ‘Verrader van God! Verrader van God!’ Het gehele vleselijke denken is vijandschap tegen God.

			Nu, toehoorders, laat me met de artikelen van de Engelse Kerk aantonen dat ik geen vreemde leer verkondig. Hier is het negende artikel over de erfzonde. ‘De erfzonde is niet het navolgen van Adam (zoals de pelagianen ijdel beweren); maar het is de onvolkomenheid en verdorvenheid van ieder mens, die van nature worden teweeggebracht vanwege het nakomeling-zijn van Adam; waardoor de mens ver is afgeraakt van de oorspronkelijke gerechtigheid, en vanuit zijn eigen natuur geneigd is tot het kwade, zodat het vlees altijd begeert tegen de Geest; en daarom verdient het vlees in iedere persoon die in deze wereld geboren is Gods toorn en verdoemenis. En deze aantasting van de natuur blijft zelfs in degenen die wedergeboren zijn; waarbij het begeren des vleses, in het Grieks phronema sarkos (wat sommigen verklaren als de wijsheid, sommigen als de zinnelijkheid, sommigen als de liefde en sommigen als het verlangen van het vlees), niet onderworpen is aan de wet van God. En hoewel er geen verdoemenis is voor hen die geloven en gedoopt zijn, belijdt de apostel toch dat begeerte en lust in zichzelf zondig van karakter zijn.’

			Meer heb ik niet nodig. Kan iemand die met het gebedenboek van de Engelse Kerk instemt het oneens zijn met de leer dat ‘het vleselijke denken is vijandschap tegen God’?

			III. Ik heb gezegd dat ik in de derde plaats zou proberen de grote omvang van dit kwaad te laten zien. Ik ben bang, broeders, dat heel vaak als we onze toestand overdenken, we niet zozeer aan onze schuld denken als wel aan onze ellende. Ik heb wel preken gelezen over de geneigdheid van de zondaar tot het kwade, waarin deze krachtig werd aangetoond en waardoor de trots van de menselijke natuur zeker vernederd en neergehaald werd. Maar één ding treft me altijd als een zeer groot tekort, namelijk wanneer de leer achterwege wordt gelaten dat de mens in dit alles schuldig is. Als zijn hart tegen God gekeerd is, horen we hem te vertellen dat dit zijn zonde is. En als hij zich niet kan bekeren, horen we hem te laten zien dat zonde de enige oorzaak van zijn onvermogen is, dat al zijn vervreemding van God zonde is, dat zolang hij bij God vandaan blijft, dit zonde is.

			Ik ben bang dat velen van ons op dit punt moeten toegeven dat we ons eigen geweten niet beschuldigen van het zondige hiervan. Ja, we zeggen dat we veel verdorvenheden hebben. O ja! Maar we zitten heel tevreden neer. Broeders, dit behoren we niet te doen. Dat we dit soort verdorvenheden hebben is onze misdaad, die we als een enorm kwaad zouden moeten belijden. En als ik, als dienaar van het Evangelie, u het zondige hiervan niet op het hart bind, heb ik de zaak gemist die er het virus van is. Ik heb de essentie achterwege gelaten als ik niet heb aangetoond dat het een misdaad is.

			Nu, ‘het vleselijke denken is vijandschap tegen God.’ Wat een zonde is het! Dit zal op twee manieren blijken. Overweeg de relatie waarin wij tot God staan, en onthoud dan wat God is. En nadat ik over deze twee dingen heb gesproken, hoop ik dat u inderdaad zult zien dat het een zonde is om in vijandschap tegenover God te staan.

			Wie is God voor ons? Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde; Hij draagt de pilaren van het universum. Zijn adem geeft de bloemen hun geur, Zijn pen schildert ze, Hij is de auteur van deze mooie schepping. ‘Wij zijn de schapen van Zijn weide, Hij heeft ons gemaakt en niet wijzelf.’ Hij is onze Maker en Schepper, en daarom maakt Hij er aanspraak op onze Koning te zijn. Hij is onze wetgever.

			En, om onze misdaad nog erger te maken: Hij is ook Degene Die de voorzienigheid regeert, want Hij is het Die ons van dag tot dag draagt. Hij voorziet in onze behoeften, Hij houdt de adem in onze neus. Hij laat het bloed door onze aderen stromen. Hij houdt ons in leven en behoedt ons voor de dood. Hij staat voor ons, onze Schepper, onze Koning, onze Ondersteuner, onze Weldoener, en ik vraag: Is het geen enorm zware zonde, is het geen hoogverraad tegenover de Heerser van de hemel, is het geen verschrikkelijke zonde, waarvan we de diepte niet kunnen doorgronden, dat wij, Zijn schepselen, van Hem afhankelijk, vijandig staan tegenover God?

			Maar de zonde blijkt nog erger wanneer we denken aan wie God is. Laat me u op een persoonlijke manier ondervragen, want dit is belangrijk. Zondaar, waarom staat u vijandig tegenover God? God is de God van liefde, Hij is vriendelijk voor Zijn schepselen. Hij benadert u met Zijn vrijgevige liefde. Deze zelfde dag heeft de zon u beschenen, deze dag hebt u voedsel en kleding gehad en bent u krachtig en gezond hierheen gekomen. Haat u God omdat Hij u liefheeft? Is dat de reden?

			Overweeg hoeveel genadegaven u uw leven lang uit Zijn handen ontvangen hebt! U bent niet met een mismaakt lichaam geboren. U hebt een behoorlijke gezondheid ontvangen. U bent vaak na een ziekte hersteld. Terwijl u aan de poorten van de dood lag, heeft Zijn arm ervoor gezorgd dat u niet de laatste stap in de richting van de vernietiging deed. Haat u God om dit alles? Haat u Hem omdat Hij uw leven door Zijn vriendelijke genade spaarde? Zie de goedheid die Hij u betoond heeft! Hij had u naar de hel kunnen verwijzen, maar u bent hier. Nu, haat u God omdat Hij u gedragen heeft? O, waarom staat u vijandig tegenover Hem?

			Medeschepsel, weet u niet dat God Zijn Zoon stuurde vanaf Zijn hart, dat Hij Hem aan het hout hing en daar liet sterven voor zondaren, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen? En haat u God daarom? O, zondaar! Is dit de reden van uw vijandschap? Bent u zo ontaard dat u vijandschap geeft in ruil voor liefde? En terwijl Hij u omringd heeft met Zijn gunstbewijzen, u met genade en goedertierenheid omgordde, haat u Hem daarom? Hij had kunnen zeggen, zoals Jezus tegen de Joden zei: ‘Om welk werk van die stenigt gij Mij?’ Om welk werk haat u God? Als een aardse weldoener u voedde, zou u die dan haten? Als hij u kleedde, zou u hem dan in zijn gezicht beledigen? Als hij u talenten gaf, zou u die dan tegen hem gebruiken? O, spreek! Zou u uw beste vriend een mes in het hart steken? Haat u uw moeder, die u als baby verzorgde? Vervloekt u uw vader, die op een wijze manier toezicht over u hield? Nee, zegt u, we hebben enige dankbaarheid jegens aardse familieleden. Waar is uw hart dan? Waar is uw hart, dat u God desondanks kunt verachten en vijandig tegenover Hem staan? O, duivelse misdaad! O, satanische gruweldaad! O ongerechtigheid waarvoor woorden tekortschieten! De Allerliefelijkste te haten, de wezenlijk Goede te verachten, de voortdurend Genadige te verafschuwen, de altijd Weldadige af te wijzen, de Vriendelijke, de Goedertierene te beschimpen – en boven alles, de God te haten Die Zijn Zoon zond om voor mensen te sterven!

			O, in de gedachte ‘Het vleselijke denken is vijandschap tegen God’ is iets wat ons wel mag doen beven. Ik wilde wel dat ik mezelf krachtiger kon uitdrukken, maar mijn Meester alleen kan u een indruk geven van het enorme kwaad van deze verschrikkelijke toestand van het hart.

			Maar er zijn nog een of twee leerstellingen die we hiervan zullen proberen af te leiden. Is het vleselijke denken vijandschap tegen God? Dan kan de zaligheid niet door verdienste zijn; ze moet zijn door genade. Als wij vijandig tegenover God staan, welke verdienste kunnen we dan hebben? Hoe kunnen we iets verdienen bij het Wezen dat we haten?

			Ook al waren we zo rein als Adam in het paradijs, dan konden we nog geen verdienste hebben, want ik denk niet dat Adam ook maar iets verdienstelijks had voor zijn Schepper. Als hij de gehele wet van zijn Meester gehouden had, dan was hij maar een onnutte dienstknecht geweest. Dan had hij niet meer gedaan dan hij behoorde te doen. Dan had hij geen teveel gehad, geen batig saldo.

			Maar aangezien we vijanden geworden zijn, hoe veel minder kunnen wij hoop hebben om door de werken gered te worden. O nee! Maar de hele Bijbel vertelt ons, van het begin tot het einde, dat de zaligheid niet door de werken van de wet is, maar door de daden van genade. Maarten Luther verklaarde dat hij voortdurend rechtvaardiging door het geloof alleen predikte, want, zei hij, ‘de mensen zouden het anders vergeten; daarom moest ik de Bijbel haast tegen hun hoofd slaan, om het in hun hart te krijgen.’ Het is waar. We vergeten steeds dat de zaligheid alleen door genade is. We willen altijd iets van onze eigen verdienste toevoegen. We willen iets doen.

			Ik herinner me iets wat de oude Matthew Wilkes zei: ‘Gered door je werken! Je zou even goed kunnen proberen om in een papieren boot naar Amerika te varen!’ Gered door de werken – het is onmogelijk! De arme wetticist is als een blind paard dat in de tredmolen rondloopt en uiteindelijk merkt dat het niet verder is gekomen. Hij heeft geen vast vertrouwen, geen solide grond om op te steunen. Hij heeft niet genoeg gedaan. ‘Het is nooit genoeg’, zegt het geweten altijd. ‘Dit is het volmaakte niet, het behoorde beter te zijn.’ Zaligheid voor vijanden moet worden aangebracht door een plaatsbekleder, door verzoening, ja door Christus.

			Een andere leer die we hieruit afleiden is de noodzaak van een volledige verandering van onze natuur. Het is waar dat we van nature vijandig staan tegenover God. Hoe nodig is het dan dat onze natuur wordt veranderd! Er zijn maar weinig mensen die dit oprecht geloven. De meesten denken dat ze wanneer ze ‘Heere, wees mij genadig’ roepen als ze op hun sterfbed liggen, rechtstreeks naar de hemel zullen gaan.

			Laat me voor een paar ogenblikken iets onmogelijks veronderstellen. Laat me een mens voorstellen die de hemel binnengaat zonder dat zijn hart veranderd is. Hij komt de poorten binnen. Hij hoort een gezang. Hij schrikt! Het is de lof van zijn vijand. Hij ziet een troon, en daarop zit Iemand Die heerlijk is, maar het is zijn vijand. Hij loopt door straten van goud, maar die straten behoren toe aan zijn vijand. Hij ziet engelenlegers, maar het zijn de dienaren van zijn vijand. Hij is in het huis van zijn vijand, want hij staat vijandig tegenover God. Hij zou niet mee kunnen zingen met het lied, want hij kent de melodie niet.

			Daar zou hij staan, zwijgend, bewegingloos, totdat Christus zou zeggen, met een stem luider dan tienduizend donderslagen: ‘Wat doet u hier? Vijanden aan een bruiloftsmaal? Vijanden in het huis van de kinderen? Vijanden in de hemel? Hier vandaan! Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur van de hel!’

			O mensen, als een onwedergeboren mens in de hemel kon komen, dan zou hij daar –zoals George Whitefield zei– zo ongelukkig zijn dat hij God zou vragen om hem naar de hel te laten vluchten om daar te schuilen. Er moet een verandering zijn, gelet op de toekomstige staat. Want hoe kunnen vijanden van God ooit aan het bruiloftsmaal van het Lam aanzitten?

			En tot besluit, laat me u eraan herinneren –en het staat uiteindelijk in de tekst– dat deze verandering gewerkt moet worden door een kracht die buiten uzelf ligt. Een vijand kan zichzelf misschien in een vriend veranderen, maar vijandschap kan dat niet. Als het maar een onderdeel van zijn natuur is om een vijand te zijn, dan kan hij zichzelf in een vriend veranderen. Maar als het het wezen van zijn bestaan vormt om vijandschap te zijn, actieve vijandschap, dan kan vijandschap zichzelf niet veranderen. Nee, er moet meer worden gedaan dan wij kunnen bereiken.

			Dit is precies wat in deze dagen vergeten wordt. We moeten meer prediking van de Heilige Geest hebben, als we meer bekeringswerk willen. Ik vertel u, mensen, als u uzelf verandert en uzelf beter maakt, en beter, en nog beter, duizend keer, dan zult u nooit goed genoeg zijn voor de hemel. Totdat Gods Geest Zijn hand op u heeft gelegd, totdat Hij het hart vernieuwd heeft, totdat Hij de ziel gezuiverd heeft, totdat Hij de hele geest veranderd heeft en de mens nieuw gemaakt, kunt u de hemel niet binnengaan. Hoe ernstig dan zou iedereen moeten nadenken. ‘Hier ben ik, een kortstondig schepsel, geboren om te sterven, maar toch onsterfelijk! Op dit moment sta ik vijandig tegenover God. Wat zal ik doen? Is het mijn plicht niet, zowel als mijn geluk, om te vragen of er een weg is om met God verzoend te raken?’

			Vermoeide zondeslaven, zijn uw wegen niet wegen van dwaasheid? Is het wijsheid, medeschepselen, om uw Schepper te haten? Is het wijsheid om Hem tegen te staan? Is het verstandig om de rijkdom van Zijn genade te verachten? Als het wijsheid is, is het helse wijsheid. Als het wijsheid is, is het wijsheid die dwaasheid is bij God. O, moge God u geven dat u uzelf met een oprecht hart tot Jezus keert! Hij is de ambassadeur, Hij is het Die vrede kan maken door Zijn bloed; en hoewel u hier binnenkwam als een vijand, is het mogelijk dat u die deur uitgaat als een vriend, als u maar kunt zien op Jezus, de koperen slang die werd verhoogd.

			Nu kan het zijn dat sommigen van u overtuigd zijn van zonde, door de Heilige Geest. Ik zal u nu de weg der zaligheid verkondigen. ‘Zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn, zo moet de Zoon des mensen worden verhoogd; opdat eenieder die in Hem gelooft niet verderve, maar eeuwig leven hebbe.’

			Zie, bevende boetvaardige, het middel van uw verlossing. Richt uw betraande oog naar de heuvel Golgotha! Zie het slachtoffer der gerechtigheid, het verzoeningsoffer voor uw overtreding. Aanschouw de Zaligmaker in Zijn lijden, Die met stromen bloed uw ziel koopt en met het meest intense lijden uw straf draagt. Hij stierf voor u, als u nu uw schuld belijdt.

			Kom, veroordeelde, door uzelf veroordeelde, en kijk deze richting op, want één blik zal u redden. Zondaar, u bent gebeten! Kijk! Het is niets dan ‘Kijk!’ Het is eenvoudig ‘Kijk!’ Als u maar naar Jezus kunt kijken, bent u zalig. Hoor de stem van de Verlosser: ‘Zie op Mij en word behouden.’ Kijk, kijk, kijk, schuldige zondaren.

			Waag het op Hem, geheel.
Laat er geen ander vertrouwen zijn. 
Niemand dan Jezus, vriendelijk en liefdevol,
Kan hulpeloze zondaren goeddoen.’

			Moge mijn gezegende Meester u helpen tot Hem te komen en u tot Zijn Zoon trekken, om Jezus’ wil. 

			Amen.

			De uitgeputte strijder

			‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere.’ 
Romeinen 7:24, 25

			Als ik uw tijd met omstreden kwesties zaken zou willen vullen, dan zou ik kunnen aantonen dat de apostel Paulus hier zijn eigen ervaring als christen beschrijft. Sommigen hebben wel beweerd dat hij alleen vertelt wat hij was voor zijn bekering, en niet wat hij was toen hij de genade van God ontving. Maar zulke personen hebben het overduidelijk mis, en naar mijn idee moedwillig; want ieder die met een niet-vooringenomen, eerlijk hart dit hoofdstuk doorleest, zou die fout niet kunnen maken. Het is Paulus, de apostel die niet minder was dan de grootste der apostelen, het is Paulus, de machtige heilige en de apostel, die hier uitroept: ‘Ik ellendig mens!’

			Nederige christenen vallen vaak ten prooi aan een heel dwaze fout. Ze kijken naar bepaalde gevorderde heiligen en bekwame predikanten, en ze zeggen: ‘Dit soort mensen lijdt ongetwijfeld niet wat ik lijd; ze strijden niet met dezelfde slechte neigingen als die mij kwellen en verontrusten.’ Ach, als ze in het hart van die mensen konden zien, als ze wisten van hun innerlijke strijd, dan zouden ze spoedig ontdekken dat hoe dichter een mens bij God leeft, des te meer hij te treuren heeft over zijn eigen boze hart; en hoe meer zijn Meester hem in Zijn dienst gebruikt, des te meer kwelt en plaagt het kwaad van het vlees hem dag aan dag.

			Misschien ligt het meer voor de hand om deze fout met betrekking tot de apostelen te maken; in ieder geval gebeurt het vaker. Wij Engelsen hebben de gewoonte om te spreken over de heilige Paulus en de heilige Johannes, alsof zij heiliger waren dan ieder ander kind van God. Ze zijn allen heiligen die God heeft geroepen door Zijn genade en geheiligd door Zijn Geest. Maar op de een of andere manier rekenen we de apostelen en de eerste heiligen tot een andere categorie en durven we hen niet als gewone stervelingen te beschouwen. We bezien hen als uitzonderlijke wezens, die geen mensen van gelijke beweging als wij kunnen zijn. De Schrift zegt ons dat onze Zaligmaker ‘in alle dingen verzocht is geweest gelijk als wij’, en toch maken we de enorme fout om te denken dat de apostelen, die veel minder waren dan de Heere Jezus, deze verleidingen en deze strijd niet kenden.

			De waarheid is dat als u de apostel Paulus had meegemaakt, u had gedacht dat hij opmerkelijk veel leek op de anderen van het uitverkoren geslacht. En als u met hem had gesproken, zou u gezegd hebben: ‘Paulus, ik merk dat uw en mijn ervaring precies met elkaar overeenkomen. U bent geloviger, heiliger en dieper onderwezen dan ik, maar u hebt dezelfde beproevingen te doorstaan. Ja, in sommige opzichten bent u zwaarder beproefd dan ik.’

			Bezie de heiligen niet alsof zij niets met zwakheden of zonden te maken hadden en beschouw hen niet met die mystieke eerbied die u bijna tot een afgodendienaar maakt. Hun heiligheid is zelfs door u te verkrijgen, en hun fouten verdienen evenzeer als de uwe bestraffing.

			Ik geloof dat een christen de plicht heeft naar een grote mate van heiligheid te streven, en als deze heiligen verder gevorderd waren dan wij –wat ongetwijfeld zo is– laten we hen dan volgen. Laten we hen nastreven, ja laten we hen voorbijgaan, want ik zie niet in dat dit onmogelijk zou zijn. We hebben hetzelfde licht als zij, dezelfde genade is voor ons beschikbaar, en waarom zouden we rusten voordat we hen in de hemelse wedloop gepasseerd zijn?

			Laten we hen terugbrengen tot het niveau van gewone stervelingen. Als Jezus de Zoon des mensen was en volkomen mens, ‘been van ons been en vlees van ons vlees’, dan waren de apostelen dat ook. En het is een vreselijke fout om te veronderstellen dat ze niet met dezelfde gevoelens te maken hadden en met dezelfde innerlijke beproevingen als de geringste kinderen van God. Dit kan ons troosten en bemoedigen als we merken dat we in een strijd verwikkeld zijn die ook de apostelen zelf moesten strijden.

			Nu zullen we deze morgen in de eerste plaats de twee naturen opmerken, in de tweede plaats hun voortdurende strijd. In de derde plaats zullen we een stap terzijde doen en naar de vermoeide strijder kijken en hem horen roepen: ‘Ik ellendig mens.’ Dan zullen we ons oog een andere kant op richten en zien hoe die vermoeide strijder zichzelf aangordt tot de strijd en een verwachtingsvolle overwinnaar wordt terwijl hij roept: ‘Ik dank God door Jezus Christus onze Heere.’

			I. In de eerste plaats dan de twee naturen. Vleselijke mensen, onvernieuwde mensen, hebben één natuur. Een natuur die ze van hun ouders geërfd hebben en die, door de overtreding van Adam, boos is, enkel boos, en dat voortdurend. De gewone menselijke natuur, zoals ieder mens die heeft, heeft veel uitzonderlijke kenmerken, op menselijk niveau beoordeeld. Een louter natuurlijk mens kan eerlijk zijn, oprecht, vriendelijk en vrijgevig, hij kan edele en grootmoedige gedachten hebben en leren om zich oprecht en manhaftig uit te drukken. Maar wanneer het zaken van godsdienst betreft, geestelijke zaken die God en de eeuwigheid aangaan, kan de natuurlijke mens niets doen. Het vleselijke denken, van wie het ook is, is gevallen en staat vijandig tegenover God, kent de dingen van God niet en kan ze ook niet kennen.

			Nu, als een mens christen wordt, wordt hij dit doordat hem een nieuwe natuur wordt ingestort. Hij is van nature ‘dood in zonden en overtredingen’, ‘zonder God en zonder hoop.’ De Heilige Geest komt in hem en plant in hem een nieuw beginsel, een nieuwe natuur, een nieuw leven. Dat leven is een hoog, heilig en bovennatuurlijk beginsel, het is in feite de goddelijke natuur, een straal van de grote ‘Vader der lichten’, het is de Geest van God Die in de mens woont. Zo kunt u zien dat de christen een dubbel mens wordt, twee mensen in één.

			Sommigen hebben zich ingebeeld dat de oude natuur uit de christen wordt weggedaan; maar dat is niet zo, want het Woord van God en de ervaring leren het tegendeel, de oude natuur is in de christen onveranderd, precies hetzelfde, even slecht als hij altijd was; terwijl de nieuwe natuur in hem heilig is, zuiver en hemelsgezind. En daaruit, zoals we in de tweede plaats zullen zien, komt strijd voort tussen die twee.

			Nu, ik wil dat u opmerkt wat de apostel over deze twee naturen die in de christen zijn zegt, want ik ga ze tegenover elkaar stellen. In de eerste plaats, de apostel noemt de oude natuur ‘het lichaam dezes doods.’ Waarom noemt hij deze natuur ‘het lichaam dezes doods’? Sommigen veronderstellen dat hij hiermee doelt op ons sterfelijke lichaam, maar dat denk ik niet. Het lichaam is een edel werk van God en is niet in zichzelf de oorzaak van zonde. Adam in het paradijs ervoer het lichaam niet als een last, en als de zonde afwezig was zouden we niets aan te merken hebben op ons vlees en bloed.

			Wat is het dan? Ik denk dat de apostel de boze natuur in hem allereerst een lichaam noemt om zich te keren tegen degenen die spreken over de overblijfselen van verdorvenheid in een christen. Ik heb mensen horen zeggen dat er overblijfselen, resten van zonde zijn in een gelovige. Zulke mensen weten nog niet veel over zichzelf. Nee, het is geen been of een flard die is overgebleven; het is het gehele lichaam der zonde – het geheel. ‘Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe.’ Genade verminkt dit lichaam niet en hakt zijn ledematen niet af; hij laat het geheel aanwezig, ook al –God zij geprezen– kruisigt hij het door het aan het kruis van Christus te nagelen.

			In de tweede plaats denk ik dat Paulus het een lichaam noemt omdat het iets concreets is. We weten allen dat we een lichaam hebben. Het is iets dat we kunnen voelen, we weten dat het er is. De nieuwe natuur is een mysterieus iets, en niet makkelijk te vinden; ik moet me soms zelfs afvragen of zij er eigenlijk wel is. Maar mijn oude natuur is een lichaam, ik vind het nooit moeilijk om haar bestaan te onderkennen, zij is even duidelijk aanwezig als vlees en beenderen. Net zoals ik er nooit aan twijfel dat ik een mens van vlees en bloed ben, zo twijfel ik er nooit ook maar enigszins aan dat ik zonde in me heb. Het is een lichaam, iets wat ik kan zien en voelen en iets wat –en het doet me pijn– altijd in mij aanwezig is.

			Begrijp dan dat de oude natuur van de christen een lichaam is; zij heeft in zich een kern van, of zoals Calvijn het stelt, zij is een massa verderf. Zij is niet alleen een zweem, een overblijfsel, één onderdeel van de oude kleding, maar het geheel ervan is er nog steeds. Zeker, de oude natuur is vermorzeld onder de voet van de genade, zij is van haar troon geworpen; maar zij is er, geheel, en in al haar trieste tastbaarheid, een lichaam des doods.

			Maar waarom noemt Paulus het een lichaam des doods? Eenvoudig om uit te drukken hoe verschrikkelijk deze zonde is die in het hart overblijft. Het is een lichaam des doods.

			Ik moet een beeld gebruiken dat altijd aan deze tekst gekoppeld wordt, en geheel terecht. Oude heersers hadden de gewoonte om als ze mensen een zeer verschrikkelijke straf wilden geven een dood lichaam aan hen vast te binden, de ruggen tegen elkaar. Dan had de levende mens een dood lichaam stevig aan hem vastgebonden, rottend, halfvergaan, verontreinigend, en dan moest hij dat met zich meeslepen waar hij ook heenging.

			Nu, dit is precies de taak waar een christen voor staat. Hij heeft het nieuwe leven in zich; hij heeft een levend en onvergankelijk beginsel, dat de Heilige Geest in hem heeft gelegd, maar hij voelt iedere dag dat hij dit dode lichaam met zich moet rondslepen, dit lichaam dezes doods, iets dat zo verachtelijk, zo afschuwelijk, zo walgelijk voor zijn nieuwe leven is als een dood, stinkend karkas zou zijn voor een levend mens.

			Een plaatje voor in een van de embleembundels van Francis Quarles toont een groot skelet waarin een levend mens zit opgesloten. Hoe zwak het beeld ook is, het is even waar als vreemd. Daar is de oude skeletmens: laag, verdorven en walgelijk. Hij is een kooi voor het nieuwe beginsel dat God in het hart heeft gelegd.

			Overweeg één moment de treffende woorden van onze tekst: ‘Het lichaam dezes doods.’ Het is de vleesgeworden dood, de geconcentreerde dood, de dood die in de tempel van het leven zelf woont. Hebt u ooit bedacht hoe verschrikkelijk de dood is? Alleen al de gedachte eraan is voor de menselijke natuur verschrikkelijk. U als christen zegt dat u niet bang bent voor de dood, en dat is heel terecht; maar de reden dat u er niet bang voor bent is dat u uitziet naar een heerlijke onsterfelijkheid. De dood in zichzelf is zeer beangstigend.

			Nu, de inwonende zonde heeft al de onbekende verschrikking, al de verwoestende kracht en al de enorme somberheid van de dood over zich. Er is een dichter nodig om de strijd van het leven met de dood te schilderen, om een levende ziel te beschrijven die ertoe veroordeeld is door de zwarte schaduwen van verwarring te wandelen en om de vleesgeworden dood in zich om te dragen. Maar zo is het met de christen. Als wedergeboren mens is hij een stralende, heldere, onsterfelijke geest; maar hij heeft te maken met de schaduwen van de dood. Hij moet dagelijks strijden met al de vreselijke machten van de zonde, die even verschrikkelijk, even ten zeerste vreselijk zijn als de machten van de dood en de hel.

			In Romeinen 6 zien we het kwade beginsel getypeerd als ‘de oude mens.’ Er ligt een diepe betekenis in dat woord ‘oud.’ Maar laat het genoeg zijn om op te merken dat de nieuwe natuur in leeftijd niet op gelijke voet staat met de verdorven natuur. Er zijn er hier sommigen die wat hun menszijn betreft zestig jaar zijn en die nauwelijks twee jaar tellen in het leven der genade. Nu, denk eens na over de strijd in het hart. Het is de strijd van een kind met een volwassen man, de worsteling van een baby met een reus. De oude Adam heeft, als een oude eik, zijn wortels in de diepten van het menszijn laten doordringen; kan het kind in de genade hem ontwortelen en van zijn plaats krijgen? Van die aard is het werk, van die aard is de arbeid. Vanaf haar geboorte begint de nieuwe natuur de worsteling, en zij kan er niet mee stoppen totdat de overwinning volmaakt bereikt is. Nochtans is haar strijd gelijk aan het verplaatsen van een bron, het doen opdrogen van een oceaan en het vlak maken van heuvels, en wie is tot deze dingen bekwaam? De uit de hemel geboren natuur heeft behoefte aan de overvloedige hulp van zijn Maker, en zij zal die ontvangen ook; anders zou zij zwichten in de strijd, overwonnen door de superieure kracht van haar tegenstander en verpletterd onder diens enorme gewicht.

			Merk verder op dat de oude natuur van de mens, die in de christen overblijft, boos is en nooit anders dan boos kan zijn, want ons wordt in dit hoofdstuk verteld dat ‘in mij’ –dat is in mijn vlees– ‘niets goeds woont.’ De oude Adamsnatuur kan niet worden verbeterd, zij kan niet worden opgeknapt; het is hopeloos om dat te proberen. U kunt doen wat u wilt, u kunt haar onderwijzen, u kunt haar dingen bijbrengen, en zo geeft u meer handvatten voor opstandigheid, maar u kunt de rebel niet in een vriend veranderen, de duisternis in licht. De oude natuur staat vijandig tegenover God, en dat zal altijd zo blijven.

			Anderzijds, het nieuwe leven dat God ons geschonken heeft, kan niet zondigen. Dat is de betekenis van een gedeelte in de eerste Johannesbrief, waar wordt gezegd: ‘Een kind van God zondigt niet; hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.’ De oude natuur is boos, enkel boos, en dat voortdurend; de nieuwe natuur is geheel goed; zij weet niets van de zonde, behalve dat zij die haat. Haar contact met de zonde brengt pijn en ellende en zij roept uit: ‘Wee mij, dat ik woon in Mesech, dat ik verkeer in de tenten van Kedar.’

			Ik heb u een kleine beschrijving gegeven van de twee naturen. Laat me u er nogmaals aan herinneren dat deze twee naturen wezenlijk niet te veranderen zijn. U kunt de nieuwe natuur die God u gegeven heeft niet minder godzalig maken; de oude natuur kunt u niet minder onrein en aards maken. De oude Adam is een verdoemd iets. U kunt het huis met bezemen keren, en het kan lijken alsof de boze geest eruit is weggegaan, maar hij zal terugkeren en met zich zeven andere duivelen meenemen die slechter zijn dan hijzelf. Het is het huis van een melaatse, en de melaatsheid zit in iedere steen, vanaf het fundament tot aan het dak; geen onderdeel is gezond. Het is een rok die door het vlees bevlekt is. U kunt hem wassen, en nogmaals wassen, maar schoon wassen zult u hem nooit. Het zou dwaas zijn om het te proberen.

			Terwijl anderzijds de nieuwe natuur nooit kan worden aangetast. Vlekkeloos, heilig en zuiver woont zij in ons hart; zij regeert en heerst daar en verwacht de dag dat haar vijand zal worden uitgeworpen en zij zonder rivaal voor eeuwig koning zal zijn in het hart van de mens.

			II. Zo heb ik u dus de twee strijders beschreven; in de tweede plaats komen we nu bij hun strijd. Nooit bestond er een dodelijker vete tussen twee landen dan er is tussen de twee beginselen, het goede en het verkeerde. Maar goed en verkeerd zijn vaak door een afstand van elkaar gescheiden, en daarom haten ze elkaar niet zo intens. Om een voorbeeld te noemen: het goede verdedigt de vrijheid, daarom haat het goede het kwaad van de slavernij. Maar we haten slavernij niet zo intens als we zouden doen wanneer we haar met eigen ogen zagen: dan zou ons bloed koken, als we onze zwarte broeder zagen die met een zweep werd afgeranseld. Stel u een slavendrijver voor die hier in ons midden zijn arme slaaf zou slaan totdat het rode bloed in stromen vloeide; kunt u zich uw verontwaardiging voorstellen? Maar vanwege de afstand voelt u dit minder intens. Het goede vergeet het verkeerde omdat het zo ver weg is.

			Maar stel u nu voor dat het goede en het verkeerde in hetzelfde huis woonden. Stel u twee verwoede vijanden voor, met elkaar in dezelfde kleine woning. Stel u voor dat de twee gedwongen waren om samen te leven, kunt u zich voorstellen hoe verwoed zij elkaar zouden haten? Het verkeerde zegt: ‘Ik gooi je eruit, indringer; ik kan niet zo rustig zijn als ik wil, ik kan er niet op los leven zoals ik wil, ik kan niet genieten zoals ik wil – weg met jou, ik zal nooit tevreden zijn voordat ik je heb afgemaakt.’

			‘Nee’, zegt de nieuwe natuur, ‘ik zal jóú doden en uitdrijven. Ik wil dat er niets van je overblijft. Ik heb je de oorlog gezworen en ik zal niet rusten voordat ik je volledig heb overwonnen en je volledig uit mijn huis heb verdreven.’ Waar ze ook zijn, ze staan altijd vijandig tegenover elkaar; ze waren nooit vrienden en dat kunnen ze ook nooit zijn. Het verkeerde moet het goede haten, en het goede het verkeerde.

			En let op, hoewel we deze vijandschap zouden kunnen vergelijken met die van een wolf en een lam, toch is de nieuwe natuur niet in ieder opzicht een lam. Dat is zij weliswaar gelet op haar onschuld en zachtmoedigheid, maar zij is het niet wat haar kracht betreft. De nieuwe natuur heeft immers de almacht van God in zich, terwijl de oude natuur al de kracht van de boze in zich heeft, en dat is een kracht die we niet snel overschatten, maar die we heel vaak onderschatten.

			Deze twee zijn altijd elkaars verwoede vijanden. En ook al zijn beide in rust, ze haten elkaar er niet minder om. Ook al komt mijn boze natuur niet in actie, zij haat desondanks de nieuwe natuur. En ook al is de nieuwe natuur passief, dan verafschuwt zij desondanks alle ongerechtigheid. De ene kan de andere niet verdragen, beide moeten ernaar streven om de ander te verdrijven.

			Deze twee laten evenmin een gelegenheid voorbijgaan om zich op de ander te wreken. Er zijn tijden dat de oude natuur heel actief is, en wat gebruikt zij dan alle onderdelen van haar dodelijke wapenrusting tegen de christen. Op een bepaald moment zult u merken dat u door boosheid wordt overvallen. En wapent u zich tegen de vurige verzoeking, dan zult u plotseling merken dat trots de kop opsteekt en dat u vanbinnen zegt: ‘Ben ik geen goed mens dat ik mijn drift intoom?’ Op het moment dat u uw trots onderdrukt komt er weer een andere verzoeking: de begeerte zal door uw ogen naar buiten kijken en u zult verlangen naar iets waarnaar u niet naar hoort te kijken – en nog voordat u uw ogen voor de ijdelheid kunt sluiten, wordt u door een dodelijke traagheid overvallen en geeft u uzelf daaraan over en stopt met werken voor God. En als u uzelf dan opnieuw aanspoort, merkt u dat u in een en dezelfde poging uw trots hebt opgewekt. Het boze jaagt u op, waar u ook heengaat, of welke houding u ook aanneemt.

			Anderzijds zal de nieuwe natuur nooit een gelegenheid voorbij laten gaan om de oude te onderdrukken. Wat de middelen der genade betreft, de nieuwe natuur zal nooit tevreden zijn voordat zij er gebruik van maakt.. Wat het gebed betreft, zij zal ernaar streven om door het gebed met de vijand te worstelen. Zij zal het geloof gebruiken, en de hoop, de liefde, de bedreigingen, de beloften, de voorzienigheid, de genade en al het andere om de duivel uit te werpen.

			‘Nou’, zegt iemand, ‘dat merk ik zo niet bij mezelf.’ Dan vrees ik voor uw toestand. Als u de zonde niet zozeer haat dat u alles doet om hem uit te drijven, dan ben ik bang dat u geen levend kind van God bent. Antinomianen horen graag over de boosheid van het hart preken, maar op dit punt deugen ze niet: ze horen niet graag dat tenzij ze dat kwaad haten, tenzij ze ernaar streven om het uit te drijven en tenzij hun nieuwe natuur er voortdurend op gericht is om het uit te roeien, zij nog in hun zonden zijn.

			Mensen die alleen in hun verdorvenheid geloven, maar die deze niet haten, zijn niet verder gevorderd op de weg naar de hemel dan de duivel. Niet mijn verdorvenheid bewijst dat ik een christen ben, niet de wetenschap dat ik verdorven ben, maar het feit dat ik mijn verdorvenheid haat. Het is mijn kwellende doodsstrijd met mijn verdorvenheden die bewijst dat ik een levend kind van God bent.

			Deze twee naturen zullen de strijd met elkaar nooit staken zolang we in deze wereld zijn. De oude natuur zal nooit opgeven, ze zal nooit een wapenstilstand willen, ze zal nooit vragen om een verdrag tussen de twee. Ze zal altijd toeslaan, zo vaak als ze kan. Als ze zich stilhoudt, is dat alleen maar om zich voor te bereiden op de een of andere toekomstige strijd. De strijd van Christen met Appolyon duurde drie uur; maar de strijd van Christen met zichzelf duurde de hele weg vanaf de Enge Poort tot aan de rivier de Jordaan. De vijand vanbinnen kan zolang we hier zijn nooit worden uitgedreven. Satan kan soms bij ons uit de buurt zijn en zo’n nederlaag lijden dat hij blij is dat hij jankend naar z’n hol terug kan gaan, maar de oude Adam blijft tot het einde toe bij ons. Hij was bij ons toen we voor het eerst in Jezus geloofden, en lang daarvoor, en hij zal bij ons zijn tot het moment dat we ons lichaam in het graf achterlaten, onze angsten in de Jordaan en onze zonden in vergetelheid.

			Merk verder op dat deze twee naturen beide in het gevecht bondgenoten met zich zullen meebrengen om hen te helpen. De boze natuur heeft oude betrekkingen en in zijn poging om de genade in het binnenste uit te drijven, stuurt hij boodschappers naar al zijn helpers. Net als Kedor-Laomer, de koning van Elam, brengt hij andere koningen met zich mee wanneer hij ten strijde trekt. ‘Aha’, zegt de oude Adam, ‘ik heb vrienden in de kuil.’ Hij stuurt een boodschap naar de diepten en er komen gewillige bondgenoten vandaan – geesten uit de enorme diepten van de hel, talloze duivels komen hun broeder te hulp. En dan, daarmee niet tevreden, zegt het vlees: ‘Aha, ik heb vrienden in deze wereld’, en dan stuurt de wereld zijn vurige cohorten van verleiding, zoals de begeerten der ogen en de grootsheid des levens. Wat een strijd als zonde, satan en de wereld tegelijkertijd een dodelijke val voor de christen opzetten.

			‘O’, zegt iemand, ‘het is vreselijk om een christen te zijn.’ Ik verzeker u dat dit inderdaad zo is. Het is een van de moeilijkste dingen in de wereld om een kind van God te zijn; het is in feite onmogelijk, tenzij de Heere ons tot Zijn kinderen maakt en ons dit houdt.

			Nu, wat doet de nieuwe natuur? Wanneer zij al deze vijanden ziet, roept zij tot de Heere, en dan stuurt de Heere Zijn vrienden. Allereerst komt Jehova haar te hulp in de eeuwige raad en openbaart aan het hart Zijn eigen aandeel in de geheimen van de eeuwigheid. Dan komt Jezus met Zijn bloed. ‘U zult overwinnen’, zegt Hij. ‘Ik zal u meer dan overwinnaar maken door Mijn dood.’ En dan verschijnt de Heilige Geest, de Trooster.

			Met zulke Helpers aan haar zijde is de nieuwe natuur meer dan partij voor haar vijanden. God zal de nieuwe natuur soms alleen laten, om die haar eigen zwakheid te doen kennen; maar dat zal niet lang duren, opdat zij niet in wanhoop zal verzinken.

			Vecht u vandaag met de vijand, lieve christenbroeders? Zijn satan, het vlees en de wereld –die helse drie-eenheid– alle tegen u? Onthoud dat er een goddelijke Drie-eenheid voor u strijdt. Vecht door, ook als, zoals bij Bunyans Dapper-voor-de-Waarheid het geval was, het bloed van uw hand stroomt en het zwaard aan uw arm doet kleven. Vecht door! Want met u zijn de legioenen van de hemel. God Zelf is met u. De Heere is uw banier en Hij heelt uw wonden. U zult overwinnen. Want wie kan Almacht verslaan of de Godheid onder zijn voeten vertreden?

			Zo heb ik geprobeerd het conflict te beschrijven, maar begrijp me goed: het kan niet werkelijk beschreven worden. We moeten zeggen, zoals de dichter Joseph Hart doet als hij de gevoelens van zijn ziel vertolkt:

			‘Maar broeders, u kunt het zeker wel vermoeden,
Want u hebt misschien hetzelfde gevoeld.’

			Als u een vlakte zou kunnen zien waarop een strijd wordt uitgevochten, zult u zien hoe de grond door de wielen van het kanon, door de paardenhoeven en door de marcherende mannen is omgewoeld. Wat een troosteloosheid is er op de plaats waar eens de goudkleurige aren groeiden. Wat is de grond doordrenkt met het bloed van de verslagenen. Hoe verschrikkelijk het resultaat van deze vreselijke strijd. Maar als u het hart van de gelovige kon zien na een geestelijke strijd, zou u ontdekken dat het niet anders dan een tegenhanger van het slagveld is – evenzeer opengereten als de grond van het slagveld na de afschuwelijkste strijd die mensen of vijanden ooit hebben gevoerd. Want bedenk: de mens strijdt met zichzelf, nee, meer, met de hele wereld; nee, nog meer: met de hel. God met de mens, tegen de mens, de wereld en de hel. Wat een gevecht! Het heeft alles in zich om de aandacht te trekken, zelfs van de engelen.

			III. In de derde plaats letten we nu op de vermoeide strijder. Hij heft zijn stem op en roept wenend: ‘Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?’ Het is de roep van een bezwijkende strijder. Hij heeft zo lang gevochten dat hij buiten adem is geraakt, en hij probeert weer lucht te krijgen, hij haalt adem door te bidden. ‘Ellendig mens dat ik ben! Wie zal me uit het lichaam dezes doods verlossen?’

			Hij wil de strijd niet opgeven. Hij weet dat hij dat niet kan, en hij durft het niet. Die gedachte komt niet in hem op. Maar de strijd is zo zwaar, zo vurig, dat hij bijna overwonnen is. Hij zit neer om zichzelf te verfrissen, en zo zucht hij vanuit zijn ziel. Als het hijgende hert, dat verlangt naar de waterstromen, zegt hij: ‘Ik ellendig mens.’

			Nee, het is meer dan dat. Het is de roep van iemand die bezwijkt. Hij heeft gevochten totdat al zijn krachten zijn vergaan, en hij valt terug in de armen van zijn Verlosser met deze flauwe snik: ‘Ik ellendig mens!’ Zijn kracht heeft hem verlaten. Hij is zwaargewond in de strijd. Hij voelt dat hij zonder de hulp van God zo totaal verloren is dat hij zelf het treurlied vanwege zijn nederlaag begint: ‘Ik ellendig mens.’

			En dan vraagt hij: ‘Wie zal mij verlossen?’ De wet zegt: ‘Ik kan het niet en ik zal het niet.’ Het geweten zegt: ‘Ik kan zien hoe je de strijd voert, maar ik kan je er niet in helpen.’ En dan roept de oude menselijke natuur, en die zegt: ‘Ach, niemand kan je verlossen, ik zal je nu vernietigen. Je zult vallen door de hand van je vijand. Het huis van David zal vernietigd worden en Saul zal voor eeuwig leven en regeren.’ En de arme bezwijkende soldaat roept opnieuw: ‘Wie zal mij verlossen?’ Het lijkt een hopeloos geval, en ik geloof dat de ware christen soms denk dat hij hopeloos is overgeleverd aan de macht van de zonde.

			De ellende van Paulus bestaat denk ik uit twee dingen, die voldoende zijn om welk mens dan ook ellendig te maken. Paulus geloofde in de leer van de menselijke verantwoordelijkheid, en toch voelde hij de leer van het menselijke onvermogen. Ik heb mensen horen zeggen: ‘U vertelt de zondaar dat hij niet kan geloven en berouw hebben zonder de hulp van de Heilige Geest, en toch zegt u hem dat hij de plicht heeft om te geloven en zich te bekeren. Hoe kunnen deze twee zaken met elkaar worden verenigd?’ We antwoorden dat ze niet met elkaar verenigd hoeven te worden. Het zijn twee waarheden die in de Heilige Schrift te vinden zijn en we laten het aan hen over om zich met elkaar te verzoenen, het zijn vrienden en vrienden hebben geen verzoening nodig.

			Wat in leerstellig opzicht een probleem lijkt, is wat de ervaring betreft zo helder als de dag. Ik weet dat ik de plicht heb volmaakt te zijn, maar ik ben me ervan bewust dat ik dat niet kan zijn. Ik weet dat telkens als ik een zonde bedrijf ik schuldig ben, en toch weet ik heel zeker dat ik moet zondigen – dat mijn natuur zodanig is dat ik het niet kan helpen. Ik voel dat ik niet in staat ben dit lichaam der zonde en des doods kwijt te raken, en toch weet ik dat ik het kwijt behoor te raken. Deze twee dingen zijn genoeg om ieder mens ellendig te maken: te weten dat hij verantwoordelijk is voor zijn zondige natuur en toch te weten dat hij er niet van af kan komen, te weten dat hij haar behoort te onderdrukken en toch te voelen dat hij het niet kan, te weten dat hij de taak heeft Gods wet volmaakt te houden en vlekkeloos te wandelen in de geboden der wet, en toch door droevige ervaring te weten dat hij dat evenmin kan als dat hij de loop van de aarde kan veranderen of de zon uit het centrum van de hemelsferen wegstoten. Zullen deze twee zaken niet ieder mens tot wanhoop drijven?

			De manier waarop sommigen het dilemma ontwijken, is door een van deze twee waarheden te ontkennen. Ze zeggen: ‘Goed, het is waar dat ik niet kan stoppen met zondigen’, en dan ontkennen ze hun verplichting om dit te doen. Ze roepen niet: ‘Ik ellendig mens.’ Ze leven zoals ze willen en zeggen dat ze er niets aan kunnen doen. Aan de andere kant zijn er mensen die weten dat ze verantwoordelijk zijn, maar die zeggen: ‘Ja maar, ik kan mijn zonden loslaten’, en zij zijn tamelijk gelukkig.

			De arminiaan en de hypercalvinist hebben beiden een aangenaam leven; maar de mens die deze twee leerstukken gelooft zoals ze in Gods Woord geleerd worden: dat hij verantwoordelijk is voor de zonde en dat hij toch niet in staat is om er van af te komen – het verbaast me niet dat wanneer hij bij zichzelf naar binnenkijkt hij genoeg aantreft om hem te doen zuchten en roepen, altijd, en dat hij er bijna onder bezwijkt en er wanhopig van wordt. ‘Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?’

			En nu zegt iemand: ‘Ik wil geen christen zijn, als dat de manier is om altijd met jezelf te vechten, zelfs tot het punt dat je wanhoopt aan de overwinning.’ Wacht even. Laten we het beeld compleet maken. Deze mens bezwijkt, maar hij zal geleidelijk herstel ontvangen. Denk niet dat hij hopeloos verslagen is. Hij valt om op te staan. Hij bezwijkt alleen maar om weer te worden verlevendigd.

			Ik weet een wondermiddel dat zijn sluimerende hoop kan opwekken en zijn bloed weer sneller kan laten stromen. Laten we de belofte in zijn oren laten klinken, kijk eens hoe snel hij dan opleeft. Laten we hem een hartversterking geven, kijk eens hoe snel hij overeind komt en weer zijn mannetje staat. ‘Ik was bijna verslagen’, zegt hij, ‘bijna tot wanhoop gedreven. Verblijd u niet over mij, mijn vijand. Als ik val, zal ik toch weer opstaan.’ En hij laat zichzelf opnieuw aanvallen, terwijl hij uitroept: ‘Ik dank God door Jezus Christus onze Heere.’ Zo gaat hij weer voort, meer dan overwinnaar door Hem Die hem heeft liefgehad.

			IV. Dat brengt mij bij het vierde en laatste punt, en dat is dat de christen uiteindelijk overwinnaar zal zijn. Denkt u dat we eeuwig een slaaf van de zonde zullen zijn? Moet ik voor altijd de galeislaaf van mijn eigen natuur zijn, die zwoegt om vrij te worden maar nooit ontsnapt? Moet ik altijd deze dode man aan mijn rug hebben vastgeketend en de schadelijke geuren van het verrottende lichaam opsnuiven? Nee, nee, nee. Wat zich in mijn hart bevindt, is als een gekooide arend. En ik weet dat de tralies die mij beperken, spoedig gebroken zullen zijn. De deur van mijn kooi zal open gaan en ik zal opstijgen met mijn oog gericht op de zon der heerlijkheid. Ik zal omhoog zweven, zonder naar links of naar rechts af te dwalen, vliegend totdat ik mijn arendsnest in de eeuwige rotsen van Gods eeuwige liefde bereik.

			Nee, wie die de Heere liefhebben hoeven niet altijd in Mesech te wonen. Het stof kan onze mantels besmeuren en er kan vuil aan ons gelaat kleven en onze kleding kan lijken op die van een bedelaar, maar zo zullen we niet altijd zijn. De dag komt waarop we zullen opstaan en het stof van ons zullen afschudden en onze mooie kleren aantrekken. Het is waar dat we nu als Israël in Kanaän zijn. Kanaän is vol vijanden, maar de Kanaänieten zullen en moeten worden uitgedreven. Amalek zal verslagen worden, Agag zal in stukken worden gehakt. Onze vijanden zullen, zonder uitzondering, worden uitgeroeid, en het hele land, van Dan tot Berseba, zal van de Heere zijn.

			Christenen, verheug u! U zult spoedig volmaakt zijn, u zult spoedig vrij zijn van de zonde, volkomen vrij, zonder één verkeerde neiging, één verkeerd verlangen. U zult spoedig zo zuiver zijn als de engelen in het licht. Nee, meer dan dat, met de klederen van uw Meester aan zult u heilig zijn als de Heilige. Kunt u zich dat voorstellen? Is dat niet de essentie van de hemel, het toppunt van geluk, de hoogste top van de heuvelen der heerlijkheid – dat u volmaakt zult zijn?

			Geen verleiding kan uw oog, oor of hand bereiken. En als het wel kon, zou u er niet door worden beschadigd. Want er zal niets in u zijn dat op welke manier dan ook de zonde zal bevorderen. Het zou zijn alsof er een vonk in de oceaan viel, uw heiligheid zou het in een oogwenk uitdoven. Ja, gewassen in het bloed van Jezus, opnieuw gedoopt met de Heilige Geest, zult u spoedig in de gouden straten wandelen, in witte kleding en ook met een zuiver hart, en zo volmaakt als uw Maker. U zult voor Zijn troon staan en tot in eeuwigheid Zijn lof bezingen.

			Nu, soldaten van Christus, opnieuw te wapen! Stort u opnieuw in de strijd. U kunt niet verslagen worden; u moet overwinnen. Ook al bezwijkt u enigszins, schep toch moed. U zult overwinnen door het bloed van het Lam.

			Ter afsluiting zal ik nog een enkele opmerking maken voor velen die hier aanwezig zijn. Er zijn hier mensen die zeggen: ‘Ik ben nooit op die manier verontrust geweest.’ Dan heb ik medelijden met u. Ik zal u de reden van uw valse vrede vertellen. U hebt de genade van God niet in uw hart. Als u die wel had, zou u deze strijd zeker in uzelf opmerken. Veracht de christen niet omdat hij strijd voert, veracht uzelf omdat u niet strijdt.

			De reden waarom de duivel u niet bestrijdt, is dat hij weet dat u de zijne bent. Hij hoeft u nu niet zeer te verontrusten; hij zal tijd genoeg hebben om u uiteindelijk uw loon te geven. Hij verontrust de christen omdat hij bang is hem kwijt te raken. Hij bedenkt dat als hij hem hier niet lastigvalt, hij in de eeuwigheid niet de kans heeft om dat alsnog te doen. Dus daarom zal hij hem bijten en hem schrik aanjagen terwijl hij daartoe in staat is. Dat is de reden waarom de christen meer gekweld is dan u.

			Wat u betreft, u kunt heel goed zonder pijn zijn, want doden voelen het niet als ze worden geslagen. Het is heel goed mogelijk dat uw geweten u niet kwelt; want het is niet waarschijnlijk dat mensen die verdorven zijn hun wonden voelen, ook al worden ze over heel hun lichaam gestoken.

			Ik beklaag uw toestand, want de worm die niet sterft bereidt zich erop voor om zich met u te voeden. Binnenkort zult u vol wroeging zijn. Beef, want het vuur van de hel is heet en niet uit te blussen, en de plaats van het verderf is afschuwelijker dan een mens zich kan voorstellen. O, dat u aan uw einde zou denken. De christen kan een boos heden hebben, maar hij heeft een heerlijke toekomst. Maar uw toekomst is de zwartheid der duisternis voor eeuwig.

			Ik bezweer u bij de levende God, u die Christus niet vreest, overdenk uw wegen. U en ik moeten over deze morgendienst verantwoording afleggen. U bent gewaarschuwd mensen, u bent gewaarschuwd. Heb acht op u uzelf, dat u niet denkt dat dit leven alles is. Er is een toekomende wereld; na de dood volgt het oordeel. Als u de Heere niet vreest, is er het oordeel, eeuwige toorn en eeuwigdurende ellende.

			En nu een woord tot hen die Christus zoeken. ‘Ach’, zegt iemand, ‘ik heb Christus gezocht, maar ik voel me slechter dan ooit. Voordat ik over Christus nadacht voelde ik mezelf goed, maar nu voel ik dat ik slecht ben.’

			Het is in orde, vriend, ik ben blij u dat te horen zeggen. Wanneer artsen de wond van een patiënt behandelen, zien ze er altijd zorgvuldig op toe om het aangetaste vlees weg te snijden, want tenzij dat gebeurt kan de behandeling niets goed uitpakken. De Heere neemt uw zelfvertrouwen en eigengerechtigheid weg. Hij openbaart aan uw ziel de dodelijke kanker die in u knaagt. U bent zeker op weg naar genezing als u op weg bent om gewond te worden. God verwondt voordat Hij heelt; Hij slaat een mens naar diens eigen waarneming dood voordat Hij hem levend maakt.

			‘Ach’, roept iemand, ‘maar kan ik hopen dat ik ooit bevrijd zal worden?’ Ja, broeder, als u nu op Christus ziet. Het maakt me niet uit wat uw zonde is of hoe groot de wanhoop van uw hart is. Als u alleen maar uw oog richt op Hem Die aan het kruishout hing, dan is er niet alleen hoop voor u, maar dan is er zeker zaligheid.

			Terwijl ik dit onderwerp overdacht, voelde ikzelf een verschrikking van grote duisternis over mijn geest komen, vanuit de gedachte wat voor gevaar ik liep om verslagen te worden, en ik kon geen straaltje licht in mijn belaste ziel krijgen – totdat ik mijn oog een andere kant op richtte en mijn Meester aan het kruis zag hangen. Ik zag dat het bloed nog steeds vloeide. Het geloof greep het offer aan en ik zei: ‘Dit kruis is het middel waardoor Jezus overwon, en het zal het middel zijn waardoor ik dat doe.’ Ik keek naar Zijn bloed. Ik herinnerde me dat ik overwon in dat bloed, en ik stond op van mijn meditatie, verootmoedigd, maar zeer verheugd; neergeworpen, maar niet wanhopig, uitziend naar de overwinning.

			Doe dat ook. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, geloof dat. U bent een ontwaakte en boetvaardige zondaar; daarom kwam Hij om u te redden. Geloof Zijn Woord, vertrouw Hem. Doe zelf niets voor uw eigen zaligheid, maar vertrouw erop dat Hij het doet. Werp uzelf eenvoudig en alleen op Hem; en zo zeker als de Bijbel waar is zult u merken dat de belofte u niet in de steek laat. ‘Wie zoekt, zal vinden; wie klopt, zal worden opengedaan.’

			Moge God u helpen door u dit nieuwe leven vanbinnen te geven! Moge Hij u helpen om op Jezus te zien, en ook al is de strijd lang en zwaar, de overwinning zal zoet zijn.

			De christen, een schuldenaar

			‘Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars.’ 
Romeinen 8:12

			Let erop met welke benaming Paulus de kerk in Rome aanspreekt: ‘Broeders.’ Het was het Evangelie dat hem leerde dit zo te doen. Als hij geen christen was geweest, had zijn Joodse waardigheid het hem nooit toegestaan om een Romein broeder te noemen, want een Jood trok zijn neus op voor een heiden en noemde hem hond. Maar nu is er in het hart van deze ‘Hebreeër uit de Hebreeën’ de heilige erkenning van christelijke broederschap, zonder terughoudendheid of geveinsdheid. Het Evangelie had Paulus’ hart zachter gemaakt en deed hem alle nationalistische vijandigheid vergeten, anders zou een vertegenwoordiger van het onderdrukte ras zijn verdrukker geen broeder hebben genoemd. De Romein had zijn ijzeren voet op de nek van de Jood gezet; toch sprak Paulus degenen die zijn ras onderwierpen aan als broeders.

			Voor de derde keer herhaal ik dat het het Evangelie was dat in Paulus’ ziel het gevoel van broederschap plantte en iedere muur of afscheiding wegnam die hem van een van Gods uitverkorenen gescheiden hield. Hij zei: ‘Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods.’ Hij verkondigde de leer van het ‘ene bloed’ en verheugde zich over het feit van ‘één huisgezin’ in Christus. Hij voelde zich verwant met ieder lid van het door Christus’ bloed gekochte geslacht en had hen allen lief. Velen van degenen die hij aansprak had hij nooit gezien; toch kende hij hen, in de Geest, als mensen die deel hadden aan één heerlijke en gezegende hoop, en daarom noemde hij hen ‘broeders.’

			Vrienden, de genade van God heeft een samenbindende kracht die nauwelijks kan worden overschat. Hij brengt eenheid in een ontwrichte maatschappij, verstevigt de banden van vriendschap en smeedt de verdeelde mensheid samen tot één geheel. Genade maakt allen tot broeders die zijn kracht voelen. Genade verbindt de mensheid tot een algemene broederschap. Genade doet een hooggeplaatst persoon de arme de hand reiken en een hemelse relatie belijden. Genade dringt de intellectueel, de geleerde, de beschaafde ertoe afstand te doen van zijn waardigheid, om met de onwetende en ongeletterde in contact te komen en hem vriend te noemen. Genade weeft de draden van onze afzonderlijke persoonlijkheden samen tot een ongedeelde eenheid. Laat het Evangelie werkelijk in het hart ervaren worden en het zal voor de zelfzucht de doodsklok doen luiden, het zal de trotsaard van zijn verheven eenzaamheid afbrengen, en het zal de vertrapten hun waardigheid teruggeven.

			Om in de hoogste en beste zin van het woord ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ voort te brengen, hoeven we alleen maar het Evangelie grondig te preken. Niet de ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ waar de democraat naar streeft, wat heel vaak slechts een andere benaming is voor zijn eigen superioriteit, maar die vorm ervan die waar en echt is: die ons allen vrij in de Geest zal maken, die ons allen gelijk zal maken in de persoon van Christus Jezus en die ons allen de broederschap van familieleden geeft, aangezien we allen één zijn met onze Heere, in de algemene band die het Evangelie bewerkstelligt.

			Laten de waarheden van het christendom hun volmaakte werk doen, en trots, bitterheid, boosheid, afgunst en kwaadwilligheid moeten verdwijnen. Dit, en dit alleen, kan de vrede van verdeelde gezinnen herstellen en ruziënde familieleden verenigen. Laat alleen het Evangelie gepredikt worden, en aan oorlog voeren zal een einde komen. Laat het grondig alle lagen van de maatschappij doortrekken en de mentaliteit van naties beïnvloeden, en er zullen geen wapens meer worden opgenomen; die zullen worden omgesmeed tot sikkels. Zwaarden zullen niet meer in bloed worden gedrenkt, want ze zullen worden omgevormd tot spaden om vreedzaam de bodem te bewerken. Dan zullen er geen legers meer met elkaar de strijd aangaan, dan zullen er geen miljoenen meer gedood worden om door weduwen beweend te worden; maar ieder mens zal de ander vriendschappelijk tegemoet treden en hem broeder noemen. En mensen van ieder ras en van ieder geslacht zullen in ieder ander mens een verwante zien die door de band des bloeds aan hen verbonden is.

			Ik weet zeker dat ik de kracht van het woord ‘broeder’ met betrekking tot velen van u ervaar. Als u deelt in die heerlijke hoop, als u gelooft in onze heerlijke Verlosser, als u uw vertrouwen onder de schaduw van Zijn vleugelen hebt gesteld, dan zeg ik u met de hand op het hart dat het woord ‘broeder’ ook u geldt.

			En zo, terwijl ik u die de Heere liefheeft met die benaming aanspreek, kom ik meteen bij de tekst: ‘Broeders, wij zijn schuldenaars.’ Wij allen hebben verplichtingen. Laat ons dat feit op de volgende manier overwegen, door allereerst na te denken over hoe we dit moeten opvatten, en in de tweede plaats over hoe het ons behoort te beïnvloeden.

			I. ‘Broeders, wij zijn schuldenaars’ – hoe moeten we dit opvatten? We kunnen het op duizend verschillende manieren uitleggen, want inderdaad zijn we schuldenaars. Broeders, wij die de Heere kennen en liefhebben zijn schuldenaars, niet jegens één schuldeiser, maar jegens vele.

			We zijn schuldenaars jegens het verleden. Het is alsof ik de vaders uit het verleden zie die te middernacht nog op zijn, de oude heiligen in hun vaak bezochte binnenkamers, de driewerf dappere predikers terwijl ze op de preekstoel het kwaad aan de kaak stellen en de moedige predikanten die dwalingen bestraffen. Aan dit soort voorgangers danken we de zuiverheid van de kerk en jegens hen zijn we schuldenaars.

			Het is alsof ik de martelaars en getuigen uit hun graf zie opstaan – hun handen nog altijd bebloed en hun lichaam vol wonden vanwege vervolging. Ze vertellen me dat ze vanouds de waarheid verdedigden en dat ze die predikten, te midden van vuur en zwaard, dat ze de dood verdroegen ter verdediging van de zaak van God, om Zijn heilig Woord onaangetast aan ons door te geven!

			Ik zie hen, en onder hun heerlijke gelederen zie ik sommigen van wie de namen in ieder christelijk land geëerd worden als de dappere ‘leeuwen van God’, de onwankelbare pilaren van de waarheid. Mensen die de wereld niet waardig was, die in alle kerken geprezen worden en die nu het dichtst bij de eeuwige troon staan. En terwijl ik naar hen kijk, en zij naar mij, keer ik me naar u allen toe en zeg: ‘Broeders, wij zijn schuldenaars.’

			We zijn schuldenaars jegens de mannen die de zee overstaken en lachten om het woeden van de storm, die het reizen voor lief namen, de vermoeidheid en al de moeiten waaraan ze waren blootgesteld vanwege rovers en valse broeders. Wij zijn schuldenaars jegens iedere brandstapel. We zijn schuldenaars jegens de heilige as van de duizenden die Jezus daarop tot in de dood zijn gevolgd. We zijn schuldenaars jegens hen die onthoofd zijn om de Naam van Christus Jezus. We zijn schuldenaars jegens hen die de leeuwen in het amfitheater tartten en in Efeze met de wilde beesten vochten. We zijn schuldenaars jegens de duizenden die door de kerk van Rome zijn omgebracht en jegens de tallozen die eerder door de heidenen van het leven werden beroofd. We zijn schuldenaars jegens hen allen.

			Denk aan de bloedige Bartholoméüsnacht, aan de valleien van Piedmont en de bergen van Zwitserland. Laat de graven van onze vaderen tot ons spreken. Ligt dat boek niet voor ons allemaal open om gelezen te worden, de gave van hun zelfverloochenende trouw? Is de vrijheid waarin we ademen niet met hun dood gekocht? Bewerkstelligden zij niet, door bitter lijden, de vrijheid voor ons? En zijn we geen schuldenaars jegens hen? Moeten we niet, in zekere mate, de immense schuld jegens hen vergoeden door ernaar te streven om de toekomst ook tot een schuldenaar jegens ons te maken, zodat degenen die na ons komen mogen terugzien en mogen erkennen dat ze ons dank verschuldigd zijn voor het bewaren van de Schrift, het handhaven van de vrijheid, het verheerlijken van God? Broeders, wij zijn schuldenaars jegens het verleden.

			En ik weet heel zeker dat we schuldenaars zijn jegens het heden. Waar we ook heengaan, we zien nieuwe bewijzen van de algemene uitspraak dat we in een verbazingwekkende tijd leven. Het is een vaak herhaalde waarheid, en misschien een die door het vele herhalen haar betekenis verloren heeft, dat dit een crisistijd is. De wereld heeft altijd in een crisis verkeerd, maar voor onze periode lijkt dit toch wel in het bijzonder te gelden. Om ons heen hebben we meer dan ooit gelegenheden om goed te doen. Anderzijds zien we meer mogelijkheden om verkeerd te doen dan er ooit waren, zelfs in de donkerste perioden die deze wereld heeft gekend. Goede mensen werken in ieder geval met gewone ijver, en slechte mensen zijn onvermoeibaar bezig met het verkeerde. IJdelheid, papendom en iedere andere gestalte van de antichrist belagen ons. Er woeden oorlogen.

			Kijk om u heen en zie wat uw plicht is. Het werk is nog niet klaar. De tijd om uw armen over elkaar te doen is nog niet gekomen. Ons zwaard moet nog niet worden weggeborgen, want de vijand is nog niet verslagen. In veel landen zien we hoe trotse koningshuizen en tirannen de gewetens en harten van mensen verpletteren. Anderzijds zien we de dapperste heldendaden voor het goede worden verricht en de grootste toewijding aan de waarheid in harten die God heeft aangeraakt. We hebben een taak die even omvangrijk is als die van onze voorouders, misschien is hij zelfs veel omvangrijker. De vijanden van de waarheid zijn groter in aantal en subtieler dan ooit en de noden van de kerk zijn groter dan wanneer dan ook in het verleden. Als wij geen schuldenaars zijn jegens het heden, zijn mensen dat nooit eerder geweest. 

			Broeders, we zijn schuldenaars jegens het uur waarin we leven. O, dat we er het merkteken van de waarheid aan konden hechten, en dat God ons zou helpen om op de vleugels ervan enig bewijs aan te brengen dat het niet verwaarloosd en ongebruikt voorbij is gevlogen.

			Zoals we schuldenaars zijn jegens alle tijden, zo zijn we dat ook jegens alle klassen. Maar er zijn er sommigen die altijd goed betaald krijgen voor wat zij doen, en daarom zal ik hen niet noemen, want ik zou niet weten waarom hun aanspraken mijn verdediging nodig hebben. Het is mogelijk dat we opmerkelijk veel verschuldigd zijn jegens de leden van het parlement, maar voor het weinige dat ze doen worden ze heel aardig beloond. In ieder geval hebben we de indruk dat de plaats in het regeringsgebouw voor sommigen meer een eer is dan dat zij die plaats daadwerkelijk bezetten. Het kan waar zijn dat we veel te danken hebben aan de hogere standen van de maatschappij. Het is mogelijk dat we, op de een of andere wonderlijke wijze, veel verplicht zijn aan de eerwaarde personen die we heer en bisschop noemen, maar ik hoef hun aanspraken niet te verdedigen, want ik twijfel er niet aan dat ze prima voor zichzelf kunnen zorgen. In ieder geval hebben ze dat gewoonlijk gedaan en hebben ze veel van wat hun toekomt zich niet laten afnemen. (Wie zou willen dat ze dat wel deden? Maar het is mogelijk om hun te veel te betalen, vooral wanneer je even goed zonder hen zou kunnen.)

			Ik zal geen enkele klasse van de maatschappij noemen en zeggen dat we er de schuldenaar van zijn, behalve een, en dat is de klasse van de armen. Broeders, we zijn schuldenaars jegens de armen. ‘Wat’, zegt iemand, ‘ik schuldenaar jegens de armen?’ Ja, mevrouw, u bent een schuldenaar jegens de armste man die ooit op aarde heeft rondgelopen. De bedelaar die huivert in zijn lompen kan u iets schuldig zijn als u hem een aalmoes geeft; maar u bent hem wat meer schuldig. Liefdadigheid jegens de armen is een schuld. Het staat ons niet vrij om te geven of om af te wijzen. God eist van ons dat we de armen gedenken en hun armoede vormt een appèl op onze milddadigheid.

			Maar wat de gelovige armen betreft, jegens hen hebben we nog veel meer verplichtingen, en ik smeek u om dat niet te negeren. O, hoeveel zijn we hun schuldig. Hoeveel armen zijn er niet die dag aan dag zwoegen en die nauwelijks genoeg krijgen om in leven te blijven? Hoe vaak dienen zij de kerk niet, zonder geëerd en beloond te worden? Ik ken er sommigen die de moeilijkste daden van dienstbetoon voor het christendom verrichten, en die toch genegeerd en veracht worden. Velen van hen zwoegen op de zondagsschool zonder loon of vergoeding. Velen uit de lagere klassen zijn even biddend, even zorgzaam, even eerlijk, even oprecht, even vroom, even geestelijk als anderen, en vaak meer dan dat.

			Als ik dit alles overweeg, kan ik niet anders dan zeggen dat we jegens al Gods armen in zeer hoge mate schuldig zijn. We weten maar amper hoeveel zegen het gebed van de arme ons bezorgt.

			Daarom vraag ik u, geliefden, om waar u ook maar een arme heilige ziet, waar u ook maar een christen op leeftijd ziet, te bedenken dat hij u onmogelijk evenveel schuldig kan zijn als dat u hem schuldig bent. Want u hebt veel, en hij heeft maar weinig, en hij kan niet schuldig zijn voor wat hij niet heeft.

			Velen van u zullen de kracht van christelijke redeneringen niet voelen, maar laat me u eraan herinneren dat zelfs u verplichtingen hebt jegens de werkende armen. De rijke geniet van de welvaart, de arme produceert deze. Grote mannen ontvangen de zegen, maar armen zorgen ervoor dat hij van de hemel neerdaalt. Sommige mannen zijn de waterbakken waarin Gods regen terechtkomt, maar anderen zijn als ware Elia’s, door wier gebed de regen valt, en velen van hen zijn in de lagere rangen van de maatschappij te vinden.

			‘Broeders, wij zijn schuldenaars.’ Wat ik heb is niet van mezelf, maar van God. En als het van God is, behoort het toe aan Gods armen. Wat de meest welvarende mens heeft is niet van hemzelf, maar van God. Als het van God is, is het van Christus. En als het van Christus is, is het van Zijn kinderen. En Christus’ kinderen zijn vaak degenen die hongerig zijn, dorstig, berooid, beproefd en gekweld. Zorg dan voor die klasse broeders, want we zijn schuldenaars jegens hen.

			Maar terwijl ik zo verschillende van de klassen genoemd heb jegens wie we schuldenaars zijn, ben ik nog niet bij het punt gekomen waarop ik uw aandacht vooral wil richten. Broeders, wij zijn schuldenaars jegens onze Verbondsgod. Dat is het punt dat alles overstijgt. Ik heb niets te danken aan het verleden, niets aan de toekomst, niets aan de rijken en niets aan de armen vergeleken met wat ik te danken heb aan mijn God. Aan al die andere zaken ben ik voornamelijk iets verschuldigd omdat ik zo veel verschuldigd ben aan mijn God.

			Nu, christen, overweeg hoe u een schuldenaar bent jegens uw God. Onthoud dat u geen schuldenaar bent in wettische zin, zoals u bent in Adam. U bent niet langer een schuldenaar jegens Gods gerechtigheid zoals u eens was. Wij allen zijn Gods geboren schepselen en als zodanig zijn we schuldenaars jegens Hem: om Hem te gehoorzamen, met lichaam en ziel en alle kracht. Als we Zijn geboden overtreden hebben, zoals we allemaal hebben gedaan, zijn we schuldenaars jegens Zijn gerechtigheid, en we zijn Hem een enorme hoeveelheid kastijding verschuldigd, die we niet kunnen betalen.

			Maar van de christen kan gezegd worden dat hij aan Gods gerechtigheid geen penning verschuldigd is, want Christus heeft de schuld van Zijn volk betaald. Ik ben een schuldenaar jegens Gods liefde, ik ben een schuldenaar jegens Gods genade, ik ben een schuldenaar jegens Gods macht, ik ben een schuldenaar jegens Gods vergevende genade – maar ik ben geen schuldenaar jegens Zijn gerechtigheid, want Hij, Hijzelf, zal me nooit een schuld aanrekenen die al betaald is. Er werd gezegd: ‘Het is volbracht’, en dat betekende dat wat Zijn volk ook maar schuldig was voor eeuwig uit het gedachtenisboek is uitgewist. Christus heeft aan de goddelijke gerechtigheid volkomen genoeg gedaan. De schuld is betaald, het handschrift is aan het kruis genageld, de kwitantie is ontvangen, en we zijn niet langer schuldenaars jegens Gods gerechtigheid.

			Maar omdat we in dat opzicht geen schuldenaars zijn, zijn we tien keer meer schuldenaars jegens God dan we anders zouden zijn geweest. Omdat Hij al de zondeschuld vergeven heeft, staan we allen des te meer in een ander opzicht bij Hem in de schuld. O christen, stop en denk even na. Wat een schuldenaar bent u jegens goddelijke soevereiniteit! U bent niet als sommigen die zeggen dat u er zelf voor koos om gered te worden. U gelooft daarentegen dat God u te gronde had kunnen laten gaan als Hem dat behaagd had en dat het geheel aan Zijn welbehagen te danken is dat u tot een van de Zijnen bent gemaakt, terwijl anderen in hun verlorenheid worden gelaten. Overweeg dan hoeveel u aan Zijn soevereiniteit te danken hebt! Als Hij het gewild had, zou u zich onder de verdoemden bevinden. Als Hij uw zaligheid niet gewild had, was alles wat u had kunnen doen volkomen ontoereikend geweest om u van het verderf te verlossen.

			Bedenk hoeveel u te danken hebt aan Zijn belangeloze liefde, die Zijn Zoon van Zijn boezem scheurde opdat Hij voor u zou sterven! Laat het kruis en het bloedige zweet u aan uw verplichting herinneren. Overweeg hoeveel u te danken hebt aan Zijn vergevende genade, dat Hij u na tienduizend beledigingen even oneindig liefheeft als ooit, en dat na talloze zonden Zijn Geest nog steeds in u woont.

			Overweeg wat u dankt aan Zijn macht, hoe Hij u opwekte van uw dood in de zonde, en hoe Hij uw geestelijk leven onderhouden heeft, hoe Hij u bewaard heeft voor vallen en hoe, ook al waren er duizenden vijanden op uw pad, u in staat bent geweest op de goede weg te blijven. Overweeg wat u te danken hebt aan Zijn onveranderlijkheid. Hoewel u duizend keer veranderd bent, is Hij niet één keer veranderd. Hoewel uw bedoelingen en uw wil veranderd zijn, is Hij niet één keer van Zijn eeuwige plan afgeweken, maar heeft Hij u steeds vastgehouden. Overweeg dat u zo diep mogelijk schuldig staat jegens iedere eigenschap van God. Aan God hebt u uzelf te danken en alles wat u hebt. ‘Broeders, wij zijn schuldenaars.’

			We zijn niet alleen schuldenaars jegens God wat onze dankbaarheid voor al deze dingen betreft, maar ook vanwege onze relatie met Hem. Zijn we niet Zijn kinderen, en bestaat er niet een schuld van een kind jegens zijn ouders die een leven van gehoorzaamheid nooit kan wegnemen? Ik besef dat ik aan de schoot die mij wiegde en de borst die mij voedde meer te danken heb dan ik ooit kan betalen. En aan hem die me onderwees en me in de paden der waarheid leidde, heb ik zo veel te danken dat ik niet durf te spreken over het verschrikkelijke gewicht van verplichting jegens hem. Geliefden, als God een Vader is, waar is dan Zijn eer? En als wij Zijn kinderen zijn, zijn we er daarmee niet toe verplicht om Hem lief te hebben, te dienen en te gehoorzamen? Het kind van een aardse ouder zijn brengt een menigte verplichtingen met zich mee, en zal de eeuwige Vader dan geen aandacht krijgen? Nee. Het ware kind van God zal zich er nooit voor schamen om te erkennen dat hij aan de Vader der geesten onderworpen is. Hij zal eerder roemen in zijn hoge relatie en met eerbied gehoorzamen aan de geboden van zijn hemelse Ouder.

			Bedenk ook dat we Christus’ broeders zijn, en broederschap schept verplichtingen. De ene broeder is de andere meer verschuldigd dan hij in dit leven kan betalen. Het betekent meer dan sommigen denken om in dezelfde wieg gelegen te hebben en op dezelfde knie gezeten te hebben. Sommigen hechten er volstrekt geen waarde aan. Ach, het is een bekende waarheid dat als u hulp nodig hebt u overal heen moet gaan behalve naar het huis van uw broeder. Ga op een kwade dag niet naar het huis van uw broeder. Ga naar een vreemdeling en hij zal u helpen; ga naar uw broeder en vaak zal hij u berispen. Maar dit behoort zo niet te zijn. Broederschap schept verplichtingen en aan mijn broeder heb ik te danken wat ik hem zomaar niet kan betalen.

			Geliefden, bent u broeders van Christus en denkt u dat u Hem geen liefde verschuldigd bent? Bent u broeders en zusters der heiligen, en denkt u dat u hen niet behoort te liefhebben en te dienen, zelfs zo dat u hun voeten behoort te wassen? Ik weet zeker dat u dat behoort te doen.

			Ik ben bang dat niemand van ons voldoende beseft hoezeer we schuldenaars jegens God zijn. Ja, ik weet zeker dat we dit niet beseffen. Het is verbazend hoeveel dankbaarheid een mens jegens u zal voelen als u alleen maar het middel bent geweest om hem goed te doen. Maar hoe weinig dankbaarheid voelt hij jegens God, de eerste oorzaak van alles! Er zijn er velen geweest die van drankzucht verlost zijn door de prediking van Gods Woord te beluisteren, zelfs onder mijn gehoor, en die mensen waren bereid om me van pure dankbaarheid, van vreugde op handen te dragen. Maar helaas moet ik zeggen dat ze veel minder dankbaarheid tonen jegens mijn Meester. In ieder geval lijken ze hun eerste liefde voor Hem veel sneller verloren te zijn dan die voor Zijn dienstknecht. We denken eraan om iedereen dankbaar te zijn behalve God. De kleine schulden die we hebben, kunnen we betalen. Ereschulden, zoals we die noemen, –die volgens sommigen geen schulden zijn– kunnen we afbetalen; maar aan de grote en ernstige schuld die we bij God hebben, gaan we vaak voorbij; die negeren en vergeten we. ‘Broeders, we zijn schuldenaars.’

			II. In de tweede plaats, heel kort: Wat behoren we af te leiden uit dit leerstuk dat wij schuldenaars zijn?

			Allereerst denk ik dat we een les van nederigheid moeten leren. Als we schuldenaars zijn, behoren we nooit trots te zijn. Alles wat wij voor God kunnen doen, is niet meer dan een onbeduidende erkenning van een oneindige verplichting. Ja meer, onze goede werken zijn gaven van Zijn genade en maken ons des te meer verschuldigd aan de grote Auteur ervan. Stop dan, u die trots bent op uw prestaties. Overweeg dat u alleen maar op een armzalige manier een gewone plicht hebt gedaan, en niet een bijzonder goed werk. Hoeveel hebt u uiteindelijk gedaan, jongeman? Ik dacht dat u er gisteren verbazingwekkend edelmoedig uitzag, omdat u bij een bepaalde gelegenheid Christus’ kerk werkelijk een kleine dienst had bewezen; en u leek er verbazingwekkend trots op. Jongeman, hebt u meer gedaan dan u behoorde te doen? ‘Nee’, zegt u, ‘ik was een schuldenaar.’

			Wie zou er dan trots zijn als hij alleen maar een deel van zijn schuld had afbetaald, wanneer hij uiteindelijk veel meer schuldig is dan hij waard is? Is er iets om trots op te zijn wanneer u een halve penny hebt betaald waar u een pond schuldig bent? Volgens mij niet. Laten we doen wat we kunnen, we kunnen nooit meer dan een fractie betalen van de dankbaarheid die we God verschuldigd zijn.

			Het is merkwaardig om te zien hoe sommige mensen er trots op zijn om grotere schuldenaars dan anderen te zijn. De ene mens heeft tien talenten, en o wat is hij trots en wat kijkt hij neer op een ander die er maar één heeft en zegt: ‘Je bent een onbeduidend mannetje, ik heb tien talenten.’ Welnu, u bent tien talenten schuldig en uw broeder maar één. Waarom zou u dan trots zijn dat u meer schuldig bent dan hij? Het zou werkelijk een dwaze trots zijn als een gevangene zou pochen: ‘Ik ben honderd pond schuldig’, en dat dan een ander zou zeggen: ‘Ik ben van een hogere stand dan jij, want ik ben duizend pond schuldig.’

			Ik heb van een gevangenis gehoord waar ze de onderlinge rangorde bepaalden op grond van de schulden die de gevangenen hadden. Zo gaat het hier op aarde ook vaak. We bepalen hoe groot we zijn overeenkomstig de grootte van onze talenten. Maar de grootte van onze talenten bepaalt alleen de grootte van onze schuld; want hoe meer we hebben, des te meer zijn we verschuldigd.

			Als een man over straat zou lopen met een schuldbekentenis op zijn borst en als hij met trots verkondigde dat hij een schuldenaar was, zou u zeker zeggen: ‘Hij is vast krankzinnig, sluit hem op.’ En zo ook, als een mens over de wereld loopt met zijn neus in de wolken om wat God hem gegeven heeft en zegt: ‘Ik hoef de armen geen aandacht te geven, ik hoef de onwetenden niet de hand te drukken, want ik ben zo groot en machtig’, dan zou u evengoed kunnen zeggen: ‘Doe dat arme schepsel weg, zijn trots is zijn dwaasheid. Sluit hem veilig op en laat hem leren dat alles wat hij heeft zijn schuld uitmaakt en dat hij geen reden heeft om trots te zijn.’

			Verder, hoe ijverig behoorden we voor onze Meester te zijn! Hoewel we niet alles kunnen betalen, kunnen we op z’n minst de schuld erkennen. Het betekent iets aan de kant van een schuldenaar als hij de claim van zijn schuldeiser wil erkennen. O, hoe horen we van dag tot dag ernaar te streven, door voor God te leven, om de schuld te erkennen die we bij Hem hebben. En als we Hem de hoofdsom niet kunnen betalen, laten we Hem dan toch enige rente geven op het talent dat Hij ons geleend heeft en op de onuitsprekelijke genadegaven die Hij ons heeft geschonken. Ik smeek u, lieve vrienden, draag deze gedachte bij u, waar u ook heengaat: ‘Ik ben een schuldenaar, ik moet mijn God dienen. Ik mag niet zelf bepalen of ik het zal doen of niet; maar ik ben een schuldenaar en ik moet Hem dienen.’

			Als we dit alles zouden geloven, hoeveel gemakkelijker zou het dan niet zijn om onze kerken in orde te hebben. Ik ga naar een broeder en zeg: ‘Broeder, die en die plaats in de zondagsschool is open, wilt u hem innemen?’ ‘Wel meneer, u weet hoezeer ik een voorstander ben van de goede zaak en hoe ernstig ik doe wat ik kan om mijn Meester te dienen, maar –en nu komt het– ik werk echt de hele week zo hard dat ik het me niet kan veroorloven om mezelf op zondag met zondagsscholen bezig te houden.’

			Daar hebt u het. Deze man ziet niet in dat hij een schuldenaar is. Ik breng hem morgenochtend een rekening en hij zegt: ‘Komt u bedelen?’ ‘Nee’, zeg ik, ‘ik heb een rekening meegenomen, kijk maar.’ ‘O ja’, zegt hij, ‘ik zie het, hier is het geld.’ Welnu, dit is de goede manier om te handelen, om te voelen en te erkennen dat u een schuldenaar bent. Om als er iets moet worden gedaan, dat te doen en te zeggen: ‘Bedank me er niet voor, ik heb alleen gedaan wat ik behoor te doen. Ik heb alleen betaald wat ik verschuldigd ben.’

			Laat me u nog één eenvoudig advies geven voordat ik u wegzend. Wees rechtvaardig voordat u gul bent, en vooral voordat u gul bent voor uzelf. Zie erop toe dat u uw schulden betaalt voordat u geld uitgeeft voor uw plezier. Ik zou dit aan vele christenen willen aanbevelen. Er zijn er hier sommigen die ons vanavond overlast bezorgen en ervoor zorgen dat we het erg warm hebben. U bent heel gul voor uzelf geweest door hier te komen, maar niet heel rechtvaardig jegens uw eigen predikant door het kerkgebouw te negeren waarheen u behoorde te gaan. U zei tegen uzelf: ‘We twijfelen er niet aan dat we daar behoren te zijn, dat zijn we verschuldigd. Nochtans willen we graag onze nieuwsgierigheid een keer bevredigen, door deze bijzondere prediker te horen. Hij zal zeker iets buitensporigs zeggen waar we de komende twee weken grapjes over kunnen maken.’ Wel, waarom bent u hier gekomen voordat u uw schuld betaald hebt? U had zich rondom uw eigen predikant moeten scharen en zijn handen moeten versterken in het werk van de Heere.

			Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen: ‘Ik wil die en die luxe. Ik weet dat de zaak van God meer van me vraagt dan ik eraan geef, maar ik moet die luxe hebben, die penning gaat naar mezelf en niet naar God.’ Wel, als u een schuldenaar had die u meer schuldig was dan hij kon betalen en u zag dat hij in een koetsje uit rijden ging, dan zou u zeggen: ‘Alles goed en best dat hij dat mooie paard en rijtuig heeft, en dat hij naar Greenwich rijdt, maar ik had liever dat hij me die tien pond terugbetaalde die ik hem gisteren heb geleend. Als hij niet kan betalen, hoort hij thuis te blijven totdat hij het wel kan.’

			Hetzelfde geldt met betrekking tot God. We besteden onze tijd en ons geld aan onze eigen pleziertjes voordat we Hem onze terechte en eerlijke schulden betalen. Welnu, wat niet goed is jegens andere mensen is niet goed jegens God. Als u een mens besteelt wanneer u het geld waarmee u uw schuld behoorde te betalen aan pleziertjes besteedt, dan besteelt u God als u uw tijd, uw talenten of uw geld aan iets anders dan Zijn dienst besteedt, totdat u ervan overtuigd bent dat u uw aandeel in die dienst heeft verricht. Ik smeek u, kerkleden, diaken of wat u ook mag zijn, neem dit ter harte. U bent schuldenaars aan de zaak van God. Denk niet dat u uiteindelijk bedankt zult worden omdat u zo veel gedaan hebt, want uiteindelijk zult u niet meer dan uw plicht hebben gedaan.

			Gegroet nu, u die in dat opzicht schuldenaar bent; maar nog één ding voor degenen die in een ander opzicht schuldenaar zijn. Zondaar, u die schuldig bent voor Gods gerechtigheid, u die nooit vergeving ontvangen hebt – wat zult u doen als de betaaldag komt? Vriend, u die een menigte zwarte zonden hebt, wat zult u doen als de betaaldag komt en er geen Christus is om de schulden voor u te betalen? Wat zult u doen als u de laatste betaaldag buiten God en buiten Christus bent, als de gehele rol van uw schulden voor God geopend zal worden en u geen Christus hebt om u een bewijs van kwijtschelding te geven? 

			Ik smeek u: ‘Wees haastig welgezind jegens uw schuldeiser, terwijl u nog met hem op de weg bent; opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overlevert, en de rechter u de dienaar overlevert, en u in de gevangenis geworpen wordt.’

			Maar als u zich met uw Schuldeiser verzoent, zal Hij om Jezus’ wil al uw schulden uitwissen en u in vrijheid stellen, zodat u nooit aansprakelijk zult zijn voor uw ongerechtigheden. 

			Amen.

			De kinderen van God

			‘Dezelve Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.’ 
Romeinen 8:16,17

			Broeders, wat een tegenstelling bestaat er tussen de huidige en de toekomstige toestand van een kind van God! Een gelovige is hier de broeder van een worm; in de hemel zal hij vrijwel gelijk zijn aan de engelen. Hier is hij met zweet en stof bedekt vanwege Adams val; daar zal zijn gezicht stralen van de onsterfelijkheid die hem gegeven wordt door de opstanding van Christus. Hier is de erfgenaam van de hemel onbekend; hij heeft een vermomming, vaak draagt hij armoedige kleren – maar daar zal zijn prinselijke karakter worden onderscheiden en gekend. Engelen zullen hem dienen en hij zal delen in de bewondering die het universum de verheerlijkte Verlosser zal toebrengen. Terecht zegt de dichter: ‘Het is nog niet geopenbaard hoe groot wij gemaakt moeten worden.’

			Ik denk dat ik u niet hoef te herinneren aan uw toestand hier beneden. U bent er te zeer mee bekend, aangezien u ieder uur door moeiten belast wordt, gekweld door uw eigen zwakheden, samen met de verzoekingen van de satan en met al de verlokkingen van deze wereld. U beseft heel goed dat dit uw rustplek niet is. U ondervindt te veel moeilijkheden om u te laten hopen dat u hier een blijvende stad heeft. Ja, het is volkomen overbodig dat ik uw geheugen opfris aangaande uw huidige toestand; maar ik heb de indruk dat het iets goeds en nuttigs zal zijn als ik u eraan herinner dat er grote voorrechten zijn die u op ditzelfde moment bezit. Er zijn goddelijke vreugden die u vandaag nog kunt smaken. De woestijn heeft zijn manna, hij wordt verblijd door water uit de rots. God heeft ons niet vergeten. De tekenen van Zijn goedheid zijn bij ons, en we kunnen ten volle genieten van menige genadige gave die wij op deze zelfde dag bezitten. Ik zal uw vreugdevolle aandacht richten op één kostbare edelsteen in uw schatkamer, namelijk uw aanneming in het huisgezin van God.

			Er zijn vier dingen waarover ik deze morgen zal spreken. In de eerste plaats: een bijzonder voorrecht. In de tweede plaats: een bijzonder bewijs ervan – namelijk, de Geest Die getuigt met onze geest. Dan in de derde plaats opnieuw een speciaal voorrecht, namelijk dat van het erfgenaam-zijn, en in de vierde plaats het praktische gedeelte van de preek en de afsluiting: een bijzondere manier van leven, die van dit soort mensen wordt gevraagd.

			I. In de eerste plaats dan, broeders, een bijzonder voorrecht dat in de tekst wordt genoemd: ‘Wij zijn kinderen Gods.’ En hier meteen bij het begin stuit ik op het verzet van bepaalde moderne theologen, die stellen dat het zoonschap niet speciaal en uitsluitend het voorrecht van gelovigen is. De onlangs ontwikkelde theologie die naar ik vrees de baptistendenominatie enige schade heeft toegebracht en veel schade aan de independenten – deze nieuwe ketterij is grotendeels gebaseerd op het verzinsel van het universele Vaderschap van God. De oude godzaligen, de puriteinen, de reformatoren, moeten dezer dagen dagen aan de kant worden geschoven door mensen wier onderwijs alles wat we van onze voorvaderen hebben ontvangen, ronduit tegenspreekt.

			Onze oude predikanten stelden God voor als een Vader voor Zijn volk en als een Rechter voor de rest van de wereld. Onze nieuwe filosofen bestempelen dit als een oud, beklagenswaardig theologisch schema en ze stellen voor om het weg te doen – een voorstel dat nooit wordt uitgevoerd zolang de wereld er is of God blijft bestaan. Maar in ieder geval, bepaalde dolende ridders hebben zichzelf ertoe gezet windmolens te bestrijden. Ze geloven echt dat ze een fundamenteel en blijvend onderscheid dat voor het verstaan van de Schrift onmisbaar is, van de aardbodem zullen laten verdwijnen. Moderne valse profeten zeggen ons dat God Zich in alles jegens alle mensen als een Vader gedraagt, zelfs als Hij hen in de poel van vuur werpt en alle plagen die in Zijn boek geschreven staan over hen laat komen. Van al deze schrikwekkende handelen in gerechtigheid, de vreselijke bewijzen van heilige wraak van de Rechter van de hele aarde, worden het verontrustende effect succesvol ontkracht doordat ze stilletjes worden ingedeeld bij de liefhebbende daden en woorden van de universele Vader. Men beeldt zich in dat dit een tijd is waarin mensen niet op donderende wijze hoeven te worden toegesproken, waarin iedereen zo teerhartig is geworden dat er niet op schrikaanjagende wijze een zwaard over stervelingen hoeft te worden uitgestrekt, maar dat alles nu op een nieuwe en verfijnde manier moet worden behandeld: God de universele Vader en alle mensen universele zonen.

			Ik moet toegeven dat deze theorie iets heel prettigs heeft, iets zo fascinerends dat het me niet verbaast dat enkele van de scherpzinnigste geesten erdoor verleid en ervoor ingewonnen zijn. Wat mij betreft, ik heb er maar één bezwaar tegen: de theorie is volkomen onwaar en volkomen ongefundeerd. Gods Woord wekt niet de minste schijn dat het deze theorie bewijst. Overal beschrijft de Schrift het uitverkoren volk van de Heere, als gelovigen, boetvaardigen en geestelijke mensen, als ‘de kinderen van God’, en alleen aan zij hebben die heilige benaming ontvangen. De Bijbel zegt dat de wedergeborenen, als een onderscheiden categorie, er aanspraak op kunnen maken Gods kinderen te zijn.

			Welnu, aangezien niets het bij de Schrift kan halen, laat me u een paar teksten voorlezen. Romeinen 8:14: ‘Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.’ Ongetwijfeld is niemand zo overmoedig om te zeggen dat alle mensen door de Geest van God worden geleid. Toch valt maar al te gemakkelijk uit onze tekst af te leiden dat degenen die niet door de Geest van God geleid worden geen kinderen van God zijn; dit geldt voor hen, en voor hen alleen, die door de Heilige Geest worden geleid en geïnspireerd.

			Een passage als Galaten 3:26, ‘Want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus’, verklaart volgens mij duidelijk genoeg dat alle gelovigen, alleen degenen die geloof in Christus hebben, kinderen van God zijn, en dat zij dit daadwerkelijk en overduidelijk worden door het geloof in Christus Jezus. Dit betekent dat degenen die niet in Christus Jezus geloven Gods kinderen niet zijn. Iedere aanspraak die zij daarop zouden kunnen maken, is niets dan arrogantie en aanmatiging.

			En hoor dit, Johannes 1:12: ‘Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.’ Hoe konden zij voor die tijd al kinderen van Gods zijn geweest? Immers, ‘hun gaf Hij de macht om kinderen Gods te worden, ja hun die in Zijn naam geloven, die niet uit den bloede –dan waren ze dus niet door enkel schepping Gods kinderen gemaakt–, noch uit de wil van het vlees –dat wil zeggen: niet door hun eigen inspanningen–, maar uit God geboren zijn.’ Als er een Bijbeltekst kan zijn die nog overtuigender algemeen kindschap weerspreekt, dan moet ik toegeven dat ik hem niet ken. Tenzij deze woorden helemaal niets betekenen, betekenen ze eenvoudigweg dit: gelovigen zijn kinderen van God en verder niemand.

			Maar luister naar een ander woord van de Heere in 1 Johannes 3:10: ‘Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar: wie de rechtvaardigheid niet doet is niet uit God, noch hij die zijn broeder niet liefheeft.’ Hier zijn twee soorten kinderen, daarom zijn niet allen kinderen van God. Is het voorstelbaar dat degenen die kinderen van de duivel zijn desondanks kinderen van God zijn? Ik moet zeggen dat mijn verstand tegen zo’n vooronderstelling in opstand komt. Hoewel ik denk dat ik enige verbeeldingskracht heb, toch kan ik mijn verbeelding niet zo lenig maken dat ik mezelf voorstel dat de mens tegelijkertijd een kind van de duivel en toch een werkelijk kind van God kan zijn. Nog een tekst, 2 Korinthe 6:17 en 18: ‘Daarom, gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.’ Is dat afscheiden niet nodig voor het kindschap? En als zij zijn zonen en dochters waren, hadden ze dan enige aanspraak of enig recht om Hem Vader te noemen voordat zij uit het midden van een verdorven wereld kwamen en afgescheiden waren? Zo ja, waarom belooft God hun dan wat ze al hebben?

			Nogmaals, Matthéüs 5:9: ‘Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.’ Een mooie benaming, als die ieder mens toekomt! Waar is het heerlijke van deze benaming, want mensen zouden volgens moderne theologen liefhebbers van twist kunnen zijn en toch kinderen van God.

			Laten we een nog stelliger passage bezien, Romeinen 9:8: ‘Niet de kinderen des vleses zijn kinderen Gods.’ Wat moet hier dan van gezegd worden: ‘Dit zijn geen kinderen van God.’ Als iemand dit ronduit wil tegenspreken, wel, het zij zo. Ik heb geen argument waarmee ik de mens kan overtuigen die een zo krachtige en duidelijke getuige weerspreekt. Luister naar de godzalige apostel Johannes, als hij in een van zijn brieven in vrome bewondering uitroept: ‘Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.’ En vervolgens beschrijft hij degenen die de kinderen van God zijn, en zijn woorden kunnen op niemand anders betrekking hebben dan op hen die door een levend geloof in Christus Jezus hun ziel voor eens en voor altijd op Hem hebben geworpen.

			Voor zover ik het kan vermoeden is de belangrijkste tekst waarop deze mensen de leer van het universele Vaderschap funderen het citaat van een heidense dichter dat de apostel Paulus aanhaalde: ‘Zoals ook een van uw poëten gezegd heeft: want wij zijn ook Zijn geslacht.’ De apostel bekrachtigt dat gevoelen door het citaat aan te halen, en tegen die bekrachtiging kunnen we natuurlijk geen bezwaar hebben. Maar het woord dat daar voor ‘geslacht’ wordt gebruikt, wijst niet op Vaderschap in de verheven zin van het woord aan. Het is een woord dat even goed voor de jongen van dieren gebruikt zou kunnen worden, de jongen van welk schepsel dan ook. Het omvat niet de menselijke gevoelens die horen bij een vader-zoonverhouding.

			Behalve deze tekst weet ik niets dat deze nieuwe theorie zou kunnen ondersteunen. Mogelijk beelden ze zich in dat de schepping een vaderlijke daad is, dat alle geschapen dingen kinderen zijn. Dit is te absurd om erop te antwoorden, want dan zouden paarden en koeien, ratten en muizen, slangen en muggen ook kinderen van God zijn, want dat zijn ongetwijfeld evengoed schepselen als wij. Als we deze hoeksteen wegnemen, tuimelt deze fantasievolle theorie omver, en de theorie die zo hoog leek als de toren van Babel en die evenveel verwarring dreigde te veroorzaken, kan heel snel worden ontzenuwd als u haar met het Woord van God bestrijdt.

			Het feit is, broeders, dat de relatie van een zoon van God alleen toebehoort aan hen die ‘verkoren zijn tot de aanneming tot kinderen door Jezus Christus, naar het welbehagen van de wil van de Vader’ (Efeze 5). Hoe meer u de Bijbel doorzoekt, des te zekerder zult u ervan zijn dat het zoonschap het bijzondere voorrecht van het uitverkoren volk van God is en van niemand anders.

			Nadat ik nu, voor zover mogelijk, mijn stelling onderbouwd heb dat het voorrecht van onze tekst een bijzonder voorrecht is, laat me er dan nu een ogenblik over uitweiden. Ik wil opmerken dat het, als bijzonder voorrecht, een daad van pure, onmiskenbare genade is. Geen enkel mens heeft enig recht om een zoon van God te zijn. Als we in Zijn familie geboren zijn, is het een wonder van genade. Het is een van de altijd geprezen uitingen van de oneindige liefde van God, die zichzelf op ons gericht heeft zonder dat er daarvoor enige oorzaak in ons was. Als u deze dag een erfgenaam van de hemel bent, bedenk dan, mens, dat u ooit de slaaf van de hel was. Ooit wentelde u zich in het slijk, en als u een varken tot kind zou aannemen, zou dat geen daad van groter medelijden zijn dan toen God u aannam. En als een engel een muskiet tot dezelfde waardigheid als hijzelf zou kunnen verheffen, dan zou die gave nog niet zo groot zijn als die God aan u heeft geschonken. Hij heeft u uit de gevangenis genomen en onder de prinsen gezet. U hebt tussen de twee rijen stenen gelegen, maar Hij maakte u als een duif wiens vleugelen met zilver en wiens veren met glanzend goud bedekt zijn. Bedenk dat dit genade is, en geen afstamming. Kijk terug naar de kuil waaruit u bent opgehaald en naar het modderige slijk waaruit u bent getrokken. Poch niet als u in de ware olijfboom bent. U bent daar niet vanwege uw afstamming, u bent een loot van een slechte boom, en de Geest van God heeft uw natuur veranderd, want u was niets dan een tak van de wijnstok van Gomorra. Laat nederigheid u altijd ter aarde toe doen neerbuigen omdat uw aanneming u opheft tot de derde hemel.

			Overweeg nogmaals, zo verzoek ik u, wat een waardigheid God u geschonken heeft – zelfs u, om u tot Zijn zoon te maken. De grote aartsengel voor de troon wordt niet Gods Zoon genoemd; hij is een van de meest begunstigde dienstknechten, maar niet Zijn kind. Ik zeg u, arme broeder in Christus, u hebt een waardigheid die zelfs de engelen zouden kunnen benijden. In uw armoede bent u een fonkelende juweel in de duisternis van de mijn. Te midden van uw ziekte en zwakheid bent u met mantels van heerlijkheid omgord, waardoor de geesten in de hemel met ontzag naar de aarde kijken. U beweegt zich over deze wereld als een prins onder het volk. Het bloed van de hemel stroomt door uw aderen. U bent iemand van het koninklijke bloed van de eeuwigheid: een zoon van God, afstammeling van de Koning der koningen. Spreek over stambomen, de heerlijkheid van familiewapens – maar u hebt meer dan familiewapens u ooit zouden kunnen geven of dan al de heerlijkheid van een voorgeslacht u ooit zou kunnen schenken.

			II. En nu haast ik me verder om het volgende op te merken: om te kunnen weten of we deel hebben aan deze hoge, deze koninklijke relatie van kinderen van God geeft de tekst ons een speciaal bewijs. ‘Dezelve Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn.’ Geliefden, u zult hier opmerken dat er in de rechtszaal twee getuigen zijn, twee die bereid zijn onze verwantschap met de eeuwige God te bewijzen. De eerste getuige is onze geest, de tweede getuige is de Geest, de eeuwige Geest van God, Die getuigenis geeft met onze geest. Het is alsof een arm man in de rechtszaal geroepen is om zijn eigendomsrecht te bewijzen op een of ander stuk land dat hem betwist wordt. Hij staat op en geeft zijn eigen betrouwbare getuigenis; maar een hooggeplaatst iemand uit het land (een edelman uit de buurt) komt overeind, gaat in de getuigenbank staan en bevestigt zijn getuigenis. Zo is het ook met onze tekst. De eerlijke, eenvoudige geest van de nederige christen roept: ‘Ik ben Gods kind.’ De heerlijke Geest, Die één is met God, bevestigt de waarheid van het getuigenis en getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

			Laten we in de eerste plaats opmerken hoe het mogelijk is dat onze geest getuigenis kan geven. En aangezien dit een kwestie van ervaring is, kan ik alleen maar een beroep doen op hen die de echte kinderen van God zijn; want niemand anders kan hierover getuigen. Onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn als hij een kinderlijke liefde tot God voelt. Als we voor Zijn troon buigen, kunnen we vrijmoedig zeggen: ‘Abba, Vader. U bent mijn Vader.’ Dan concludeert onze geest dat we zonen zijn, want hij redeneert als volgt: ‘Ik voel me tegenover U zoals een kind zich tegenover zijn ouders voelt, en ik zou geen kinderlijk besef kunnen hebben als ik niet de rechten van een kind had. Als ik geen kind was, zou U me nooit het kinderlijke gevoel geven waardoor ik U nu ‘Vader’ durf te noemen.’

			Soms ook voelt de geest niet alleen door liefde dat God zijn Vader is, maar ook door vertrouwen. De roede is over onze rug gegaan en we hebben veel pijn geleden, maar in het donkerste uur konden we zeggen: ‘De tijd is in de hand van mijn Vader. Ik kan niet mopperen. Ik wil niet klagen. Ik voel dat het niet meer dan goed is dat ik lijd, anders zou mijn Vader me nooit hebben laten lijden.’ Hij kastijdt ongetwijfeld niet van harte, noch bedroeft Hij de kinderen der mensen zonder reden. Als we in deze donkere, trieste tijden naar het gezicht van de Vader hebben opgekeken en hebben gezegd: ‘Ook als U me slaat, zal ik toch op U vertrouwen. Uw slagen zullen me niet bij U vandaan drijven, ze zullen me alleen maar laten zeggen: ‘Toon mij waarom U met mij twist en reinig mij van mijn zonden’ – dan getuigt onze geest dat we kinderen van God zijn.

			En zijn er geen momenten, lieve vrienden, dat uw hart voelt dat het leeg zou zijn als God er niet in was? Misschien is uw welvaart gegroeid, en na de eerste opwelling van genoegen die slechts natuurlijk was, hebt u gezegd: ‘IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid; dit is niet wat mij vreugde geeft.’ U hebt veel zegeningen ontvangen in uw familie, maar u merkte dat er in al die dingen een gebrek was aan iets dat uw hart kon bevredigen en u voelde dat dit ‘iets’ God was. Mijn God, U bent mijn alles in allen, de cirkelbaan waarin mijn passies zich bewegen, het centrum van mijn ziel. Welnu, deze verlangens, dit zuchten naar iets meer dan deze wereld u kan geven – ze waren niets anders dan de bewijzen van een kinderlijke geest die zucht naar de aanwezigheid van zijn Vader. U voelt dat u uw Vader moet hebben, of anders betekenen de gaven van Zijn voorzienigheid niets voor u. Dat wil zeggen: uw geest getuigt dat u een kind van God bent.

			Er zijn tijden dat de erfgenaam van de hemel er even zeker van is dat hij Gods kind is als dat hij er zeker van is dat hij de zoon is van zijn eigen vader. Geen enkele twijfel kan hem hierover vragen doen stellen. De boze kan fluisteren: ‘Als u een kind van God bent’, maar hij zegt: ‘Ga weg, satan, ik weet dat ik een kind van God ben.’ Een mens zou evengoed kunnen proberen hem uit het hoofd te praten dat hij bestaat als het even zekere feit dat hij is wedergeboren en door genadige aanneming in het huisgezin van God opgenomen. Dit is ons getuigenis dat wij uit God geboren zijn.

			Maar u ziet, de tekst geeft ons een hoger getuigenis dan dit. De God Die niet kan liegen, verwaardigt Zich er in de persoon van de Heilige Geest genadig toe om ‘amen’ te zeggen op het getuigenis van ons geweten. En waar onze ervaring onze geest soms leidt tot de conclusie dat we uit God geboren zijn, zijn er gelukkige momenten waarin de eeuwige Geest vanaf de troon neerdaalt en ons hart vult. Dan hebben we twee getuigen die met elkaar getuigen dat we kinderen van God zijn.

			Misschien vraagt u me hoe dit kan. Ik las gisteren iets van dr. Chalmers. Hij zegt dat de Heilige Geest via het geschreven Woord en Zijn gewone werk in ons hart getuigt dat wij kinderen van God zijn. Zijn eigen ervaring deed hem niet geloven dat de Heilige Geest ooit op enige andere manier hiervan getuigde. Welnu, ik weet niet zeker of de doctor het wat dit laatste betreft helemaal bij het juiste eind heeft. Wat zijn eigen ervaring betreft durf ik wel zeggen dat hij gelijk had, maar er zou iemand kunnen zijn die de doctor ver de mindere was in scherpzinnigheid, maar die toch zijn meerdere was waar het gaat om gemeenschap met God, en die daarom enigszins verder kon gaan dan de welsprekende theoloog.

			Welnu, met dr. Chalmers geloof ik vanmorgen dat het belangrijkste getuigenis van God de Heilige Geest hierin ligt: de Heilige Geest heeft dit Boek geschreven dat een verslag geeft van wat een christen behoort te zijn en van de gevoelens die gelovigen in Christus moeten hebben. Ik heb bepaalde ervaringen en gevoelens. Als ik naar het Woord ga, vind ik vergelijkbare ervaringen en gevoelens opgetekend. En daarmee bewijs ik dat het goed met me zit, en de Geest getuigt met mijn geest dat ik uit God geboren ben.

			Veronderstel dat het u gegeven is om tot uw zaligheid in Jezus Christus te geloven, dat geloof liefde tot Christus heeft opgewekt, dat liefde tot Christus u ertoe gebracht heeft om uzelf voor Christus in te zetten. Dan gaat u naar de Bijbel en ontdekt u dat dit precies is wat door eerste gelovigen ervoeren. Vervolgens zegt u: ‘Goede Heere, ik ben Uw zoon, omdat wat ik ervaar gelijk is aan wat volgens de door U geïnspireerde dienaar moet ervaren worden door hen die Uw kinderen zijn.’ Zo bevestigt de Geest het getuigenis van mijn geest dat ik uit God geboren ben.

			Nogmaals, van alles dat goed is in een christen weet u dat dit het werk van God de Heilige Geest is. Als de Geest u ooit vertroost, als Hij een zoete kalmte over uw verontruste geest geeft, als Hij u in een bepaalde periode onderwijst, een verborgenheid voor u opent die u eerder niet begreep, als u tijdens een bepaalde periode een ongewone gevoeligheid hebt, een ongebruikelijk vertrouwen, als u haat tegen de zonde ervaart, geloof in Jezus, dood voor de zonde en leven voor God – dan zijn dit de werken van de Geest. Welnu, de Geest werkt in niemand krachtdadig behalve in de kinderen van God. En voor zover de Geest in u werkt, geeft Hij door dat werk zelf een onfeilbaar getuigenis van het feit dat u een kind van God bent. Als u geen kind was, had Hij u gelaten waar u in uw natuurlijke toestand was. Maar voor zover Hij het willen en het werken naar Zijn welbehagen in u gewerkt heeft, heeft Hij Zijn zegel op u gezet dat laat zien dat u tot de familie van de Allerhoogste behoort.

			Maar ik denk dat ik nog iets verder moet gaan. Ik geloof dat er een bovennatuurlijke manier is waarop de Geest van God los van middelen met de geest van de mens communiceert. Mijn eigen geringe ervaring leidt me tot het geloof dat los van het Woord van God de Heilige Geest onmiddellijk handelt met het geweten en de ziel van de mens, zonder enig instrument, zelfs zonder het gebruik van de geschreven of gesproken waarheid. Ik geloof dat de Geest van God soms op een verborgen en wonderbaarlijke manier met de geest van de mens in contact komt, en dat de Geest soms in het hart van een mens spreekt met een stem die niet hoorbaar is voor het oor, maar die perfect hoorbaar is voor de geest waarvoor de stem bedoeld is. Hij verzekert en troost rechtstreeks, door in onmiddellijk contact met het hart te komen. Het is dus onze taak om het getuigenis van de Geest door Zijn Woord en door Zijn werken te aanvaarden, maar ik wil zoeken naar onmiddellijke, daadwerkelijke, onverdeelde gemeenschap met de Heilige Geest, opdat Hij door Zijn goddelijke Geest in mijn geest werkt en me ervan overtuigt dat ik een kind van God ben.

			Laat me u de vraag stellen: Weet u dat u Gods kind bent? Zeg niet: ‘Door mijn doop werd ik een lid van Christus gemaakt en een kind van God.’ Er zijn er denk ik niet veel in Engeland die deze woorden geloven. Er kunnen er een paar zijn, maar ik heb nooit de pech gehad hen te ontmoeten. Iedereen weet dat het een schande is voor het onovertroffen gebedenboek dat zulke woorden daarin worden toegelaten, woorden zo verfoeilijk onwaar dat ze door hun grote onjuistheid niet het verwoestende effect hebben dat sluwere bewoordingen hadden kunnen veroorzaken. Het geweten van de mens komt immers in opstand tegen het idee dat een kind een lidmaat van Christus en een kind van God kan worden door het alleen maar wat druppels water op het voorhoofd te sprenkelen.

			Maar ik vraag u of uw geest vandaag zegt: ‘Ik ben Gods kind.’ Voelt u het verlangen, de liefde, het vertrouwen van een kind? Zo niet, beef dan, want er zijn in deze wereld maar twee grote families: de familie van God en de familie van satan. Hoe lopen hun karakters uiteen, hoe verschillend is hun toekomst! Maar nogmaals: Heeft u ooit gemerkt dat de Heilige Geest met uw geest getuigde in Zijn Woord en in Zijn werk, in u? En heeft Hij in die geheime fluistering ooit tegen u gezegd: ‘U bent Mijn zoon, heden heb Ik u gegenereerd’? Ik bezweer u, geef uw ogen geen slaap noch uw oogleden sluimering totdat u door deze goddelijke verborgen werking bent vernieuwd, wedergeboren en opnieuw verwekt in de familie van God – niet alleen in naam, maar ook werkelijk.

			III. Nu mijn derde punt. Als het door de getrouwe getuigen –de geest in ons en de Geest van God– in onze geest is gestaafd dat we Gods kinderen zijn, wat een edel voorrecht komt ons dan voor ogen. ‘Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.’ Volgens menselijk redeneren geldt niet altijd: ‘Indien wij kinderen zijn, dan zijn wij erfgenamen’, omdat in onze families er maar één de erfgenaam is. Er is er maar één die op de rechten en op de naam van erfgenaam aanspraak kan maken. Zo is het niet in de familie van God. Vanwege overheidsbeleid kan de mens een erfgenaam dat geven waarop deze ongetwijfeld in Gods oog niet meer werkelijk recht heeft dan de rest van de familie. Mensen kunnen hem de hele erfenis geven terwijl zijn broeders, die even werkelijk tot de familie behoren, zonder erfenis kunnen blijven. Zo is het echter niet in Gods familie. Al Gods kinderen zijn erfgenamen, hoe talrijk de familie ook is, en hij die als laatste uit God geboren is zal evenzeer Zijn erfgenaam zijn als hij die als eerste werd geboren. Abel, de eerste martelaar, die als eerste de hemel inging, zal niet een zekerder aanspraak op de erfenis hebben dan degene uit een vrouw geboren die als laatste op Christus zal vertrouwen en dan Zijn heerlijkheid zal ingaan. Volgens de hemelse logica is het waar: ‘indien kinderen, dan erfgenamen.’

			En zie waarvan we erfgenamen zijn. De apostel noemt het grootste deel van de erfenis als eerste: erfgenamen van God. Geen erfgenamen van Gods gaven en Gods werken, maar erfgenamen van God Zelf. Over koning Cyrus wordt gezegd dat hij zo’n beminnelijk karakter had dat telkens als hij aan tafel zat en als er iets was dat bij hem in de smaak viel, hij opdracht gaf om ook iets aan zijn vrienden te geven met deze boodschap: ‘Koning Cyrus merkte dat dit voedsel zijn gehemelte streelde, en hij wilde dat zijn vrienden zich zouden voeden met dat waarvan hij zelf genoot.’ Dit werd beschouwd als een bijzonder voorbeeld van zijn innemendheid en zijn vriendelijkheid jegens de mensen aan zijn hof.

			Onze God doet echter meer dan dit. Hij stuurt niet alleen maar brood van Zijn tafel, zoals met het manna in de woestijn gebeurde. Hij geeft ons niet alleen zeer verfijnde wijnen –de rijke wijnen van de hemel– maar Hij geeft ons Zichzelf. En de gelovige is de erfgenaam, niet alleen van Gods werken, noch eenvoudigweg van Gods gaven, maar van God Zelf. Spreken we over Zijn almacht? Zijn almacht is de onze. Spreken we over Zijn alwetendheid? Al Zijn wijsheid wordt ons ten goede ingezet. Zeggen we dat Hij liefde is? Die liefde behoort ons toe. Kunnen we erin roemen dat Hij altijd dezelfde is en niet verandert? Die eeuwige onveranderlijkheid wordt gebruikt ter bescherming van Gods volk. Alle eigenschappen van de godheid zijn het eigendom van Gods kinderen, ze zijn de erfenis die ze ontvangen. Nee, Hijzelf is de onze. O, wat een rijkdommen! Als we vanmorgen konden zeggen dat alle sterren ons toebehoren, als we de telescoop naar de verst verwijderde ster konden richten en dan met de trots van een eigenaar (die zo natuurlijk is voor een mens) konden zeggen: ‘Die ster, duizend keer groter dan de zon, is mijn eigendom. Ik ben de koning van die erfenis, en zonder mij kan zelfs een hond zijn tong niet bewegen.’ En als we dan de telescoop langs de melkweg konden laten gaan en de miljoenen en miljoenen sterren zien die daar zweven en konden roepen: ‘Deze alle zijn mijn eigendom’, dan waren deze bezittingen maar een vlekje vergeleken met wat in deze tekst staat. Erfgenaam van God! Hij voor Wie al deze dingen als niets zijn, geeft Zichzelf als erfenis van Zijn volk.

			Nog iets anders over het speciale voorrecht van erfgenaam-zijn: we zijn mede-erfgenamen met Christus. Dat wil zeggen: Alles wat Christus bezit, als Erfgenaam van alle dingen, behoort ons toe. Schitterend moet de erfenis van Jezus Christus zijn. Is Hij niet God uit God, Jehova’s eniggeboren Zoon, de Allerhoogste en heerlijk? Hoewel Hij Zichzelf tot het graf toe neerboog en de Dienaar van de dienaren werd, was Hij toch God over allen, voor eeuwig geprezen. Amen.

			O, welke engelentong zal Zijn lof bezingen? Welke vurige lippen zullen ooit over Zijn bezittingen, Zijn rijkdommen spreken – de onuitsprekelijke rijkdommen van God in Christus Jezus. Maar geliefden, alles wat Christus toebehoort, behoort ook Christus’ volk toe. Het is alsof een man in het huwelijk treedt. Zijn echtgenote zal delen in zijn bezittingen. Toen Christus Zijn kerk aannam, schonk Hij haar al Zijn goederen, zowel tijdelijke als eeuwige. Hij geeft ons Zijn kleding, en zo staan we er prachtig bij. Zijn gerechtigheid wordt onze schoonheid. Hij gaf ons Zijn persoon, die is ons eten en drinken geworden; we eten Zijn vlees en drinken Zijn bloed. Hij gaf ons Zijn hart. Hij had ons lief, zelfs tot de dood toe. Hij gaf ons Zijn kroon, Hij gaf ons Zijn troon, want ‘hem die overwint zal Ik geven te zitten op Mijn troon, zoals Ik overwonnen heb, en met Mijn Vader gezeten ben op Zijn troon.’ Hij gaf ons Zijn hemel, want ‘waar Ik ben, daar zal Mijn volk zijn.’ Hij gaf ons de volheid van Zijn blijdschap, want ‘Mijn blijdschap zal in u zijn, opdat uw blijdschap vervuld worde.’ Ik herhaal: er is niets in de hoogste hemelen dat Christus voor Zichzelf heeft gereserveerd, ‘want alles is uwe, en u bent van Christus en Christus is van God.’

			Ik kan niet langer bij dit punt stilstaan, maar wil alleen nog opmerken dat we deze goddelijke beschikking nooit moeten betwisten. ‘O’, zegt u, ‘dat zullen we nooit doen.’ Rustig, rustig broeder, ik weet dat u dit al gedaan hebt. Immers, wanneer alles dat van Christus is u toebehoort, vergeet u dan dat Christus ooit een kruis had en dat dit u toebehoort? Christus droeg eens een doornenkroon, en als u en ik alles moeten krijgen wat Hij heeft, dan moet u ook de doornenkroon dragen. Bent u vergeten dat Hij schande en bespuwing moest verdragen, de schande en de afwijzing van mensen, en dat Hij al deze dingen grotere rijkdommen achtte dan al de schatten van deze wereld? Kom, ik weet dat als u deze opsomming bekijkt, u geneigd bent een beetje terughoudend naar dat kruis te kijken. U denkt: ‘Tja, de kroon is heerlijk, maar ik houd niet van het speeksel. Ik heb er geen zin in om door mensen veracht en afgewezen te worden.’ O, u betwist deze goddelijke beschikking, u bent het oneens met dit gezegende beleid van God. Wel, het viel te verwachten dat u er blij mee zou zijn om uw Meester onvoorwaardelijk aan te nemen, en om niet alleen te delen in Zijn heerlijkheid, maar ook in Zijn lijden. Zo moet het zijn. ‘Indien wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt zouden worden.’

			Is er een plaats waar uw Meester heenging waarvoor u zich zou schamen om er binnen te gaan? Zo ja, dan denk ik dat uw hart niet in een goede toestand is. Wilt u weigeren om met Hem naar de hof van Zijn lijden te gaan? Gelovige, zou u zich ervoor schamen om zo te staan en beschuldigd te worden als Hij en dat er valse getuigenissen tegen u worden ingebracht? Zou u er zich onbehaaglijk bij voelen om naast Hem te zitten en net als Hij tot op het diepste vernederd te worden? O, als u terugdeinst bij een kleine schimpscheut, laat uw geweten dan spreken en zeg: ‘Ben ik geen mede-erfgenaam met Christus en sta ik op het punt te twisten over de erfenis? Zei Hij niet: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen?’’ En o, zou u zich schamen om voor Christus te sterven? Mij dunkt, als u bent wat u behoort te zijn, dan zult u ook roemen in verdrukkingen en dan zult u het zoet achten om voor Christus te lijden. Ik weet dat de wereld dit belachelijk maakt en zegt: ‘Die huichelaar houdt van vervolging.’ Nee, niet de huichelaar, maar de ware gelovige. Hij voelt dat, ook al zal het lijden altijd pijnlijk zijn, het toch om Christus’ wil zo heerlijk wordt dat de pijn helemaal wordt vergeten.

			Kom gelovige, zult u vandaag met Christus deelgenoot zijn in de strijd en dan deze buit met Hem verdelen? Kom, zult u met Hem door de diepe wateren waden en dan uiteindelijk de oneindig hoge heuvels met Hem beklimmen? Bent u nu bereid om door mensen veracht en afgewezen te worden opdat u uiteindelijk naar de hemel zult opvaren en de gevangenis gevangen met u meevoeren? De erfenis kan niet verdeeld worden. Als u de heerlijkheid wilt, moet u ook de schande aanvaarden. Hij die godzalig wil leven in Christus Jezus moet vervolging doorstaan. Kom, mannen, doorsta iedere omstandigheid. Wees bereid de heuvel op te beklimmen terwijl de sneeuw u in het gezicht blaast. Wees bereid om voort te marcheren als de stormwind woedt en de bliksem boven uw hoofd flitst en de sneeuw tot kniehoogte reikt. Ja, wees bereid om met Hem de gletsjerspleet in te gaan en, als het moet, met Hem om te komen. Wie betwist deze heilige verordening? Ongetwijfeld niet een echt kind van God. Hij zou het niet veranderd willen hebben, ook als het in zijn macht lag om dat te doen.

			IV. En nu kom ik bij mijn laatste punt, waarover ik kort maar naar ik hoop boeiend zal spreken: het bijzondere gedrag dat natuurlijkerwijs kan worden verwacht van hen die delen in de bijzondere voorrechten die het kind van God zijn meebrengt. Als een man in de tijd waarin de macht van Rome op zijn hoogtepunt was, verleid werd tot oneerlijkheid, dan stond hij rechtop, keek de verleider in het gezicht en zei tegen hem: ‘Ik ben een Romein.’ Hij dacht dat dit voldoende reden was om niet te liegen of te bedriegen. Het behoort voor ieder mens tien keer meer dan voldoende te zijn om te kunnen zeggen: ‘Ik ben een kind van God. Zal een mens als ik aan de zonde toegeven?’

			Het heeft me toen ik me in de oude Romeinse geschiedenis verdiepte verbaasd wat voor bijzondere voorbeelden van integriteit en heldenmoed zijn opgewekt door afgodendienst, of liever: door vaderlandsliefde, en door het beginsel dat de Romeinen regeerde, namelijk liefde tot roem. Ik zeg vanmorgen dat het iets schandelijks is dat afgodendienst in staat is om betere mensen voort te brengen dan sommigen die het christendom belijden. En ik denk dat ik sterk sta als ik hier aanvoer dat wanneer een Romein, iemand die Jupiter of Saturnus aanbad, groot en heerlijk werd, een kind van God veel edeler hoort te zijn.

			Neem bijvoorbeeld Brutus. Hij heeft een republiek gevestigd, hij heeft tiran van de troon gestoten. Hij zit op de rechterstoel en zijn twee zonen worden voor hem gebracht; ze hebben de staat verraden. Wat zal de vader doen? Hij heeft een liefdevol hart en houdt van zijn zonen, maar daar staan ze. Zal hij vonnissen als een rechter, of zal hij zijn familie de voorkeur geven boven het land? Hij bedekt zijn gelaat een ogenblik met zijn handen. Dan kijkt hij naar zijn zonen en aangezien hij gemerkt heeft dat de bewijslast overtuigend is, zegt hij: ‘Beulen, doe uw werk.’ Ze ontbloten hun rug, de roede kastijdt hen. ‘Voltooi de veroordeling, beulen’, en hun hoofd wordt eraf geslagen in de aanwezigheid van hun vader. Strenge gerechtigheid bewoog zijn geest en geen ander gevoel kon hem ook maar één ogenblik op andere gedachten brengen.

			Christenmannen, heeft u dit gevoel met betrekking tot uw zonden? Toen u op de rechterstoel zat, werd de een of andere favoriete zonde voorgeleid en hebt u –o, ik schaam me ervoor het te zeggen– deze willen sparen. Hij was u zo dierbaar, u wilde hem laten leven. Maar waarom had u niet moeten doen wat de Zoon van God zei: ‘Als mijn oog mij ergert, dan zal ik het uitrukken en van mij werpen. Als mijn rechterhand me ergert, zal ik hem afhakken, eerder dan dat ik ook maar in enig ding mijn God zou beledigen.’ Brutus laat zijn zonen ter dood brengen, maar sommige christenen willen hun zonden sparen.

			En kijk eens naar die edele jongeling, Mutius Scoevola. Hij gaat naar de tent van koning Pyrrhus met de bedoeling hem te doden, omdat hij de vijand van zijn land is. Hij doodt de verkeerde man. Pyrrhus geeft de opdracht hem gevangen te nemen. In de tent gloeit een pan met hete kolen. Scoevola steekt zijn rechterhand uit en houdt hem erin. Hij knettert in de vlam. De jongeman vertrekt zijn gezicht niet, hoewel zijn vingers wegsmelten. ‘Er zijn in Rome vierhonderd jongemannen’, zegt hij, ‘die even dapper zijn als ik en die het vuur evengoed zullen trotseren. En tiran, u zult zeker sterven.’

			Toch zijn er hier christenmannen die, als ze om Christus’ wil een beetje bespot of bits behandeld worden of enig ongemak lijden, zich in zekere mate voor hun belijdenis schamen en deze verbergen. En al zijn ze niet zoals Petrus (die verleid werd tot vloeken en zweren om de gezegende aantijging te ontkennen), dan brengen ze wel het gesprek op een ander onderwerp, zodat ze niet voor Christus hoeven te lijden. O, vierhonderd Scoevola’s, vierhonderd mensen die om Christus’ wil bereid zijn niet alleen hun rechterhand maar hun hele lichaam te verbranden, als Christus’ naam daar werkelijk door verheerlijkt zou worden en de zonde de doodssteek zou krijgen.

			Of lees die oude legende van Curtius, een Romeinse ridder. Er is een grote kloof ontstaan in het Forum in Rome, mogelijk veroorzaakt door een aardbeving, en het orakel heeft gezegd dat de spleet nooit opgevuld kan worden behalve als het kostbaarste in Rome erin geworpen zal worden. Curtius zet zijn helm op, doet zijn wapenrusting aan, beklimt zijn paard en springt in de kloof, die naar verluidt meteen dichtging, want moed, heldhaftigheid en vaderlandsliefde waren de beste dingen in Rome.

			Ik vraag me af hoeveel christenen er zijn die op dezelfde manier in de kloof zouden springen. Wel, ik zie, heren, dat als er een nieuw en gevaarlijk werk voor Christus te doen valt, u deze keer graag in de achterste rij staat. Als er iets eervols te doen zou zijn, zodat u met uw mooi opgetuigde paarden onder de meest hooggeplaatste mensen van het land zou meerijden, dan zou u het doen – maar om een zekere ondergang tegemoet te gaan om Christus’ wil… O, heldendom, waar bent u heengevlucht, waar bent u heengegaan. Kerk van God, heldendom moet zeker in u overleven, want bij wie past het meer om te sterven en alles op te offeren dan bij hen die kinderen van God zijn? 

			En kijk naar Camillus. Camillus is uit Rome verbannen vanwege valse beschuldigingen. Hij wordt slecht behandeld, beledigd en zwartgemaakt. Opeens vallen de Goten, de oude vijanden van Rome, de stad aan. Ze omringen haar. Ze staan op het punt om haar te plunderen, en Camillus is de enige man die de stad kan bevrijden. Sommigen zouden bij zichzelf hebben gezegd: ‘Laat de ellendige staat worden vernietigd.. De stad heeft mij uitgestoten, laat haar de dag berouwen dat ze me wegstuurde.’ Maar nee, Camillus verzamelt zijn groep volgelingen, valt de Goten aan, brengt hun een zware nederlaag toe en trekt in triomf Rome binnen, ook al is hij een balling.

			O christen, deze geesteshouding zou u altijd moeten hebben, maar dan in een hogere mate. Als de kerk u afwijst, u uitwerpt, u kwelt en veracht, wees dan toch bereid om haar te verdedigen. En als u zelfs onder Gods volk een slechte naam hebt, kom dan nog op voor de algemene zaak van Sion.

			Of kijk naar Cincinnatus. Hij is tot heerser verkozen, maar zodra zijn regeerperiode voorbij is, keert hij terug naar zijn kleine boerderij van ongeveer één hectare en gaat naar zijn ploeg, en als de mensen willen dat hij de absolute heerser van Rome wordt, vinden ze hem bij zijn ploeg op zijn grondgebied van één hectare en bij zijn kleine huis. Hij dient zijn land, niet voor zichzelf, maar voor zijn land.

			En is het dan mogelijk dat u niet om Christus’ wil arm maar desondanks eerbaar wilt zijn? Zult u zich verlagen tot de trucjes van de handel om geld te verdienen? Zo ja, dan stelt de Romein de christen in de schaduw. Zult u er niet tevreden mee zijn om God te dienen, ook al lijdt u daar verlies door? Om rechtop te staan en als een volslagen dwaas te worden beschouwd omdat u de wijsheid van deze wereld niet wilt leren? Om als een dwaze fanaticus te worden beschouwd, omdat u niet met de stroom mee kunt zwemmen? Kunt u dat niet? Kunt u dat niet? Dan zeg ik opnieuw tegen u: ‘Vertel het niet in Gath en verkondig het niet in Askelon, maar dan heeft een heiden een christen overtroffen.’ Mogen de zonen van God groter zijn dan de zonen van Romulus.

			Laat me u een ander voorbeeld geven. U hebt gehoord van Regulus, de Romeinse generaal. Hij wordt door de Carthagers gevangengenomen, die bijzonder naar vrede verlangen. Ze zeggen hem om terug naar Rome te gaan en te onderzoeken of hij vrede kan bewerkstelligen. Maar zijn antwoord is: ‘Nee, ik vertrouw erop dat er altijd oorlog met u zal zijn, want Carthago moet vernietigd worden wil Rome kunnen zegevieren.’ Ze dwingen hem er echter hoe dan ook toe om terug te gaan, waarbij ze hem de belofte afdwingen dat als de Romeinen geen vrede sluiten hij zal terugkomen – en als hij zal terugkomen zullen ze hem ter dood brengen op de meest verschrikkelijke manier die wreedheid ooit kon uitdenken. Regulus keert terug naar Rome. Hij staat in de Senaat en bezweert de leden ervan om nooit vrede met Carthago te sluiten. Dan gaat hij naar zijn vrouw en kinderen en vertelt hun dat hij teruggaat naar Carthago. Natuurlijk zeggen ze hem dat hij zijn belofte aan een vijand niet hoeft te houden. Ik stel me voor dat hij antwoordt: ‘Ik beloofde dat ik zou teruggaan, en ook al betekent dat onbeschrijfelijk lijden, toch zal ik inderdaad teruggaan.’ Zijn vrouw omklemt zijn schouders, zijn kinderen proberen hem te overtuigen, ze vergezellen hem tot aan de oever. Hij zeilt naar Carthago. Zijn dood is te verschrikkelijk om te beschrijven. Nooit leed een martelaar meer voor Christus dan deze man, omdat hij zijn woord hield.

			En zal een christen dan zijn woord breken? Zal een kind van God minder trouw zijn dan een Romein of een heiden? Zal het zo zijn dat onkreukbaarheid wel in heidense landen wordt gevonden, maar niet hier? Nee. Mogen jullie onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht.

			Het argument dat ik gebruikte is misschien nieuw, maar ik weet zeker dat het krachtig is. U kunt zich ongetwijfeld niet voorstellen dat God heidenen toestaat om Zijn kinderen in de schaduw te stellen. O, laat het nooit zo zijn. Dus leef en gedraag u zo, kinderen van God, dat de wereld over u mag zeggen: ‘Ja, deze mannen brengen de vruchten van God voort. Ze zijn zoals hun Vader. Ze eren Zijn naam. Ze zijn inderdaad vervuld van Zijn genade, want ieder woord dat ze spreken is zo betrouwbaar als een eed. Al hun daden zijn oprecht en eerlijk. Hun hart is vriendelijk, hun geest zachtmoedig. Ze zijn vastberaden, maar toch zijn ze mededeelzaam. Ze zijn strikt integer, maar liefhebbend in hun ziel. Het zijn mensen die, zoals God, vol liefde zijn; maar net als Hij zijn ze onverbiddelijk rechtvaardig. Ze zijn onbuigzaam heilig. Ze zijn, net als Hij, bereid te vergeven, maar ze kunnen op geen enkele manier ongerechtigheid tolereren, noch ervan horen dat zonde in hun aanwezigheid leeft.’

			God zegene u, kinderen van God, en mogen zij die Hem niet kennen, door deze preek overtuigd en bekeerd worden en die genade zoeken waardoor alleen uw gebed vervuld kan worden:

			‘Mogen wij bij hen gerekend worden,
nu en tot in alle eeuwigheid.’

			Amen.

			Een verdediging van de leer van de rechtvaardiging door het geloof

			‘Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.’ 
Galaten 5:24

			Van verschillende kanten hebben we de laatste tijd intens ernstige bezwaren gehoord tegen de inhoud en de bedoeling van de prediking van de evangelisten uit Amerika die onder ons hebben gewerkt. Natuurlijk mag hun onderwijs, evenals het onze, eerlijk beoordeeld worden, en we weten zeker dat ze een zo grondig mogelijk onderzoek eerder zouden verwelkomen dan schuwen. Kritiek op hun manier van praten en zingen en dergelijke is zo onbelangrijk dat niemand erop hoeft te reageren. ‘De wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen.’ Het bediscussiëren van smaakkwesties is tijdverspilling; geen mens, hoe uitmuntend ook, kan het iedereen naar de zin maken of zelfs zich in gelijke mate aanpassen aan alle grondslagen en beginselverklaringen. Daarom kunnen we zulke opmerkingen laten voor wat ze zijn zonder er verder aandacht aan te besteden.

			Maar over de kwestie van de leer is veel gezegd, en dat gebeurde bovendien niet altijd vanuit de beste houding. Wat een bepaald soort schrijvers publiekelijk beweerd heeft, komt kortweg hierop neer: dat het niet werkelijk iets goeds kan uitwerken om mensen te vertellen dat ze zalig zullen worden door eenvoudig in Jezus te geloven, en dat het mensen ernstige schade kan toebrengen als we hen brengen tot de inbeelding dat ze een proces hebben doorgemaakt dat bekering wordt genoemd en dat ze nu voor altijd behouden zijn. Deze heren vertellen ons –en ze zijn hierin zeer stellig– dat de leer van onmiddellijke zaligheid door geloof in Christus Jezus heel gevaarlijk is en dat deze leer zeker zal leiden tot een aantasting van de publieke moraal; want als het geloof zo’n verheven positie krijgt, zullen mensen waarschijnlijk niet veel waarde hechten aan de praktische deugden. Als dit zo was, was het een droevig gebrek, en wee hen die anderen in deze richting leiden. Dat het zo niet is, daar zijn we zeker van; maar laten we ondertussen het slagveld overzien.

			Wilt u zo goed zijn op te opmerken dat dit niet alleen een onenigheid is tussen deze heren en onze vrienden Moody en Sankey alleen? Het is een onenigheid tussen deze bezwaarmakers en allen die het Evangelie preken. Want ook al verschillen we in preekstijl, we zijn allen bereid om de duidelijkste bewering te onderschrijven dat mensen door geloof in Jezus Christus worden behouden, en dat ze behouden zijn op het moment dat ze geloven. We stellen en leren allen dat er zoiets als bekering bestaat, en dat als mensen bekeerd worden ze andere mensen worden dan voorheen, dat er dan een nieuw leven begint dat uitloopt op eeuwige heerlijkheid. We zijn niet zo laf om onze vrienden alleen aan het front te laten staan, om hen het imago te laten hebben van merkwaardige personen die vreemde opvattingen hebben waarvan de rest van ons afstand neemt. Wat behoud door geloof in het verzoenende bloed betreft prediken ze niets anders dan wat wij heel ons leven hebben gedaan. Ze preken niets dan wat het protestantse christendom in het algemeen heeft gesteld. Laat iedereen dit weten, en laat de boogschutters ons allen in gelijke mate belagen.

			Als dit het punt van bezwaar is, dan willen we verder dat zij die het aanvoeren weten dat ze het niet alleen aanvoeren tegen ons en onze belangrijkere vrienden, maar tegen het protestantse geloof, waarin precies deze zelfde bezwaarmakers hoogst waarschijnlijk zeggen te roemen. Het protestantse geloof in een notendop komt neer op deze zelfde rechtvaardiging door het geloof waar zij op afgeven. Het was de ontdekking dat mensen door geloof in Jezus Christus worden gered die Luther eerst in beweging bracht. Dat was de lichtstraal die in zijn donkere hart viel en door de kracht waarvan hij de vrijheid van het Evangelie leerde kennen. Dat was de hamer waardoor het pausdom destijds werd verbroken en dat is het zwaard waarmee het nog steeds moet worden verslagen, het ‘zwaard van de Heere en van Gideon.’ Jezus is de algenoegzame Zaligmaker, en ‘wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld.’

			Bedenk wel dat Luther placht te zeggen –en wij beamen het– dat deze kwestie van rechtvaardiging door geloof het artikel is waarmee een kerk staat of valt. Een zogenaamde kerk die deze leer niet handhaaft, is geen kerk van Christus, en iedere kerk die deze leer handhaaft is een kerk van Christus, ongeacht vele fouten waarin zij vervallen kan zijn. De strijd gaat werkelijk tussen de pauselijke leer van verdienste en de protestantse leer van genade. Geen mens die zichzelf een protestant noemt kan de kwestie logischerwijs met ons en onze vrienden bediscussiëren.

			We zullen nog iets verder gaan. Het bezwaar is niet gericht tegen Moody en Sankey, maar tegen alle evangelicale predikanten. Niet alleen tegen hen, maar tegen ons algemene protestantisme, en meer nog, het is gericht tegen het geïnspireerde Woord van God. Want als dit Boek iets onder de hemel leert, dan leert het zeker dat mensen behouden worden door geloof in onze Heere Jezus Christus. Lees de Galatenbrief. Ook al zou uw oordeel heel verwrongen zijn, dan nog kunt u niet, als u de woorden tenminste niet sterk verdraait, deze leer uit de brief verwijderen. Hij werd geschreven om die waarheid duidelijk voor het voetlicht te brengen en volledig te verdedigen. U kunt die leer evenmin verwijderen uit het hele Nieuwe Testament. U zult niet alleen merken dat hij in alle brieven te vinden is, maar ook dat ze er in positieve zin van verzadigd zijn, zodat als u hoofdstuk voor hoofdstuk neemt, u daaruit, als uit het vlies van Gideon, deze ene waarheid kunt wringen: gerechtigheid voor God komt tot stand door geloof en niet door de werken der wet. Dus het bezwaar is gericht tegen de Bijbel. En laat hen die hun pijlen afschieten, begrijpen dat ze tegen de eeuwige Geest van God vechten en tegen het getuigenis dat Hij door Zijn profeten en apostelen heeft gegeven. Ontken de leer van de inspiratie en u hebt een basis om op te staan. Maar als u de Bijbel gelooft, moet u geloven in de rechtvaardiging door geloof.

			Laten we nu echter deze kwestie rechtstreeks onder ogen zien. Is het waar of niet dat mensen die in Jezus Christus geloven slechter worden dan ze eerder waren? We schrikken niet terug voor een onderzoek op dit punt en vanuit onze positie kunnen we een overvloedige hoeveelheid gegevens bezien om mee verder te gaan. We bevestigen plechtig dat mensen die in Jezus geloven zuiverder, heiliger en beter worden. Tegelijkertijd moet ik erkennen dat er nogal wat onverstandig en misleidend gepraat is door onwetende verdedigers van vrije genade. Bovendien ben ik bang dat veel mensen weliswaar denken dat ze in Jezus Christus geloven, terwijl ze dit niet werkelijk doen. We verdedigen geen ondoordachte beweringen en ontkennen niet het bestaan van slappe gelovigen; maar we vragen erom gehoord en serieus genomen te worden.

			Sommige mensen zeggen: ‘U vertelt deze mensen dat ze behouden zullen worden als ze in Christus geloven.’ Precies. ‘Maar meneer, wilt u zo vriendelijk zijn om me te vertellen wat u bedoelt met ‘behouden worden’?’ Jazeker, met veel genoegen. We bedoelen niet dat deze mensen als ze sterven ongeacht hun karakter naar de hemel zullen gaan. Wanneer we zeggen dat als ze in Jezus geloven zij behouden worden, dan bedoelen we dat ze behouden worden van het leven waaraan ze gewend waren; dat ze behouden worden van het zijn zoals ze nu zijn, behouden van wellust, oneerlijkheid, dronkenschap, zelfzucht en iedere andere zonde waarin ze hebben geleefd.

			De kwestie kan werkelijk worden beproefd. Als kan worden aangetoond dat degenen die in de Heere Jezus hebben geloofd, behouden zijn van een leven in zonde, dan hoort geen weldenkend mens enig bezwaar te koesteren tegen het prediken van een dergelijke behoudenis. Behouden worden van wangedrag is precies de zaak die iedere moralist zou moeten aanbevelen en niet afkeuren, en dat is het behoud dat wij prediken. Ik ben bang dat sommigen zich inbeelden dat ze alleen het een of ander hoeven te geloven om als ze sterven naar de hemel te gaan, en dat ze alleen een bijzondere ervaring hoeven te krijgen, waarna het met hen in orde is.

			Welnu, als iemand van u tot die dwaling is vervallen, moge God in Zijn genade u er dan uit leiden, want niet ieder geloof redt, maar alleen het geloof van Gods uitverkorenen. Niet iedere soort emotie verandert het hart, maar alleen het werk van de Heilige Geest. Het stelt weinig voor om in een pastoraal gesprek te zeggen ‘ik geloof’; zo’n belijdenis bewijst helemaal niets en kan zelfs vals zijn. Dit is het bewijs: als u op een goede manier in Jezus Christus gelooft, zult u vanaf dat moment een ander mens worden dan u tot dan toe was. In uw hart en ziel, in uw gedrag en levenswandel zal een verandering zichtbaar zijn. En als u zo veranderd bent, zullen degenen die oprecht bezwaar maken deze bezwaren spoedig laten varen. Ze zullen namelijk in net zo’n positie verkeren als degenen die de man zagen die genezen bij Petrus en Johannes stond, en die er daarom niets tegen in konden brengen. De wereld vraagt feiten, en die moeten we bieden. Het is zinloos om ons medicijn met woorden alleen aan te prijzen, we moeten verwijzen naar genezingen. De verandering in uw leven zal het grootste argument voor het Evangelie zijn, als uw leven de betekenis van mijn tekst zichtbaar maakt: ‘Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.’

			Laten we de tekst op een apologetische manier bespreken, in de hoop om als God het geeft vooroordelen te overwinnen. 

			I. Merk allereerst op dat het door het geloof aannemen van Jezus als zodanig een openlijke belijdenis is dat we het vlees met zijn bewegingen en begeerlijkheden hebben gekruisigd. Als het geloof een dergelijke belijdenis is, hoe valt dan staande te houden dat het niet samengaat met een heilig leven?

			Laat me aantonen dat dit het geval is. Geloof is het aanvaarden van Jezus Christus. In welke opzichten? Wel, voornamelijk als Plaatsvervanger. Hij is de Zoon van God en ik ben een schuldige zondaar. Ik verdien de dood. De Zoon van God staat in mijn plaats en lijdt voor mij, en als ik in Hem geloof aanvaard ik Hem als Degene Die in mijn plaats staat. Wat in Jezus geloven inhoudt, werd prachtig zichtbaar gemaakt in de oude ceremonie van de wet, toen de persoon die een offer bracht, zijn handen op het hoofd van de stier of het lam legde en daarmee accepteerde dat het slachtoffer in zijn plaats stond, zodat het slachtoffer zou lijden in plaats van hijzelf. Ons geloof aanvaardt Jezus Christus als staande in onze plaats. De kern van het vertrouwen van het geloof ligt hierin: ‘Hij droeg de rechtvaardige toorn van Zijn Vader, zodat ik die nooit zou hoeven te dragen.’ Christus voor mij, Christus in mijn plaats.

			Welnu, probeer de volgende gedachte te begrijpen. Als u gelooft, aanvaardt u Christus als staande in uw plaats en belijdt u dat Hij wat Hij deed, deed voor u. Maar wat deed Christus aan het hout? Hij werd gekruisigd en stierf. Volg de gedachtegang en merk op dat u door geloof uzelf als dood met Hem beschouwt, gekruisigd met Hem. U begrijpt niet echt wat geloof is, tenzij u dit begrijpt. Met Hem leed u onder de toorn van God, want Hij leed in uw plaats. U bent nu in Hem (gekruisigd met Hem, dood met Hem, begraven met Hem, opgestaan met Hem en naar de heerlijkheid gegaan met Hem) omdat Hij u vertegenwoordigt, en uw geloof heeft dit aanvaard. Ziet u dan niet in dat u op het moment dat u in Christus geloofde een verklaring ondertekende dat u voortaan dood zou zijn voor de zonde? Wie zal zeggen dat ons Evangelie mensen leert om in zonde te leven als het geloof dat wezenlijk is voor de zaligheid, de openlijke belijdenis inhoudt dat we eraan gestorven zijn? Het eerste wat de bekeerling doet, is ermee instemmen om met Christus als dood voor de zonde te worden beschouwd. Hebben we hier niet de hoeksteen van heiligheid?

			Merk ook op dat als hij het gebod van Christus volgt, de eerste stap die een christen neemt nadat hij de positie aanvaardt die de Heere Jezus voor hem heeft ingenomen een andere belijdenis is, nog openlijker dan de eerste: namelijk, zijn doop. Door geloof heeft hij Christus aanvaard als dood in plaats van hem, en hij beschouwt zichzelf als gestorven in Christus. Welnu, iedere dode behoort vroeger of later begraven te worden. Als we naar voren komen en Christus belijden, worden we ‘met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.’ Hoewel de doop als ceremonie geen nut heeft, aangezien hij geen kracht of werkzaamheid in of van zichzelf heeft, leert hij ons echter als symbool dat ware gelovigen dood en begraven zijn met Christus.

			Zo ziet u dat we onszelf overeenkomstig het Evangelie daadwerkelijk en openlijk op twee manieren aan Christus overgeven: door geloof en door de doop. ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’ Welnu, de essentie van het geloof is Christus aanvaarden als Degene die mij in Zijn dood vertegenwoordigt. En het wezen van de doop is met Christus begraven worden omdat ik dood ben met Hem. Dus bij de drempel van het christelijk geloof, in zijn eerste innerlijke daad en zijn eerste uiterlijke symbool, vindt u de gedachte dat gelovigen voortaan van de zonde gescheiden moeten zijn en geheiligd in hun leven. Wie echt gelooft en weet wat het is om echt met Christus begraven te zijn, is begonnen met –nee, hij heeft dit in een zeker opzicht volledig volbracht– wat de tekst omschrijft als de kruisiging van het vlees met zijn bewegingen en begeerlijkheden.

			Want lieve vrienden, vergeet nooit dat het grote doel waarmee wij Christus aangrijpen de dood van de zonde is. Wie onder ons heeft in Christus geloofd om de kwellingen van de hel te ontgaan? O broeder, u hebt maar een heel armzalig idee van de reden waarom Jezus Christus in de wereld gekomen is. Over Hem wordt gezegd dat Hij een Zaligmaker is ‘Die Zijn volk zal verlossen van hun zonden.’ Dit is het doel van Zijn komst naar deze wereld. Zeker, Hij komt om vergeving te schenken, maar Hij doet dit nooit zonder daarbij ook bekering te schenken. Hij komt om te rechtvaardigen, maar Hij rechtvaardigt niet zonder ook te heiligen. Hij is gekomen om ons te bevrijden, niet van u alleen, o dood, noch van u alleen, o hel! Maar van u, o zonde, de moeder van de dood, de verwekker van de hel! De Verlosser legt Zijn bijl aan de wortel van alle ellende, door de zonde te doden, en zo maakt Hij, voor zover wij erbij betrokken zijn, een einde aan de dood en aan de hel. God zij hierom geprezen!

			Welnu, mij lijkt dat als het begin van het christelijk geloof zelf zo duidelijk verbonden is met dood ten opzichte van de zonde, de mensen ons droevig onrecht doen die veronderstellen dat wij door geloof in Jezus Christus te preken de moraal of de deugden veronachtzamen, of dat we gering over zonde en kwaadaardigheid denken. Dat doen we niet, maar we verkondigen de enige methode waardoor moreel kwaad ter dood kan worden gebracht en kan worden weggedaan. Het aannemen van Christus is een openlijke belijdenis van de kruisiging van het vlees met de bewegingen en begeerlijkheden. Wat kan de zuiverste moralist nog meer verlangen? Wat zou hijzelf nog meer openlijk kunnen belijden?

			II. Maar in de tweede plaats, het ontvangen van Christus gaat samen met het kruisigen van de zonde. Ik zal nu mijn eigen ervaring aanvoeren toen ik in Jezus geloofde. En terwijl ik dit doe, verblijdt het me om te bedenken dat er in dit gebouw honderden, zo niet duizenden zijn die hetzelfde hebben ervaren, en in deze wereld zijn er miljoenen, en in de hemel nog miljoenen meer die de waarheid kennen van wat ik verklaar. Vanaf het moment dat ik geloofde dat Jezus de Christus was en ik mijn ziel op Hem liet rusten, voelde ik in mijn hart een intense haat jegens zonde van ieder soort. Voordien had ik van de zonde gehouden, vooral van bepaalde zonden, maar die zonden werden vanaf dat moment het meest afschuwelijk voor me. Ook al bestond de neiging ertoe nog steeds, de liefde ervoor was toch helemaal verdwenen. En als ik op een bepaald moment zondigde, voelde ik een innerlijke smart en afschuw van mezelf omdat ik dingen deed die ik mezelf voorheen toestond en waarin ik mezelf zelfs had verheugd. Mijn verlangen naar de zonde was verdwenen. De dingen die ik ooit liefhad, verafschuwde ik en ik schaamde me als ik eraan dacht.

			Toen begon ik mijn zonden na te speuren. Ik zie nu een parallel tussen mijn ervaring met betrekking tot de zonde en de gebeurtenissen rond van de kruisiging van Christus. Ze stuurden Judas naar de hof om naar onze grote Plaatsvervanger te zoeken, en op eenzelfde manier begon ik naar mijn zonden te zoeken, zelfs naar de zonden die verborgen lagen in de dichte duisternis van mijn ziel. Ik kende ze niet en wist niet dat ze zonde waren, want het was nacht in mijn ziel. Maar toen ik werd opgewekt om het kwaad te vernietigen, leende mijn berouwhebbende ziel lantaarns en fakkels en ging erop uit om de dief op te sporen. Ik doorzocht de hof van mijn hart grondig, met een intens verlangen om iedere zonde te vinden. En ik liet God mij helpen met de woorden: ‘Doorgrond mij, o God, beproef mij en ken mijn gedachten.’ Ik stopte niet voordat ik mijn verborgen overtredingen op het spoor was gekomen.

			Deze innerlijke zoektocht is een van mijn voortdurende bezigheden. Ik doorzoek mijn natuur grondig om deze misdadigers op te sporen, deze verafschuwde zonden, zodat ze met Christus kunnen worden gekruisigd. O gij in wie ongerechtigheid schuilgaat onder de dekmantel van uw geestelijke onwetendheid, wek uzelf op tot een grondig onderzoek van uw natuur. Verdraag niet langer dat uw hart de schuilplaats van kwaad is.

			Ik herinner me nog dat ik mijn zonde vond. Toen ik hem vond, greep ik hem en sleepte hem naar de rechterstoel. Ach broeders, u weet wanneer u dat overkwam, en hoe streng was het oordeel dat uw geweten uitsprak. Ik oordeelde mezelf. Ik nam mijn zonden mee naar het ene en naar het andere gerechtshof. Ik beschouwde ze ten opzichte van mijn medemensen en beefde bij de gedachte dat mijn slechte voorbeeld de zielen van andere mensen had kunnen verwoesten. Ik beschouwde mijn zonden ten opzichte van God en ik verfoeide mezelf in stof en as. Mijn zonde was in Zijn ogen zo rood als karmozijn, en in mijn eigen ogen eveneens. Ik oordeelde mijn zonden en ik veroordeelde ze; ik veroordeelde ze als misdadigers tot de dood van een misdadiger.

			In mij hoorde ik een stem die, net als Pilatus, ervoor pleitte: ‘Ik zal hem kastijden en loslaten. Laat hem een beetje te schande worden gemaakt. Laat die verkeerde daad niet zo heel vaak worden gedaan. Laat de lust worden ingetoomd en in bedwang gehouden.’ Maar ach, mijn ziel zei: ‘Laat ze gekruisigd worden! Laat ze gekruisigd worden!’ En niets kon mijn hart van dit voornemen afbrengen. Zo mogelijk wilde ik alle moordenaars van Christus ter dood brengen en niet een ervan laten ontsnappen, want mijn ziel haatte hen met een dodelijke haat en zou hen graag aan het hout spijkeren.

			Ik herinner me ook hoe ik de schande van de zonde begon te zien. Zoals mijn Heere bespuwd, belasterd en kwaadaardig behandeld werd, zo begon mijn ziel alle trots van zonde te verfoeien, zijn belofte van plezier te verachten en hem van duizend misdaden te beschuldigen. Hij had me bedrogen, me richting de afgrond geleid, me bijna vernietigd. Ik verafschuwde hem en verfoeide zijn omkoperijen en alles wat hij aan genoegen en plezier aanbood. O zonde, wat een schandelijke indruk maakte u op mij! Alles wat laag, gemeen en verachtelijk is, zag ik in u samengebald. Mijn hart geselde de zonde door berouw, sloeg hem met berispingen en kwelde hem met zelfverloochening. Toen werd hij tot een voorwerp van schande en minachting gemaakt.

			Maar dit was niet voldoende: de zonde moest sterven. Mijn hart treurde om wat de zonde had gedaan, en ik was besloten om de dood van Heere op mijzelf te wreken. Mijn ziel zong zijn besluit als volgt uit:

			‘O, wat haat ik deze lusten van mezelf,
die mijn God kruisigden;
die zonden die Zijn vlees doorboorden
en aan het kruishout nagelden.

			
Ja, mijn Verlosser, ze zullen sterven,
zo besloot mijn hart.
Noch zal ik de schuldige zaken sparen
die mijn Zaligmaker lieten bloeden.’

			Toen leidde ik mijn zonden verder naar de kruisigingsplek. Ze wilden graag ontsnappen, maar de kracht van God verhinderde dit en begeleidde ze als een soldatenwacht naar de dodelijke galg. De hand van de Heere was aanwezig en Zijn alles openbarende Geest ontkleedde mijn zonden zoals Christus ontkleed was. Hij stelde ze mij voor ogen, zelfs mijn verborgen zonden in het licht van Zijn aangezicht. O, wat een schouwspel was het terwijl ik ernaar keek! Ik had eerder zijn bevallige kleding gezien en de kleuren waarmee hij zichzelf had opgesmukt, om er even mooi uit te zien als Izebel toen zij haar gezicht verfde. Nu echter zag ik zijn naaktheid en verschrikking en ik was de wanhoop nabij. Maar mijn geest richtte me op, want ik wist dat ik vergeving had ontvangen en ik zei: ‘Christus Jezus heeft mij vergeven, want ik heb in Hem geloofd, en ik zal het vlees ter dood brengen door het aan Zijn kruis te laten sterven.’

			Ik herinner me het inslaan van de spijkers, en hoe het vlees worstelde om zijn vrijheid te behouden. Een, twee, drie, vier, de spijkers gingen erin en bevestigden de vervloekte zonde aan het hout met Christus, zodat hij niet kon vluchten noch regeren. En nu, lof zij God: ook al is mijn zonde niet dood, hij is gekruisigd en moet uiteindelijk sterven. Daar hangt hij. Ik kan zien hoe het leven eruit wegstroomt. Soms worstelt hij om naar beneden te komen en probeert hij de spijkers los te wrikken, want hij zou graag ijdelheid najagen. Ach, hij sterft een trage dood, die samengaat met veel pijn en worstelen. Toch sterft hij. Spoedig zal zijn hart met de speer van de liefde van Christus doorboord zijn en zal hij geheel de geest geven. Dan zal onze onsterfelijke natuur niet meer door het lichaam dezes doods belast worden, maar ze zal zuiver en smetteloos opwaken en voor eeuwig Gods gelaat aanschouwen.

			Welnu, ik spreek niet allegorisch over dingen die werkelijkheid behoren te worden maar die in de praktijk slechts ideeën blijven. Ik beschrijf in beeldspraak wat in werkelijkheid gebeurt. Ieder mens die in Jezus gelooft, gaat namelijk onmiddellijk aan het werk om van de zonde af te komen. En u kunt weten of iemand in Jezus Christus heeft geloofd of niet, door te zien of er een verandering zichtbaar is in zijn motieven, gevoelens, leven en gedrag.

			Zegt u dat u dit betwijfelt? U kunt betwijfelen wat u wilt, maar feiten spreken voor zich. Ik durf te zeggen dat er voordat deze week voorbij is –zoals bijna iedere week van mijn leven is gebeurd– mensen naar me toe zullen komen die verslaafd waren aan de drank en die in één keer matig zijn geworden door in Jezus Christus te geloven. Vrouwen die eens een onkuis leven leidden, maar die zuiver en kuis geworden zijn door in Jezus te geloven. Mannen die dol waren op alle soorten van slecht plezier, en die zich er onmiddellijk van hebben afgekeerd en alle verleiding zijn blijven weerstaan omdat ze in Christus Jezus een nieuw schepsel zijn. Het fenomeen bekering is bijzonder, maar het effect van bekering is nog bijzonderder, en dit is niet iets dat op een onopvallende plek gebeurt, maar het valt iedere dag te zien. Als het alleen maar opwinding was waardoor mensen zich verontrust voelden en vervolgens dachten dat ze vrede hadden en gelukkig werden omdat ze zelfvoldaan waren, dan zou ik daar niets goeds in zien. Als het echter waar is dat wedergeboorte de voorkeuren en gevoelens van een mens verandert, dat ze een mens kortom radicaal verandert en helemaal nieuwe schepsels maakt, dan moge God ons duizenden bekeringen zenden! En dat dit zo is, daar zijn we heel zeker van, want we zien het voortdurend.

			III. In de derde plaats gaan we een stap verder en zeggen dat in het hart ontvangen van Jezus Christus door een eenvoudig geloof bedoeld is om het vlees te kruisigen. Als een mens in Jezus gelooft, is het eerste punt dat hem helpt om het vlees te kruisigen dat hij het kwaad van de zonde gezien heeft, voor zover hij heeft gezien dat Jezus, zijn Heere, vanwege de zonde stierf. Mensen denken dat zonde niets is, maar wat zal zonde uitwerken? Wat zal zonde niet uitwerken? Het virus van de zonde, wat zal het vergiftigen? Ach, wat zal het niet vergiftigen? De invloed ervan is zo rampzalig geweest als maar denkbaar is. De zonde heeft de wereld door oorlogen met bloed en tranen overstroomd. De zonde heeft de wereld bedekt met onderdrukking en zo de velen een onmenselijke behandeling bezorgd en de harten van tallozen gebroken. De zonde verwekte slavernij, tirannie, gekonkel, rebellie, laster en vervolging. Op de bodem van alle menselijke smarten lag altijd de zonde.

			Maar het toppunt van de kwaadaardigheid van de zonde was toen God Zelf in de gedaante van een mens naar de aarde kwam, zuiver, volmaakt, met de bedoeling een boodschap van liefde te zenden. Hij kwam om wonderen van genade en om verzoening te werken. Toen kon de zondige mens niet rusten totdat hij zijn mens geworden God gekruisigd had. Toen de regeringspartij de koning van Engeland executeerde, werden de verantwoordelijken ‘koningsmoordenaars’ genoemd. Nu moeten we een woord bedenken om zonde te beschrijven: zonde is een ‘godsmoord’. Iedere zondaar zou als hij het kon God vermoorden, want hij zegt in zijn hart: ‘Geen God.’ Hij bedoelt dat hij wil dat er geen is. Hij zou inderdaad blij zijn als hij met zekerheid kon weten dat God niet bestond. In feite is het schrikbeeld van zijn leven dat er een God bestaat, en dat het een rechtvaardige God is, Die hem in het oordeel zou brengen. Zijn geheime wens is dat er geen godsdienst en geen God is, want dan kan hij leven zoals hij wil.

			Wanneer een mens gaat inzien dat zonde in wezen het vermoorden van Immanuël (God met ons) is, dan haat zijn vernieuwde hart de zonde vanaf dat moment. ‘Nee’, zegt hij, ‘ik kan niet in zulk kwaad voortgaan. Als dit de ware betekenis van iedere overtreding van de wet van God is, dat God Zelf als dit mogelijk was erdoor om het leven zou worden gebracht, dan kan ik dat niet verdragen.’ Zijn geest deinst vol afschuw terug als hij voelt:

			‘Mijn zonden hebben de wraak
op Zijn schuldeloze hoofd laten neerkomen.
Breek, breek, mijn hart; o mijn ogen, laat tranen stromen,
en laat mijn smarten bloeden.

			Sla, machtige genade, mijn onbuigzame ziel,
totdat smeltende wateren vloeien
en diep berouw mijn ogen laat verdrinken
in ongeveinsd verdriet.’

			Vervolgens, in de dood van Christus heeft de gelovige ook een verbazingwekkend voorbeeld van de grote genade van God gezien. Want als zonde een poging is om God te vermoorden –en dat is het–, wat is het dan wonderlijk dat de schepselen die deze zonde bedreven niet in één keer werden vernietigd. Wat bijzonder dat God het de moeite waard vond om een plan voor hun herstel uit te denken. Toch deed Hij dat, met onovertroffen bekwaamheid. Hij maakte een plan dat het overgeven van Zijn eniggeboren en zeer geliefde Zoon inhield. Ook al was dit een onovertroffen opoffering, toch ging Hij er niet omheen. Hij ‘had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat eenieder die in Hem gelooft niet zou verderven, maar eeuwig leven zou hebben’ – en dat voor een geslacht van mensen die de vijanden van hun goede en genadige God waren. ‘Vanaf nu’, beseft de mens die in Christus gelooft, ‘kan ik niets met zonde te maken hebben, aangezien die een zo genadige God veracht. O vervloekte zonde, om uw dolk in het hart te drijven van Hem Die een en al genade en barmhartigheid was! Dit maakt de zonde bijzonder zondig.’

			Verder heeft de gelovige zicht gekregen op de gerechtigheid van God. Hij ziet dat God de zonde intens haat, want toen Zijn eniggeboren Zoon de zonde op Zich nam, wilde God zelfs Hem niet sparen. Die zonde was niet van Hemzelf; in Hem was geen zonde – maar toen Hij de zonde vrijwillig op Zich nam en voor ons tot een vloek werd gemaakt, spaarde de Rechter van de hele aarde Hem niet. Uit Zijn wapenrusting van wraak nam Hij Zijn bliksemschichten en Hij slingerde die naar Zijn Zoon, want Zijn Zoon stond in de plaats van zondaren. Er was voor de Plaatsvervanger van de zondaar geen genade. Hij moest roepen zoals Hij nooit eerder of later deed: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Golven van smart gingen door Zijn geest. Het oordeel van de zonde overweldigde Hem. Al Gods baren en golven gingen over Hem heen.

			Als een mens dit wonderlijke feit ziet, kan Hij niet langer gemakkelijk over overtreding denken. Hij beeft voor de driemaal heilige Jehova en roept vanuit het diepste van zijn hart: ‘Hoe kan ik zondigen als God er zo over denkt? Als Hij de zonden in Zijn gerechtigheid zo nietsontziend bestrafte, ook al werden ze alleen door toerekening op Zijn Zoon gelegd, hoe zal Hij ze dan straffen als de daadwerkelijke schuld ervan op mij ligt? O God, verlos me ervan.’

			De gelovige heeft nog één inzicht meer gehad, dat mogelijk zijn houding tegenover de zonde krachtiger verandert dan welk ander inzicht dan ook. Hij heeft de verbazingwekkende liefde van Jezus gezien. Hebt u die ooit gezien, toehoorder? Zo ja, dan zult u nooit opnieuw van zondigen houden. Bedenk dat Hij Die de Meester was van al de hemelse majesteit neerkwam om alle menselijke ellende onderworpen te zijn! Hij kwam naar Bethlehem en woonde bij ons. Meer dan dertig jaar was Hij op een afmattende manier gehoorzaam aan de wil van Zijn Vader; en uiteindelijk bereikte Hij het hoogtepunt van Zijn leed, de bekronende smart van Zijn menswording, Zijn bloedige zweet en doodsstrijd. Het was een plechtig Pascha dat Hij met Zijn discipelen at, terwijl Hij Golgotha vlak voor Zich zag. Toen stond Hij op en ging naar Gethsémané.

			‘Gethsémané, de olijvenpers (en waarom het zo genoemd is, kunnen christenen wel raden). Gepaste naam, gepaste plaats waar de wraak worstelde
met de liefde en haar pijnigde.

			Het was daar dat de Heere van het leven verscheen en zuchtte, kreunde, bad en vreesde. Hij verdroeg alles wat God kon verdragen.
Hij had er kracht genoeg voor, maar ook niet meer dan dat.’

			Zie hoe Hij ons liefhad. Hij werd naar de rechtszaal van Pilatus geleid en werd daar gegeseld. gegeseld met die verschrikkelijke Romeinse zwepen. Die zwepen waren verzwaard met kleine loden kogeltjes en gemaakt van de in elkaar gevlochten pezen van ossen, waar ze ook kleine splinters bot in stopten, zodat bij iedere zweepslag het vlees werd afgerukt. Onze geliefde Heere moest dit keer op keer verdragen, aangezien Hij zo vaak werd geslagen als het vers lijkt aan te duiden dat zegt: ‘Hij werd om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ Toch hield Hij van ons, nog steeds hield Hij van ons. Vele wateren konden Zijn liefde niet uitdoven, noch konden de stromen haar verdrinken. Toen ze Hem aan het hout spijkerden, hield Hij nog van ons. Toen al Zijn beenderen waren ontwricht en Hij in een droevige alleenspraak uitriep: ‘Ik ben uitgestort als water; al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden’ – toen hield Hij nog van ons. Toen de honden Hem omsingelden, toen stieren van Basan Hem omringden, hield Hij nog van ons. Toen de vreselijke zwakheid over Hem kwam totdat Hij in het stof des doods werd gebracht en Zijn hart smolt als was in het midden van Zijn ingewanden, toen hield Hij nog van ons. Toen God Hem verliet en de zon niet meer scheen, maar het op de middag middernachtelijk donker was en er een nog dichtere duisternis over Zijn geest kwam (een duisternis als die van Egypte, die gevoeld kon worden), toen hield Hij nog van ons. En toen het licht op Zijn gelaat viel en Hij kon zeggen ‘Het is volbracht’, toen scheen dat licht op een gelaat dat ons nog steeds liefhad.

			Welnu, ieder mens die het gegeven is in Jezus te geloven en Zijn liefde te kennen zegt: ‘Hoe kan ik Hem kwetsen? Hoe kan ik Hem verdriet doen? Er zijn dingen in het leven waarin ik anders zou kunnen zwelgen, maar dat durf ik nu niet, want ik ben bang mijn Heere te bedroeven.’ En als u zegt: ‘Niet durven? Bent u dan bang van Hem?’ dan luidt het antwoord: ‘Ik ben niet slaafs bang, want ik kan nooit naar de hel gaan. Waar ben ik dan bang van? Ik ben bang vanwege dat liefdevolle gelaat waarop ik de sporen van tranen zie die Hij eens voor mij stortte. Ik ben bang vanwege dat lieve hoofd dat de doornenkroon voor mij droeg. Tegen zo’n vriendelijkheid kan ik niet in opstand komen, Zijn stervende liefde ketent me. Hoe kan ik iets zo verdorvens doen dat ik mijn stervende Heere te schande zou maken?’

			Voelt u dit niet, geliefde broeder? Als u ooit de Heere Jezus hebt vertrouwd, dan knielt u aan Zijn voeten neer en kust u de littekens van Zijn spijkers, uit pure liefde. En als Hij u als voetbank zou willen gebruiken, wanneer Hem dat iets meer zou verhogen, dan zou u dit de hoogste eer van uw leven achten. Ja, als Hij u vroeg voor Hem de gevangenis en de dood in te gaan, als Hij dat Zelf tegen u zou zeggen en Zijn doorboorde hand op u zou leggen, dan zou u daar zo blijmoedig heengaan als engelen naar de hemel vliegen. Het vlees is weliswaar zwak, maar als Hij u vroeg om voor Hem te sterven, dan zou uw geest bereid zijn; en het vlees zou ook sterk genoeg worden gemaakt, als Jezus maar naar u keek. Hij kan immers met één blik onze zelfzucht en lafheid verdrijven, en alles wat ons ervan weerhoudt om volkomen brandoffers voor Hem te zijn. Is dit niet waar?

			‘Spreek over leefregels, bloedend Lam.
De beste leefregel is het liefhebben van U.’

			Als we eenmaal van liefde tot U vervuld zijn, Jezus, wordt zonde de draak waartegen we een levenslange strijd voeren. Heiligheid wordt ons edelste streven, en we zoeken ernaar met heel ons hart, onze ziel en onze kracht. Als onpartijdige geesten de godsdienst van Jezus Christus eerlijk willen beschouwen, dan zullen ze zien dat christenen de zonde moeten haten als ze oprecht zijn in hun geloof. Ik zou hier nog verder over kunnen uitweiden, maar dat doe ik niet.

			IV. Het laatste van alles is dit. De Heilige Geest vergezelt het Evangelie, en waar Hij is, moet heiligheid worden bevorderd. Het Jezus door een eenvoudig geloof aannemen, is een openlijke belijdenis van dood zijn voor de zonde; het zorgt ervoor dat we de zonde gaan haten en is daar ook voor bedoeld. Maar vergeet nooit dat er nog iets is. Lieve vrienden, als er in enig werk van opwekking of in een gewone bediening niets meer was dan wat u kon zien of horen, dan denk ik dat veel kritiek en haarkloverijen op z’n minst redelijk zouden zijn. Maar zo is het niet. Want één belangrijk feit maakt ze voor altijd onredelijk. Telkens als Jezus Christus wordt gepredikt, is er Eén aanwezig Die hoog van rang en stand is. U zult niet denken dat ik het over enige aardse heerser heb. Nee, ik heb het over de Heilige Geest, de eeuwig gezegende Geest van God. Nooit wordt het Evangelie door een ernstig hart gepredikt of de Heilige Geest is er en neemt van de dingen van Christus en openbaart ze aan mensen. Als een mens zijn ogen op Jezus richt en Hem eenvoudig vertrouwt (want we houden eraan vast dat dit de belangrijkste zaak is), dan wordt die daad vergezeld door – nee, ik moet mezelf verbeteren: dan is de oorzaak van die daad een wonderbaarlijke, bovennatuurlijke kracht die een mens in één moment verandert, zo volledig alsof deze hem tot niets terugbracht en hem vervolgens tot nieuw leven wekte.

			Als dit waar is, dan is in Christus geloven iets heel wonderbaarlijks. Welnu, als u naar het derde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes gaat, en ook naar zijn brieven, dan zult u zien dat geloof altijd met wedergeboorte of de nieuwe geboorte verbonden is, en die nieuwe geboorte is het werk van de Geest van God. Hetzelfde derde hoofdstuk van Johannes dat ons vertelt: ‘U moet wedergeboren worden’, vervolgt met de woorden: ‘En zoals Mozes de slang verhief in de woestijn, zo moet de Zoon des mensen verheven worden; opdat wie in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’ Overal waar geloof in Jezus Christus is, is in het hart een wonder van reiniging gewerkt. Ontken dit en u ontkent het getuigenis van de Schrift, die duidelijk zegt dat ‘wie gelooft dat Jezus is de Christus, uit God geboren is.’ ‘En wie uit God geboren is zondigt niet, maar hij bewaart zichzelf en de boze vat hem niet.’

			Waarom twijfelt u hieraan? Wij, die hier persoonlijke voorbeelden van zijn, kunnen u verzekeren dat het in ons geval zo geweest is. Ik bedoel niet dat ikzelf en een of twee anderen dit bevestigen, maar honderden en duizenden kunnen hiervan getuigen. Ze stellen allemaal dat de kracht van de Heilige Geest de richting van hun verlangens heeft veranderd en hen de dingen heeft doen liefhebben die heilig, rechtvaardig en waarachtig zijn. Daarom, of u het gelooft of niet, wees zo vriendelijk één ding heel goed van ons te begrijpen: als het slecht is om behoud door geloof alleen te prediken, dan zijn we van plan om nog slechter te worden. Als ons standpunt juist is, kunt u ons ongetwijfeld niets verwijten. Als de prediking van het kruis, ook al is deze dwaasheid voor hen die verloren gaan, voor hen die in Christus geloven de kracht en de wijsheid van God is, dan zullen we het niet laten om Christus voor u te prediken. Als het zo is dat mensen nieuwe schepselen worden gemaakt en dat terwijl anderen over moraal praten, ons Evangelie deze moraal inplant en voorbrengt, dan zullen we arbeid niet inwisselen voor praten, noch de krachtige werking van het Evangelie voor de spitsvondigheden van de filosofie.

			Het kruis op de voorgrond, broeders, meer en meer. Stel de gekruisigde Christus in uw scholen en op uw preekstoelen steeds duidelijker voor als de hoop van de zondaar. Vraag de zondaar om op Jezus te zien. Zie en leef! Het Evangelie is de grote bevorderaar van sociale orde, de grote terugbrenger van de verschoppelingen en zwervers van de maatschappij, de verheffer van het menselijke ras. Deze leer van vrije vergeving en genadige vernieuwing, die aan de meest waardelozen gratis wordt gegeven als ze in Jezus geloven, is de hoop van de mensheid. Er is geen balsem in Gilead, en die is er ook nooit geweest; maar dit is de balsem van Golgotha, want daar is het ware medicijn en Jezus Christus is de onfeilbare Geneesheer.

			Probeer het maar, zondaren! Probeer het maar! Zie op Jezus, en de lusten die u op een andere manier niet kunt overwinnen, zullen zwichten voor Zijn reinigende kracht. Geloof in Jezus, en de dwaasheden die u aankleven en die u als wurgslangen verpletteren, zult u te boven kunnen komen. Ja, ze zullen sterven bij één blik van Jezus en van u afvallen. Geloof in Jezus, en u hebt de bron van uitnemendheid, het bezit van reinheid, de bron van deugd, de vernietiging van het kwaad, de bloesemknop van volmaaktheid.

			God geve ons om de kracht van de Heere Jezus in ons eigen leven zichtbaar te blijven maken en om Zijn kracht te verkondigen aan allen die om ons heen zijn.

			‘Gelukkig als we met onze laatste adem
Zijn naam maar mogen noemen.
Verkondig Hem aan allen, en roep tot in de dood toe uit:
Zie, zie het Lam!

			Mede-erfgenamen en hun goddelijke erfenis

			Mede-erfgenamen met Christus.’ 
Romeinen 8:17

			De apostel heeft een eenvoudige maar uitzonderlijk krachtige redeneertrant gebruikt voordat hij dit heerlijke punt bewijst: ‘Mede-erfgenamen met Christus.’ Hij begint zo: ‘Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming, door Welke wij roepen: ‘Abba, Vader.’’ Dit is een feit dat hij als zeker beschouwt, want hij heeft het waargenomen in de harten van gelovigen. We roepen: ‘Abba, Vader.’ Hieruit leidt hij af dat als God ons de Geest gegeven heeft door Wie we Hem ‘Vader’ noemen, we Zijn kinderen zijn; dat is een duidelijke, eerlijke en heldere redenering.

			Dan voegt hij daaraan toe: ‘En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen’, ook al gaat dit niet op voor alle families, omdat niet alle kinderen erfgenamen zijn. Heel vaak krijgt de eerstgeborene het gehele landgoed. Maar voor God geldt dat als iemand een kind is hij gelijke rechten heeft. ‘Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen.’ Hij gaat verder met te zeggen: ‘erfgenamen van God’, want als ze erfgenamen zijn, erven ze de eigendommen van hun Vader. God is hun Vader, daarom zijn zij Gods erfgenamen! Goed, maar God heeft een andere Zoon, Een Die de Eerstgeborene van alle schepselen is. Precies, en daarom geldt dat als wij erfgenamen zijn, zoals Christus Jezus de erfgenaam van alle dingen is, wij ‘mede-erfgenamen met Christus’ zijn. Ik denk dat u zult zien dat deze verschillende waarheden als schakels in een ketting met elkaar verbonden zijn: De Geest der aanneming bewijst het feit van de aanneming. Door de daad van aanneming zijn wij kinderen. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij erfgenamen. Als wij erfgenamen zijn, dan zijn wij erfgenamen van God. Maar aangezien er nog een Erfgenaam is, moeten we mede-erfgenamen met Christus zijn.

			Gezegend de mens voor wie deze redenering niet abstract is, maar een zaak van ondervinding. Gelukkig hij die de apostel stap voor stap kan volgen en kan zeggen: ‘Ja, ik heb deze morgen de geest van een kind. Ik weet dat mijn hart God liefheeft, en ik beschouw Hem als mijn Vader, met verwachting, vertrouwen en liefde. Dan ben ik ongetwijfeld Zijn kind, want ik heb de Geest van een kind. Dan ben ik Zijn erfgenaam; ik ben de erfgenaam van God. En zo grijpt mijn geloof de bijzonder kostbare woorden van deze tekst aan: ik ben mede-erfgenaam met Christus.’

			Ik wil u, broeders in Christus, er deze morgen toe uitnodigen om drie dingen te doen. Laten we in de eerste plaats de voorwaarden van de wilsbeschikking beschouwen: ‘mede-erfgenamen met Christus.’ Laten we in de tweede plaats de nalatenschap bezien, wat het is waarvan we mede-erfgenamen zijn. En als we dat hebben gedaan, laten we dan meteen voortgaan om de erfenis in bezit te nemen, want God heeft Zijn kinderen zowel tot executeurs als tot erfgenamen gemaakt.

			I. In de eerste plaats dan is er een wettelijke voorwaarde in de wilsbeschikking waarom de hele zaak draait. We worden ‘mede-erfgenamen met Christus’ genoemd; wat betekent dit?

			1. Het betekent allereerst dat ons recht op de goddelijke erfenis staat of valt met Christus’ recht op dezelfde erfenis. We zijn mede-erfgenamen. Als Hij werkelijk een erfgenaam is, zijn wij het ook. En is Hij het niet, dan wij evenmin. Onze twee belangen zijn met elkaar vermengd en tot één gemaakt. We hebben geen van beiden enig erfgenaamschap dat losstaat van de ander. We zijn mede-erfgenamen, Christus is het gezamenlijk met ons, wij zijn het gezamenlijk met Christus. Daaruit volgt dus dat als de wilsbeschikking een gebrek heeft waardoor ze niet geldig is, als ze niet op de juiste manier getekend, verzegeld en vrijgegeven is, ze evenmin geldig is voor Christus als voor ons. Als er bepaalde punten in het verbond der genade zijn waar wijsheid tekortschoot zodat het vanwege een fout kan mislukken of door gebrek aan wettelijke rechten van nul en generlei waarde blijken, dan is het evenzeer waardeloos jegens Christus als jegens onszelf, want Hij is er samen met ons bij betrokken. Als wij volgens de wet alleen maar vermoedelijke erfgenamen zijn, wier rechten vernietigd kunnen worden, dan worden de rechten van onze grote Mede-erfgenaam, voor zover Hij Mede-erfgenaam met ons is, ook vernietigd. Zou het mogelijk zijn dat door het een of andere besluit in het hemelse gerechtshof wordt vastgesteld en bepaald dat de erfenis ons niet rechtens toekomt, omdat een deel van het verbond in een onzekere toestand bleef en daarom waardeloos en zonder gevolgen is, dan is de erfenis U, o Koning der koningen, op dezelfde dag ontvallen als waarop deze ons ontviel.

			Ik hoop dat u die gedachte zult begrijpen. Als Christus als Gods erfgenaam een volkomen recht heeft op wat Zijn Vader Hem geschonken heeft, dan hebben wij dit ook. Onze rechten hangen immers geheel met elkaar samen. Als onze aanspraak terecht en waarachtig is, dan geldt dit ook voor de Zijne, en als Hij inderdaad erfrechten heeft, dan hebben wij die ook. O, gezegende gedachte voor de gelovige! Jezus moet het loon op Zijn lijden verliezen voordat wij de vrucht ervan kunnen verliezen. Jezus, de Middelaar, moet de heerlijkheid verliezen die Zijn volbrachte werk Hem bracht voordat een van Zijn mede-erfgenamen deze kan mislopen. Hij moet de heerlijkheid verlaten die Hij nu bewoont en niet langer geëerd worden als ‘het Lam dat geslacht was en ons Gode gekocht heeft door Zijn bloed’, voordat een van Zijn kinderen van de heerlijkheid zal worden beroofd en in de hel geworpen. Als de wilsbeschikking voor één iemand geldig is, is ze geldig voor allen.

			Maar misschien kan er een rechtszaak over de wilsbeschikking worden aangespannen. De een of andere tegenpartij kan een claim indienen. Een vijand van de hele familie kan er ineens toe overgaan om de wilsbeschikking met venijn en kwaadaardigheid aan te vallen. Hij kan de zaak voor het hemelse gerechtshof brengen en daar, voor de grote Rechter, kan de vraag worden onderzocht of de erfenis legaal en wettig de onze is. Heel goed, het zij zo; daar staat Christus’ belang dan evenzeer op het spel als het mijne; Hij zal in de rechtszaak medegedaagde zijn. Toen satan stond om Jozua, de hogepriester, te beschuldigen, beschuldigde hij in werkelijkheid evenzeer Christus als die uitverkoren discipel, en de Heere was niet traag om Zich tegen de aanklacht te verweren: ‘De Heere schelde u, gij satan, ja de Heere Die Jeruzalem verkoren heeft bestraffe u. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?’ Als satan voor God een beschuldiging inbrengt tegen een van de door de Heere verlosten, dan wordt die beschuldiging ingediend tegen de Verlosser Zelf. Gods volk is namelijk in zo’n mate één met Christus dat u eerst de aanklacht tegen Christus Zelf moet indienen voordat u dit tegen een van Zijn uitverkorenen durft te doen. Zeg niet dat u de leden van zonde kunt beschuldigen. Dat mag u doen in de lagere gerechtshoven hier op aarde, maar de akte van beschuldiging zal in het hoogste hof van de hemel genegeerd worden, want voor die rechtbank verschijnt de aanvaarde Plaatsvervanger om aan alle aanspraken te voldoen. U moet uw zaak tegen het Hoofd richten als u de leden wilt aanvallen, want voorwaar, wat tegen het lid van het lichaam kan worden ingediend moet tegen het Hoofd Zelf worden ingediend, want geen hof kan bij een rechtszaak een onderscheid toestaan tussen het lichaam en het hoofd. Als het mogelijk zou zijn dat de kwaadaardigheid en het gekonkel van de hel het een of andere plan konden uitdenken waardoor het verbond door de rechtbank als krachteloos zou worden beschouwd en de belofte van genade tekort zou schieten, dan schiet Christus er samen met Zijn volk bij in. De Erfgenaam van alle dingen verliest Zijn erfenis op het moment dat is aangetoond dat een van de andere erfgenamen er ten onrechte aanspraak op maakt. Onze rechten zijn gezamenlijke rechten en moeten óf gezamenlijk worden erkend óf gezamenlijk worden afgewezen. ‘We zijn mede-erfgenamen met Christus.’

			Maar verder, om de volledige betekenis van het mede-erfgenaam-zijn te illustreren: veronderstel dat, nadat bewezen en erkend is dat de wilsbeschikking juist is, bij het afwikkelen van de zaken van de erflater blijkt dat niets is overgelaten om te verdelen. Veronderstel dat na al het gepoch en gepraat over erfgenaam-zijn het bezit nihil zou zijn of dat er zelfs een schuld is – wat dan? Wel, broeders, als wij niets krijgen, krijgt Christus niets. Als er voor ons geen hemel zou zijn, is die er ook niet voor Christus. Als de belofte volstrekt niet vervuld wordt voor de geringste van de mede-erfgenamen, dan wordt zij ook niet vervuld voor onze Heere Jezus Christus Zelf. Hoe groot of hoe klein het bezit ook is, we zijn mede-erfgenamen. Als er oneindige schatten zijn, dan heeft Christus die en dan hebben wij die. Maar als er geen enkele schat is en het geloof in teleurstelling zal eindigen en de hoop in wanhoop, dan moet de ramp die ons treft ook onze grote Mede-erfgenaam treffen. Wanneer wij arm zijn en in eeuwigheid geen schuilplaats hebben, wanneer we in de toekomende wereld geen hemel en geen geluk bezitten, dan zullen we, wanneer we daar als verstoten wezen zullen rondzwerven, zien dat onze oudste Broeder ook een verstoten wees is. Zijn wij zonder erfdeel en zonder geld, dan moet de Eerstgeborene onder vele broeders dit ook zijn, want met Hem staan of vallen we.

			En veronderstel dan dat bij het afwikkelen van de nalatenschap zou blijken dat er weliswaar iets over is, maar dat het maar een kleinigheidje is, nauwelijks de moeite waard – genoeg om het verlangen op te roepen, maar niet om het te vervullen? Stel dat uiteindelijk zou blijken dat de hemel niet de oneindige vreugde is die ons geleerd is te verwachten? Stel dat het maar minderwaardige vreugde is, zoals we die zelfs hier op deze wereld kunnen vinden. Stel dat de harpen niet goed gestemd zijn, dat de kronen maar weinig heerlijkheid hebben en de straten van de hemel maar geringe heerlijkheid – wat dan? Wat dit alles voor ons is, is het ook voor onze Mede-erfgenaam. Als heiligen weinig heerlijkheid zullen hebben, dan zal dit ook voor Christus gelden. Als gelovigen een bekrompen hemel hebben, dan Christus ook. Als zij maar weinig van de rivier van genot drinken, dan moeten Zijn teugen ook smakeloos zijn, want hun vreugde is Zijn vreugde, en Zijn heerlijkheid is aan hen geschonken. Hij zal de arbeid van Zijn ziel zien en verzadigd worden, en u die verlangt naar Zijn verschijning zult ook verzadigd worden als u naar Zijn beeld herschapen zult opwaken.

			Ik heb over de donkere kant uitgeweid, om de stralende kant door het contrast naar voren te brengen. We zijn mede-erfgenamen. Dus u ziet dat als er enige tekortkoming is, als er iets is waardoor de wilsbeschikking ter zijde wordt geschoven, of als er geen of slechts schaarse bezittingen zijn, de mede-erfgenamen hier beiden door getroffen worden. Niet alleen de ene, noch alleen de andere, maar beiden, aangezien ze in de erfenis samengenomen worden, en het zijn alleen erfgenamen als ze in relatie tot elkaar staan.

			Maar broeders, laten we ons met vreugde een moment verlustigen in het contrast dat ik u mag voorstellen. Met betrekking tot Christus is er in Gods wilsbeschikking geen gebrek. De heidenen mogen woeden en de koningen der aarde samen beraadslagen, maar God zegt: ‘Ik zal van het besluit verhalen. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid.’ Er bestaat geen enkele vrees dat Christus per ongeluk of per abuis de eer zal mislopen die Zijn Vader voor Hem beschikt heeft. Hij moet met Zijn Vader zijn waar Hij is. Even weinig vrees is er voor u en voor mij als wij erfgenamen van God zijn. Zo luidt het besluit en zo zal de vervulling volgen: ‘Ik wil dat degenen die Gij Mij gegeven hebt, met Mij zullen zijn waar Ik ben.’ Er kan tegen Christus geen enkele rechtszaak worden aangespannen. Het zou onzinnig zijn om er ook maar één moment over na te denken. Hij heeft Gods wet bevredigd, verheerlijkt en geëerd. Hij heeft al de schulden betaald die Hij als Borgsteller op Zich nam. Wie zal de Verlosser beschuldigen? Wie zal iets ten laste leggen van Hem Die weer uit de dood opstond? Evenmin kan enig schepsel Zijn heiligen beschuldigen, evenmin kan de hemel, de aarde of de hel aantonen dat wij geen rechten hebben of onze aanspraken ontkrachten zolang Zijn aanspraken onbetwist en onbetwistbaar overeind staan. Wij zullen Zijn aangezicht zien, de duivels in de hel kunnen dit niet verhinderen. Wij zullen de beloofde rust bezitten, de vijanden beneden zullen ons niet van het erfgoed beroven.

			En gelovige, het risico bestaat niet dat Christus de bezitter van niets zal zijn of erfgenaam van kleine dingen. Hij is de Zoon van God, de oneindig Rijke, en God zal Zijn Zoon geen onbeduidende bruidsschat geven of een verwaarloosbaar erfdeel. ‘Eis van Mij’, zegt Hij, en Hij geeft Hem onbeperkte toestemming om te vragen, niet als Herodes, die maar de helft van zijn koninkrijk wilde geven, maar als Iemand Die alles wil geven aan Zijn Zoon, Die Hij tot een erfgenaam van alle dingen heeft gemaakt en door Wie Hij de wereld heeft gemaakt. Mijn ziel, uw deel kan niet schamel zijn noch uw erfdeel beperkt, aangezien het dezelfde erfenis is die Christus uit de hand van Zijn Vader heeft ontvangen. Weeg de rijkdommen van Christus in schalen en Zijn schatten in een balans, en bepaal dan de schatten die de heiligen toebehoren. Bereik de bodem van de zee van de vreugde van Christus en hoop dan te begrijpen welke vreugde God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Overschrijd de grenzen van Christus’ bezit als u dat kunt, en droom er dan over om een grens te stellen aan wat de uitverkorenen van God bezitten. ‘Alle dingen zijn uwe, want u bent van Christus en Christus is van God.’

			2. Er is iets anders dat ik niet moet vergeten. Als wij mede-erfgenamen met Christus worden genoemd, hebben we wettig en strikt genomen geen erfenis los van Hem. Ziel, dit vraagt een ernstig onderzoek van u: Bent u in Christus of niet? Denk niet dat u ooit in de volheid van God kunt delen tenzij u in Christus bent – wezenlijk en persoonlijk één met Hem. Een van de twee gezamenlijke erfgenamen heeft geen recht los van de ander. De handtekening van de ene is niet voldoende om de nalatenschap te onteigenen, en evenmin heeft hij het recht de nalatenschap te verkopen, er zelfstandig over te beslissen of haar zelf in zijn bezit te houden. Hij heeft in feite helemaal geen recht, behalve voor zover hij samen met zijn mede-erfgenaam handelt. Overweeg dit, gelovige. U hebt in uzelf geen recht op de hemel; uw recht ligt in Christus. Als u vergeving ontvangt, is het door Zijn bloed. Als u wordt gerechtvaardigd, is het door Zijn gerechtigheid. Als u wordt geheiligd, is het omdat Hij u door God tot heiliging is gemaakt. Als u in de wegen van God wordt onderwezen, is het omdat Hij uw wijsheid wordt. Als u voor afvallen wordt bewaard, zal dat zijn omdat u bewaard wordt in Christus Jezus. Als u wordt volmaakt, is dat omdat u volmaakt bent in Hem. En als u uiteindelijk wordt verheerlijkt, zal het zijn omdat God de Vader Zijn Zoon Jezus heeft verheerlijkt. De beloften zijn ja en amen voor u, maar alleen in Christus Jezus, in Wie wij ook een erfdeel ontvangen hebben, uitverkoren zijnde naar de wil van Hem Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn eigen wil. Verzeker uzelf er dan van dat u verenigd bent met Christus, want buiten Hem heeft u geen enkel recht.

			3. De aanduiding ‘mede-erfgenaam’ moet een andere verborgenheid bevatten die ik niet kan verzwijgen, ook al moet er verstandig mee worden omgegaan: Christus, als Mede-erfgenaam, heeft (vanuit Zijn eigen vrije genade) Zichzelf zo geïdentificeerd met Zijn rechten als Mede-erfgenaam dat die niet kunnen worden gescheiden of losgezien van de onze. Als God heeft de Heere Jezus vanuit Zichzelf het recht om bezitter van alle dingen te zijn, aangezien Hij alle dingen gemaakt heeft en ondersteunt. Maar als Jezus de Middelaar, het hoofd van het genadeverbond, heeft Hij geen rechten los van Zijn volk. Zie broeders, Hij gaat de heerlijkheid binnen, maar niet alleen voor Zichzelf, want er staat geschreven: ‘Waar de voorloper voor ons is binnengegaan’ (Hebr. 6: 20). Hij staat in de aanwezigheid van God en verschijnt daar voor ons (Hebr. 9: 24). Adams dood was niet eenvoudig een verlies voor hem persoonlijk, want in Adam stierven allen, en Christus’ leven en al de gevolgen van Zijn gehoorzaamheid zijn niet enkel die van Hemzelf, maar de gezamenlijke rijkdommen van allen die in Hem zijn, van wie Hij het verbondshoofd is en voor wie Hij de goddelijke wil volbracht. Toen Christus Zichzelf voor ons gaf, gaf Hij ons al de rechten en voorrechten die met Hem verband hielden, zodat Hij nu, als onze Broeder, geen erfenis los van ons heeft, hoewel Hij, als eeuwige God, wezenlijke rechten heeft waarop geen schepsel mag durven aanspraak maken.

			Nog een opmerking voordat we dit punt laten rusten. Laten we terwijl we over dit gezamenlijke erfgenaam-zijn nadenken, opmerken wat een eer ons wordt geschonken. Iets te maken te hebben met een groot mens beschouwen sommige personen als een bijzonder eerbewijs. Samen met een grote prins of edele in een wilsbeschikking te worden opgenomen, zou inderdaad als iets groots worden beschouwd. Maar wat voor eer wordt u geschonken, gelovige, om erfgenaam te zijn met de Koning der koningen, de Wonderlijke, de Raadsman, de almachtige God, de eeuwige Vader, de Vredevorst! U kwam hier vandaag van uw arbeid en uw botten zijn de vermoeidheid van gisteren nog maar amper vergeten, maar u bent mede-erfgenaam met Hem Die de hele hemel bestuurt. U bent hier in armoede gekomen en u zult naar huis gaan om een karig maal te krijgen in een kleine kamer, maar u bent mede-erfgenaam met Hem Die de wereld maakte, door Wie alle dingen bestaan. U bent hier zwak en broos gekomen, twijfelend, vol wantrouwen en terneergeslagen, maar ik vertel u, ook al bent u zwak en naar uw eigen inschatting minder dan de minste van allen, toch schreef dezelfde hand die Christus als de erfgenaam van alle dingen betitelde uw naam met de Zijne, en totdat er een hand kan worden gevonden die de naam van uw Verlosser kan uitwissen, zal de uwe blijven staan, eeuwig.

			Kom, hef uw hoofd op, benijd geen mens zijn graafschap, begeer niemands prinselijke bezit. U bent groter dan de grootste, want u bent mede-erfgenaam met Christus. Wat waardige relaties betreft hebt u op aarde uw meerdere niet, en behalve degenen die mede-erfgenaam met u zijn hebt u uw gelijke niet, aangezien u mede-erfgenaam bent met Christus.

			En wilt u er ook aan denken welke reden er is dat u zich vandaag uw vereniging met Christus realiseert, aangezien u mede-erfgenaam bent met Hem? Ziel, u bent met Christus verbonden in de eeuwige zaak van de eeuwige Vader. Toen Hij verordende dat Christus boven al de gezegenden gezegend zou zijn, verordende Hij dat u deel aan Hem zou hebben. Christus is altijd beschouwd als Iemand Die u in Zichzelf besloot, en u werd door God altijd beschouwd als iemand die in Christus is. Ik vraag u, beschouw uzelf als iemand die in Christus is. Bezie uzelf vandaag niet als een verdwaalde vonk, maar als een onderdeel van Christus’ vuur; niet als een enkele druppel, maar als een deel van die diepe zee van liefde die in Christus Jezus te vinden is. Denk nu niet over uzelf als een mens of een afzonderlijk individu, maar als een lid van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn benen.

			Dit zijn gezegende onderwerpen, hoewel ik er niet zo over kan spreken als ik zou willen. Ik merk altijd wanneer ik deze ‘vette dingen vol merg’ moet behandelen, dat woorden ons tekortschieten – en misschien is dat ook goed, want dan blijkt dat de uitnemendheid van de kracht niet in menselijke woorden is, maar in het gewicht, de volheid en de rijkheid van het Evangelie. Mede-erfgenamen met Christus Jezus! Ik daag u uit om dat onderwerp uit te putten, ook al behoort u er al de volgende dagen van deze week over na te denken, ook al hoort u erover te mijmeren totdat u in de eeuwigheid bent.

			II. Bij het bezien van de nalatenschap moeten we opmerken dat ze volgens onze waarneming in tweeën wordt verdeeld. Het eerste deel van de erfenis zouden vlees en bloed graag missen: het is de erfenis van lijden. Toen Christus Gods erfgenaam was en Hij hier op aarde leefde, was Hij erfgenaam van het kruis, erfgenaam van schande, van bespuwing, van wrede bespottingen en van geselingen. Als wij mede-erfgenamen met Hem zijn, moeten wij daar ook deel aan hebben. Kom met mij, gelovige, naar uw nalatenschap, en kijk, precies aan de rand van de grote erfenis van uw Vader ligt het moeras van beproeving. Welnu, dit is van u. Als dit niet van u is, dan is de rest dat ook niet, want ze zijn in dezelfde akte opgenomen en komen u toe via dezelfde wilsbeschikking. Dezelfde erfenis die u vrede naliet, liet u ook verdrukking na, zolang u in deze wereld bent. Kom nu, ook al is dit een bijzonder ongezonde plek, ook al is het een stuk grond dat u er graag buiten zou houden en aan uw vijanden geven, toch bestaat de mogelijkheid om er grote schatten en grote rijkdommen uit te krijgen. Veracht het daarom niet. Maar als u deze plek veracht, bedenk dan dat u ook de rest van de erfenis veracht, want ze zijn een en onverdeelbaar in de wilsbeschikking van uw Vader. Christus’ kruis wordt alle erfgenamen van God opgelegd.

			Wilt u het kruis op u nemen? Wat? Weigeren uw schouders dat en willen ze de pijn niet die het dragen ervan meebrengt? Onthoud dan dat uw hoofd zichzelf het genoegen van het dragen van de kroon moet ontzeggen. Geen kruis, geen kroon. Als u mede-erfgenaam bent en een deel van de nalatenschap wilt, moet u de rest ook nemen. Bent u bereid uw aanspraak te laten vallen en te zeggen: ‘Ik wil van niets erfgenaam zijn’? Dan zij het zo, maar totdat u daartoe bereid bent, moet u bereid zijn om in deze wereld de beproevingen van de uitverkoren kinderen te verdragen, want zij vormen onderdeel van de erfenis. Maar onthoud, Christus is hierin Mede-erfgenaam met u. ‘In al hun beproevingen was Hij beproefd, en de engel van Zijn aanwezigheid heeft hen behouden.’

			Hierbij moet u ook de erfgenaam van vervolging zijn. Christus moest vervolgd worden, en dat geldt ook voor u. Als u uit angst voor schaamte en uit liefde voor het vlees Christus niet wilt volgen te midden van een verdorven geslacht, dan zult u Hem ook niet volgen terwijl Hij in triomf door de straten van de hemel zal marcheren, onder het luide gejuich van engelen. U moet vervolging verdragen, maar onthoud dat Hij Mede-erfgenaam met u zal zijn. ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’ ‘Hij had Christus niet vervolgd’, zegt u, ‘het waren alleen wat arme mannen en vrouwen die hij naar de gevangenis sleepte, of die hij in de synagoge geselde om hen te dwingen tot lasteren.’ Ja, maar Christus was Mede-erfgenaam met hen, en toen Saulus de arme dienaren van Jezus vervolgde, trof hij de Meester ook. Wilt u met Hem delen? Wilt u beschimpt worden om Zijnentwil? Wilt u bereid zijn de beledigingen van lasterlijke tongen te verdragen? Indien niet, dan geldt dat voor zover u een deel van de erfenis verwerpt, u ook de rest verwerpt.

			Er is ook nog een derde zwart deel, namelijk verzoeking. U moet worden verzocht door de satan, u moet worden beproefd door de wereld, het vlees, de duivel. Deinst u daarvoor terug? Zegt u: ‘Ik zou geen christen willen zijn als ik altijd op mijn hoede moet zijn en altijd moet vechten tegen verzoeking vanbuiten en vanbinnen?’ Bedenk dat Christus ook hierin uw Mede-erfgenaam is. ‘Hij is in alle dingen verzocht geweest gelijk als wij.’ ‘We hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden.’

			Deinst u ervoor terug om verzocht te worden? Zou u Jobs juwelen willen hebben en niet zijn mesthoop? Zou u Davids kroon willen hebben, maar niet zijn spelonk van Adullam en de rotsen van de wilde geiten? Wilt u de troon van uw Meester hebben, maar niet Zijn verzoeking in de wildernis? Onthoud dan dat dit niet mogelijk is. Als u het ene weigert, geeft u alle aanspraken op het andere op. De mede-erfgenaam is erfgenaam van de gehele nalatenschap, en als hij zegt: ‘Nee, niet dat gedeelte’, dan is hij helemaal geen erfgenaam. En als hij ergens een uitzondering maakt, maakt hij een uitzondering voor het geheel. Het mede-erfgenaamschap reikt van het naargeestige schoteltje van de diepe beproeving tot de grootse, onuitsprekelijke luister van de troon van geluk. Er is geen mens die dit kan veranderen: ‘Indien wij met Hem lijden, wij zullen ook met Hem verheerlijkt worden.’

			Laten we nu met vreugdevolle tred voortmarcheren naar het andere deel van de erfenis. Aangezien dit een juridische kwestie is en aangezien waar het wilsbeschikkingen betreft alles moet worden bewezen en met een eed bekrachtigd, laten we aangaande onze erfenis het bewijs van God ontvangen. Dat kan niet liegen. Welnu broeders, als mede-erfgenamen van Christus zijn we erfgenamen van God; dat vertelt de tekst ons. O, wie kan vertellen wat God is? Het eindige kan het oneindige niet begrijpen. Wij zijn maar baby’s en kunnen de grote oceaan van de godheid niet in onze kinderlijke handpalmen houden. We weten niet wat God is, noch de mate van Zijn eigenschappen. Maar onthoud, de tekst vertelt ons dat alles wat van God is, ook van ons is. Is Hij almachtig? Uw almacht is de onze, o God, om onze bescherming te zijn. Is Hij alwetend? Uw oneindige wijsheid, o God, is van mij om me te geleiden. Is Hij eeuwig? Uw eeuwigheid, o God, is de mijne om me te laten blijven bestaan, dat ik voor eeuwig bewaard moge worden. Is Hij vol liefde en genade? Dan is al Uw liefde, alsof er geen ander zou zijn om geliefd te worden, van mij. O God, en al Uw genade, alsof er nooit een andere zondaar is om erin te delen, is van mij. ‘De Heere is het deel van mijn erfenis en van mijn beker’ (Psalm 16:5). ‘God is de Rotssteen van mijn hart en mijn Deel in eeuwigheid’ (Psalm 73:26).

			Neem een andere passage. Ga naar Romeinen, het vierde hoofdstuk, het dertiende vers, en u zult merken dat de belofte die aan het zaad werd gedaan, inhield dat Hij erfgenaam der wereld zou zijn. ‘Eis van Mij’, zei Zijn Vader, ‘en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel en de einden der aarde tot Uw bezitting.’ ‘Deze wereld is van ons’, zegt de apostel op een andere plaats, en hij is de onze omdat hij van Christus is als onderdeel van Zijn erfenis. Er is hier beneden niets dat een gelovige niet toebehoort. Als hij welvaart heeft, laat hem die gebruiken in de dienst van Zijn Meester, want hij is de Zijne. Als hij armoede heeft, dan is dat beter voor hem, want armoede is van hem om hem te helpen, om geheiligd te worden en naar de hemel te verlangen. Wat hem ook overkomt, ziekte of gezondheid, voorspoed of tegenspoed – alles hier beneden is van hem. U kunt deze hele wereldbol rondlopen en nergens ziet u een plek die niet van u is. U kunt uw oog richten op de verst verwijderde ster of in gedachten naar de niet-doorkruiste delen van het heelal gaan, maar waar u ook wilt kijken geldt: zoals alles van Christus is, zo is alles van u. U bent nog niet op leeftijd, dus u heeft het nog niet gekregen, maar de dag nadert dat Christus naar deze aarde zal komen en die in bezit zal nemen, en dan zullen Zijn heiligen met Hem regeren. ‘De zachtmoedigen zullen de aarde beërven en zich verlustigen over grote vrede.’

			In Hebreeën 1:2 wordt ons gezegd dat God Christus tot erfgenaam van alle dingen heeft gemaakt. Dan zijn wij erfgenaam van alle dingen – van hemel en aarde, tijd en eeuwigheid, alles wat u zich kunt voorstellen van de dingen die wel en niet benoemd kunnen worden, van dingen die wel en niet voorstelbaar zijn, eindig en oneindig, menselijk en goddelijk. Christus’ eigendom omvat alles, en wij zijn mede-erfgenamen. Daarom, onze rechten en ons bezit strekken zich uit tot alle dingen, wat dan ook. ‘Want alles is uwe; hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. En u bent van Christus en Christus is van God.’

			In Jakobus 2:5 wordt over ons gesproken als erfgenamen van het koninkrijk. Christus heeft een koninkrijk dat nooit bewogen zal worden. Hij regeert over alles. Noemt Hij Zichzelf een Koning? Hij heeft ons koningen gemaakt. Is Christus een priester? Wij zijn priesters voor onze God. Zit Hij op een troon? Wij zullen overwinnen en met Hem zitten in Zijn troon. Zal Hij de naties oordelen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?! Zal Hij in triomf door Zijn Vader ontvangen worden? Dat zullen wij ook, als de Vader zal zeggen: ‘Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht.’ Zal Hij heerser zijn over vele dingen? Dat zullen wij ook zijn wanneer Hij tot ons zal zeggen: ‘Ga in in de vreugde uws Heeren.’ Heeft Hij vreugde? Wij zullen ook vreugde hebben, want wij zullen Zijn vreugde hebben. Is Hij heerlijk? Dat moeten wij ook zijn, want we zullen Hem gelijk worden gemaakt. Is Hij eeuwig? Dat zullen wij ook zijn, want omdat Hij leeft, zullen wij ook leven.

			Broeders, ik vraag u, als u uw gedachten nu op het onderwerp kunt richten, verzamel dan al de eerbewijzen, heerlijkheden, schatten en rijkdommen waarvan u zich ooit hebt voorgesteld dat ze het eigendom van Christus zijn, en terwijl het lied ‘Kroon Hem, kroon Hem, kroon Hem, Heere van alles’ in uw oren weerklinkt, onthoud dan dat u mede-erfgenamen met Hem bent. O, het is een heerlijke waarheid. De redenaarskunst mag terugtreden en de welsprekendheid haar mond houden. De leer moet in zijn naakte waarheid worden gesteld. Hij is ‘het meest sierlijk wanneer hij niet versierd is.’ Deze heerlijke waarheid is het zoetst als de honingrijke woorden van de aarde worden weggenomen en het meest luisterrijk wanneer wij haar niet langer met menselijke taal luister proberen bij te zetten. Wij zijn erfgenamen met Christus. Alles wat Hij heeft, alles wat Hij is, behoort ons daarom toe.

			III. Laten we nu in de derde plaats –en dit is het praktische deel van de preek– voortgaan om de erfenis in bezit te nemen. Hoe kunnen we dat doen, zegt u? Wel, in de eerste plaats: Er is één deel van het bezit waarvan we meteen mogen genieten. Zie, ik houd u het kruis voor van uw eenmaal gekruisigde oudere Broeder. Toen u vanmorgen hier kwam, was u verontrust, en terwijl u binnenkwam, benijdde u uw naaste. U zei over die en die onheilige persoon: ‘Alles lijkt goed met hem te gaan, maar wat mij betreft, ik word de hele dag gekweld en mijn kastijding is er iedere morgen.’ U mopperde over de handelingen van God.

			Nu, u hebt de wilsbeschikking van uw Vader horen voorlezen en u merkt dat u mede-erfgenamen met Christus bent. U ontdekt dat Christus Zijn kruis heeft en u wordt gevraagd de erfenis in bezit te nemen. Kom, neem uw kruis op en draag het met vreugde. U zult het moeten dragen. Of u het opneemt of niet, uw mopperen zal uw beproevingen niet verlichten. U kunt van uw houten kruis een ijzeren kruis maken, als u dat wilt, door een kribbige houding aan te nemen. Berusting in Gods wil neemt het gewicht van het kruis weg, maar een trotse geest die niet voor Gods wil buigt, zal een houten kruis in een ijzeren kruis veranderen. Welnu, wat zal het zijn? U moet gekastijd worden, u moet de prikstok voelen. Zult u tegen de prikkels trappen en uzelf meer verwonden dan door de stok zelf was gebeurd? Waarom zult u meer verdriet over uzelf afroepen dan God over u beschikt? Wees geduldig en u zult de roede alleen voelen zoals die in Gods hand is, maar als u vanwege de roede ongeduldig bent, brengt u die naar beneden met zowel het gewicht van Gods hand als van uw eigen hand.

			Welnu, wees rustig. Wees niet alleen rustig, maar wees ook blij. Zeg: ‘Ik acht het een vreugde dat het mij toegestaan wordt te delen in het lijden van Christus. Ik zal het mijn hoogste vreugde achten om tot een ridder van het kruis gemaakt te worden en om het kruis op mijn schouder te mogen dragen. Voor de wereld is het een symbool van schande, maar voor mij een teken van heerlijkheid, een wapenschild van eer.’

			Ik kan natuurlijk niet beschrijven wat uw precieze moeite is. Sommigen van u hebben misschien moeite in degene die u het meest dierbaar is. Anderen worden beproefd in hun kinderen, velen van u worden vermoeid door hun zaken, en sommigen van u door hun lichaam met chronische of plotselinge ziektes. Ik weet dat u een kruis heeft, of als u het niet heeft, dan hoop ik dat u er snel een zult hebben, want waar geen kruis is, is geen Christus. Het kruis en Christus zijn aan elkaar gespijkerd met vier spijkers en zij zullen in de ervaring van geen enkele christen worden gescheiden. Al de schapen van de grote Herder zijn gemerkt met het kruis, en dat niet alleen op hun vacht, maar ook in het vlees. ‘Indien gij zonder kastijding zijt, die allen deelachtig zijn, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen.’ Welnu, ik zeg: begin de erfenis in bezit te nemen, door het kruis op u te nemen en uw moeiten en uw vervolgingen met geduld en vreugde te dragen.

			Maar vervolgens, waarom kunnen we ook niet het gezegende deel van het heerlijke testament in bezit nemen? Broeders, geloof kan wonderen doen. Terwijl de zintuigen beneden rondkruipen, breekt het geloof met adelaarsvleugels door de wolken en stijgt op naar de hemel. Als u genoeg geloof hebt, broeders, kunt u deze morgen worden opgewerkt om samen met Christus Jezus in hemelse plaatsen te zitten. Kom, geloof, en help me nu om mijn vingers om de snaren van de gouden harp te leggen. Ja, die harp is van mij en mijn ziel wil door het geloof iedere snaar harmonieus laten weerklinken. U zij de glorie, God, U zij de glorie; mijn ziel is in de hemel, ik wil met de cherubim en serafim buigen en zingen. Ik bedek mijn gelaat in dit allerheerlijkste moment en veeg iedere traan uit mijn arme ogen. Ik vraag ze Uw heerlijkheid in Christus te aanschouwen. Mijn ziel wil nu zelfs plaatsnemen op de troon. Waar mijn schat is, daar zal mijn hart ook zijn.

			‘Zelfs nu wil ik Hem aanbidden
Met de heerlijke heerscharen daarboven,
Die voor eeuwig voor Hem neerbuigen
En onophoudelijk Zijn lof bezingen.

			Ik zal de muziek hier beginnen
En zo zal mijn ziel opstijgen.
O, dat ik een hemelse noot vond
Om mijn lof naar de hemel te doen oprijzen.

			Zelfs nu door het geloof verenig ik mijn handen
Met die van hen die me voorgingen.
Gegroet, met bloed besprenkelde groep
Op het eeuwige strand!’

			Heilige Immanuël, zo hoog verheven als U bent, Uw mede-erfgenamen hier beneden beginnen door geloof aan Uw heerlijkheid deel te hebben. Het is alsof mijn hoofd de kroon draagt. Ik ben met de witte mantel omgord, en mijn voeten betreden niet meer de slagvelden, maar de straten van vredig geluk. Jeruzalem, mijn ziel is tot u genaderd en tot het heerlijke gezelschap dat u bewoont. O eerstgeborenen wier namen in de hemel geschreven zijn, ik voeg me bij u en meng me in uw verrukte aanbidding. O God, Rechter van allen, mijn geest ontmoet U bekleed met de gerechtigheid van mijn Zaligmaker en begroet U als mijn Vader en mijn alles. O eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid! De tijd is voorbij, verandering ligt achter mij en ik drijf op uw vredige golven waar winden nooit kunnen huilen en geen dreigende stormen zijn. Mijn ziel heeft mij gemaakt als de wagens van Aminadib1 en ik ben naar de mirreheuvels en de wierookbergen gegaan.

			
				1	 Verwijzing naar Hooglied 6:12 in de Engelse vertaling.

			

			Ten slotte heb ik een ander, praktisch punt. God heeft Christus de heidenen ten erfdeel gegeven en de uiterste der aarde tot Zijn bezit, en wij zijn mede-erfgenamen met Hem. Broeders, laten we voortgaan om het eigendom in bezit te nemen. Maar hoe? Wel, sommigen van jullie kunnen dit doen door het Evangelie aan arme zondaren in de straten te prediken. Anderen kunnen het deze middag doen door de kinderen in hun klas te onderwijzen. U kunt zeggen: ‘God heeft deze zielen aan Christus gegeven. Duitsland behoort niet aan de duistere filosoof toe, maar aan Christus. Nederland, België, Rusland en Polen behoren niet aan hun koningen en keizers toe, Christus is de Koning der koningen, deze landen behoren ons toe. Ga erheen, neem ze. Zeg niet: ‘Er zijn reuzen in het land’, u bent sterk genoeg om hen te verslaan. Zeg niet: ‘Het lutheranisme en het pausdom zijn machtig.’ Dat zijn ze inderdaad, maar Hij Die met u is, is veel machtiger. Zoals Jonathan destijds met zijn wapendrager de steile plaats in de kloof van de rots beklom en zijn vijanden begon neer te maaien, klim zo omhoog, gelovige, alleen of met uw vriend, afhankelijk van hoe God u geroepen heeft, want voorwaar het bezit is van u en u mag het nemen.

			Alles wat de kerk vandaag nodig heeft, is moed en toewijding. Laat de kerk haar rechten maar kennen en er aanspraak op maken, laat haar stoppen met zichzelf te vermengen met de zonden van deze wereld, laat haar haar vervloekte overspel met de staat staken, en ze zal de zuivere, kuise bruid van Christus worden. Laat haar dan als Christus’ koningin aanspraak maken op de aarde als haar eigendom en haar herauten vooruitsturen van zee tot zee om alle mensen voor Hem te laten buigen en te laten belijden dat Hij hun koning is. Gods kracht zal met de herauten van de kerk zijn, Gods macht zal met haar legers zijn en de aarde zal zich spoedig overgeven en Christus zal tot in alle eeuwigheid regeren. ‘Zeg tegen het noorden: ‘Geef’, en tegen het zuiden ‘houd niet terug’; breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van de einden der aarde.’ Zeg het, christenen, zeg het deze morgen. Zeg het door uw gebed, door uw daden, door uw voortdurende activiteiten. Zeg het door uw goede werken, eis de aarde op voor Christus, eis hem op voor uzelf, want u bent ‘mede-erfgenamen met Christus.’ Ik vraag u, neem het uwe nu in bezit.

			Arme verloren zondaar, moge onze Vader u thuisbrengen, want er is zelfs voor u een erfenis. ‘Geloof in de Heere Jezus en u zult behouden worden.’

			Onvoorwaardelijke overgave

			‘Onderwerp uzelf daarom aan God.’ 
Jakobus 4:7

			Dit advies van Jakobus zou niet sterk benadrukt behoeven te worden. ‘Onderwerp u aan God’, is dat niet meteen op het eerste gezicht juist? Is het niet wijs? Zegt het geweten ons niet dat we onszelf behoren te onderwerpen? Getuigt het verstand niet dat het het beste moet zijn om dit te doen? ‘Onderwerp uzelf daarom aan God.’ Behoort het schepsel niet onderworpen te zijn aan de Schepper, aan Wie het zijn bestaan dankt, zonder Wie het nooit had bestaan en zonder Wiens voortdurende welbehagen het in één keer zou ophouden te bestaan? Onze Schepper is oneindig goed en Zijn wil is liefde. Zichzelf onderwerpen aan Iemand Die ‘te wijs is om te dwalen, te goed om onvriendelijk te zijn’, zou niet moeilijk behoren te zijn. Als Hij een tiran was, zou het dapper kunnen zijn om weerstand te bieden, maar aangezien Hij een Vader is, is rebelleren ondankbaar. Hij kan niets doen dat niet volmaakt rechtvaardig is, noch zal Hij iets doen dat strijdt met de voornaamste belangen van de mensheid. Hem weerstaan betekent daarom strijden tegen uw eigen welzijn en, net als de ongetemde os, tot uw eigen schade tegen de prikkels trappen.

			‘Onderwerp uzelf aan God’ – het is wat engelen doen, wat koningen en profeten hebben gedaan, waarin de heiligsten onder de mensen zich verlustigen. Zichzelf onderwerpen brengt dus geen schande of verdriet mee. De hele natuur is aan Gods wetten onderworpen. Zonnen en planeten geven gehoor aan Zijn bevelen, en wij zijn niet meer dan in harmonie met het universum als we gewillig voor Zijn heerschappij buigen.

			‘Onderwerp uzelf aan God’ – dat moet u doen, of u het wilt of niet. Wie kan standhouden tegen de Almachtige? Voor een nietig mens is het net zoiets om de Heere te weerstaan als het voor het kaf is om de strijd aan te gaan met de wind, of voor het vlas om in oorlog te raken met de vlam. Een mens kan even goed proberen om het getij van de oceaan terug te dringen of om de gang van de hemelse heerscharen te controleren als dat hij er ook maar enigszins serieus aan kan denken om de Almachtige te overwinnen. De eeuwige God is onweerstaanbaar, en iedere opstand tegen Zijn regering moet spoedig in een totale nederlaag eindigen. Door de mond van Zijn dienaar Jesaja daagt de Heere Zijn vijanden uit met de woorden: ‘Wie zou Mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat Ik tegen hem zou aanvallen, en hem tegelijk verbranden zou?’ God zal Zijn tegenstanders zeker overwinnen. In Zijn oneindige geduld kan Hij de oproerling een poosje in zijn opstand laten volharden, maar zo zeker als de Heere leeft zal Hij iedere knie dwingen om voor Hem te buigen, en iedere tong om te belijden dat Hij de levende God is.

			‘Onderwerp uzelf aan God.’ Wie zou iets anders willen doen, aangezien het zichzelf niet onderwerpen nu schadelijk is en in de toekomst fataal? Als we onszelf tegen de Allerhoogste verzetten, moet dit verzet tot verlies en verwoesting leiden, want de tegenstanders van de Heere zullen zijn als het vet van rammen; in rook zullen zij verteren. Voor de mens die met zijn maker twist, blijft er een vreselijk vooruitzicht van oordeel over en het verschrikkelijke loon van eeuwigdurende pijniging. Wie zal zo dwaas zijn om iets dergelijks uit te lokken?

			‘Onderwerp uzelf aan God’ is een voorschrift dat voor bedachtzame mensen vanzelfsprekend is en het heeft weinig argumenten ter ondersteuning nodig. Toch bekrachtigt onze tekst het vanwege onze dwaasheid met een ‘daarom.’ En dat ‘daarom’ is te vinden in het vorige vers. ‘Hij wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp uzelf daarom aan God.’ Zijn toorn en Zijn genade pleiten beide voor onderwerping. We worden er zowel naartoe gedreven als naartoe getrokken. De Romeinen waren gewoon over hun rijk te zeggen dat het als motto had: de overwonnenen sparen, de trotsen voortdurend bestrijden. Deze uitspraak beschrijft op gepaste wijze de werkwijze van de Allerhoogste. Hij richt al Zijn pijlen op de hooghartigen en keert Zijn zwaard tegen de koppigen. Maar op het moment dat Hij tekenen van onderwerping ziet, komt Zijn medelijden naar voren, en door de verdiensten van Zijn Zoon vergeeft Zijn overvloedige genade de fout. Is dit geen uitnemende reden voor onderwerping? Wie kan het weigeren om te worden overwonnen door liefde? Wie zal niet zeggen zoals ons gezang het stelt:

			‘Heere, U hebt gewonnen; uiteindelijk geef ik me over.
Mijn hart, er door machtige genade toe gedrongen,
geeft alles aan U over.
Tegen Uw verschrikkingen heb ik lang gestreden,
maar wie kan Uw liefde weerstaan?
Liefde overwint zelfs mij.’

			Als weerstand enkel de almachtige toorn van God opwekt terwijl ware onderwerping leidt tot het verkrijgen van Zijn overvloedige genade, wie zal dan de wapens blijven hanteren? Ik zal geen tijd verspillen door het argument verder uit te werken, maar ik probeer u dit voorschrift meteen op het hart te binden. Moge de Heilige Geest me daartoe in staat stellen. Ik geloof dat het zowel tot heiligen als tot zondaren is gericht, en daarom zal ik het eerst het kind van God op het hart binden. Tot u allen die de Heere liefhebt, zal ik zeggen: ‘Onderwerp uzelf aan God.’ En dan zullen we nog wat meer tijd nemen om het in diepe ernst te zeggen tot hen die niet met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon. ‘Onderwerp uzelf aan God’ als u behouden wilt worden.

			I. Tot het volk van God: ‘Onderwerp uzelf aan God.’ Hij is uw God, uw Vader, uw Vriend, geef uzelf over aan Hem. Wat betekent deze raad? In de eerste plaats betekent dit: betracht nederigheid. We doen er goed aan om een tekst aan de hand van het grotere verband te interpreteren. Hier is het verband: ‘God weerstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’ Daarom moet onderwerping hier nederigheid insluiten, ook al is dit niet het belangrijkste wat wordt bedoeld. Broeders en zusters, laten we voor God de juiste plaats innemen. En welke plaats is dat? Is het de hoogste zetel in de synagoge? Is het de plaats van hen die God danken dat ze niet zo zijn als andere mensen? Ik hoef nauwelijks antwoord te geven; u die een kind van God bent zult zo’n positie absoluut niet willen innemen. Als u vanwege een tijdelijke dwaasheid ooit pocht, dan weet ik zeker, lieve vrienden, dat u als u er terwijl u op bed ligt aan terugdenkt zich erg over uzelf schaamt en graag uw woorden weer zou inslikken. Een zondaar die vergeving heeft ontvangen en die vervolgens pocht! Een schuldenaar aan soevereine genade die de loftrompet steekt over zichzelf! Het is verschrikkelijk. Niets kan ongepaster zijn dan dat een kind van God pochende woorden in de mond neemt.

			Als ik de ezel van Bileam zou horen spreken, zou ik het aan een wonder toeschrijven dat hij de taal van een mens gebruikt, maar als een mens van God het gebalk van ijdelheid laat horen, dan is dat een tegenovergesteld wonder, niet een wonder van God maar van de satan. Is het niet een van de fundamentele waarheden van ons geloof dat we door genade behouden zijn? En wat zegt de apostel? ‘Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten.’ Het woord ‘uitgesloten’ betekent: buiten de deur gezet. Het gepoch komt naar de deur, het klopt, het smeekt om toegang, maar het wordt uitgesloten. Door ons gebrek aan waakzaamheid krijgt het mogelijk even toegang, maar zo gauw de genade van God in ons opmerkt dat de indringer binnen onze poorten is, verdrijft hij hem. Hij doet de deur voor zijn neus dicht en vergrendelt deze. En in antwoord op de vraag: ‘Waar is dan de roem?’ antwoordt vrije genade: ‘Hij is uitgesloten, door de wet der genade.’

			Als al het goede dat we hebben ons vrij door goddelijke gunst is gegeven, waarop kunnen we ons dan beroemen? Als we de hoogste mate van geestelijkheid bezitten, als ons leven volkomen gezuiverd is van enig openlijk gebrek en als ons hart geheel aan God gewijd is, zijn we toch nog maar onnutte dienstknechten. We hebben niet meer gedaan dan onze plicht was. Maar helaas, we schieten hierin tekort, want we hebben niet gedaan wat onze plicht was. In velerlei opzichten falen we en derven de heerlijkheid van God. De juiste houding van een christen is om met eenvoudige nederigheid voor God te wandelen en met zachtmoedigheid jegens zijn medechristenen. De geringste kamer past het beste bij ons, en in die kamer de geringste zitplaats.

			Kijk naar Paulus, die veel meer van Christus wist dan wij en die Hem veel beter diende. Het is leerzaam om te zien hoe hij zich uitdrukt. Hij is een apostel en hij zal beslist niemand toestaan om zijn roeping in twijfel te trekken, want die heeft hij van de Heere ontvangen. Maar wat zegt hij? ‘Niet waardig een apostel genoemd te worden.’ Wat kan lager zijn dan dit? We zullen hem echter nog veel lager zien afdalen. Hij neemt zijn plaats in onder de heiligen en hij zal zijn aanspraak niet opgeven om met hen gerekend te worden, want hij heeft zijn roeping en verkiezing vastgemaakt – maar waar zit hij onder het volk van God? Hij beschrijft zichzelf als ‘de minste van al de heiligen.’ Hij gaat nog verder, want ergens anders belijdt hij van zichzelf dat hij nog steeds een zondaar is. En als hij in de vergadering der zondaren komt, welke positie neemt hij dan in? Hij beschrijft zichzelf als ‘de voornaamste der zondaren.’ Dit is onderwerping aan God, het ware afzien van ieder trots voorwendsel of elke ijdele aanspraak.

			Broeders, als God ons ertoe geroepen heeft om predikers te zijn, laten we dan altijd beseffen dat we zo’n grote genade niet waard zijn. Aangezien Hij ons heiligen heeft gemaakt, laten we belijden dat we de allergeringste van onze broederen hoger achten dan dat we onszelf durven achten. Aangezien we weten dat we zondaren zijn, laten we alle zonden op zo’n manier beschouwen dat hun afschuwelijkheid daardoor het meest aan het licht komt, want in sommige opzichten en vanuit bepaalde oogpunten bezien zijn er slechte dingen in ons karakter die ons schuldiger maken dan onze medezondaren. De stoel van berouw en de voet van het kruis zijn de plaatsen waar onderwezen christenen het meest van houden.

			Een dergelijke nederigheid is volstrekt niet onverenigbaar met het geloof dat we verlost zijn, noch met de grootste mate van geloofszekerheid, nee, volstrekt niet onverenigbaar met de intiemste bekendheid met God. Luister naar Abraham: ‘Ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben!’ Zijn vrijmoedigheid deed zijn nederigheid niet teniet, noch verhinderde het besef van zijn geringheid hem om dicht tot God te naderen. Lieve broeders, we weten dat we in Christus aanvaard zijn, we weten dat we God dierbaar zijn en bemind met een eeuwigdurende liefde. We weten dat Hij onze gebeden hoort en ons voortdurend antwoordt, we weten dat we in het licht van Zijn aangezicht wandelen – maar toch behoort onze houding er altijd een van diepe verootmoediging voor de Heere te zijn. Volkomen onderworpen behoren we aan de voeten van de Meester te zitten en te zeggen: ‘Door de genade van God ben ik wat ik ben.’ Moge de Heilige Geest deze genadige onderwerping in iedere ziel bewerken.

			Laten we vervolgens opmerken dat onze tekst een tweede betekenis in zich heeft, namelijk die van onderwerping aan de goddelijke wil. Dat treft u ongetwijfeld in de manier waarop dit vers het verwoordt: ‘Onderwerp uzelf aan God.’ Geliefde christenvrienden, wees bereid om alles wat God beschikt te aanvaarden. Laten we allen bidden om als volgt te zijn:

			‘Eenvoudig, ontvankelijk en mild,
veranderd in een klein kind,
tevreden met alles wat de Heere beschikt,
losgemaakt van alles wat de wereld verder biedt.’

			Is het inderdaad zo met ons? Zijn sommigen van u hier niet heel ver vandaan? Bent u er heel zeker van dat u aan Gods wil onderworpen bent voor wat uw positie in de maatschappij betreft? Hebt u de mate aanvaard waarin u welvaart geniet? Bent u er tevreden mee om ziek, onbekend of van geringe bekwaamheid te zijn? Is wat God beschikt dat waarmee u tevreden bent? Te veel gelovigen twisten met God omdat ze niet anders zijn dan ze zijn. Dit is slecht, en het laat zien dat er nog trots in hun hart is. Als ze zich immers van hun eigen gebreken bewust zouden zijn, zouden ze weten dat alles wat minder is dan de hel meer is dan wat we verdienen, en zolang we niet in de kuil van kwelling zijn past ons dankbaarheid. Het is iets gelukkigs als de ziel ertoe gebracht wordt alles aan de kastijdingen van God over te geven en in al de beproevingen van Zijn voorzienigheid te berusten. Aangezien we weten dat al deze dingen ons meewerken ten goede en dat we nooit één smart meer zullen hoeven te verdragen dan wat onze Vader weet dat nodig is, zijn we ertoe gehouden onszelf blijmoedig te onderwerpen aan alles wat Hij beschikt. Ook al is geen enkele beproeving als zij aanwezig is een vreugdevolle zaak maar juist een smartelijke, toch behoren we onszelf eraan te onderwerpen vanwege de uiteindelijke resultaten ervan.

			Zelfs de beesten van het veld kunnen ons dit leren. Ik las onlangs over een olifant die zijn gezichtsvermogen was kwijtgeraakt. Hij werd naar een dierenarts gebracht, die het een of andere krachtige goedje op zijn oog aanbracht, wat het dier veel pijn bezorgde. Natuurlijk was het enorme schepsel tijdens de operatie heel rusteloos. Na een poosje begon hij een beetje te zien, en toen hij de volgende dag naar de dierenarts werd gebracht was hij heel rustig. Hij had duidelijk begrepen dat de pijnlijke behandeling resultaat had opgeleverd. Als een dergelijk schepsel genoeg intelligentie heeft om het voordeel te zien en de pijn te accepteren, hoeveel te meer behoren wij dit te doen! Aangezien we weten dat we aan de roede van het verbond oneindige zegeningen te danken hebben, behoren we bereid te zijn om onze rug voor de gesel te ontbloten en de Heere met ons te laten doen wat Hij wil. Ja, ik ga nog verder: zelfs als we niet wisten dat er iets goeds uit zou voortkomen, behoorden we onszelf eraan te onderwerpen omdat het Gods wil is. Hij heeft namelijk het recht met ons te doen wat Hij wil.

			Kunt u hiermee instemmen? Kunt u als een oprecht kind uzelf volkomen overgeven aan het welbehagen van uw Vader? Zo niet, dan hebt u het gevoelen van Christus nog niet voldoende in u. Het is iets groots om de ziel geheel aan God onderworpen te hebben, in ieder opzicht, zodat we nooit iets wensen te hebben dan wat Gods voorzienigheid ons toeschikt, noch ernaar verlangen om iets in Zijn Woord veranderd te hebben: geen instelling van de kerk van God, geen geopenbaard leerstuk, geen voorschrift, geen waarschuwing. We zullen nooit rust hebben totdat we op dit punt komen. Voor ons geluk is het van wezenlijk belang om altijd te zeggen: ‘Nochtans, niet zoals ik wil, maar zoals U wilt.’

			Broeders en zusters, behoort het zo niet te zijn? Wie behoort er in het huis te heersen dan de Vader? Wie hoort het lichaam te regeren dan het Hoofd? Wie hoort de kudde te leiden dan de herder? We hebben zoveel aan Jezus te danken en behoren Hem zo volkomen toe dat als de zaak in stemming zou worden gebracht, wij allen met ons stembriefje zouden laten weten dat de Heere Jezus onze Koning, ons Hoofd en onze Leider zou zijn, want is Hij niet de Eerstgeborene onder vele broederen? Onderwerp u dan, broeders. Smeek de Heilige Geest om uw wil tot volkomen onderwerping te buigen. U zult nooit gelukkig zijn totdat uw ik onttroond is.

			Ik ken sommige van Gods kinderen die grote problemen hebben, alleen omdat ze zich niet aan Gods wil willen overgeven. Ik ontmoette er een, en ik geloof dat het een goede zuster is, die zei dat ze God niet kon vergeven dat Hij haar moeder had weggenomen; en een andere vriend zei dat hij niet kon zien dat God goed was, want Hij had hem zulke zware beproevingen laten doorstaan. Hun oven werd zevenmaal heter gestookt door de brandstof van opstand die ze erin wierpen. Zolang we de Heere de schuld geven en Zijn rechten betwisten, zal onze door onszelf gekwelde geest heen en weer worden geslingerd. Geen enkele vader kan als zijn kleine jongen verdedigend zijn vuist balt hem met dezelfde liefde en vriendelijkheid behandelen als zijn andere kinderen die zichzelf aan hem onderwerpen. U kunt de glimlach van onze hemelse Vader niet genieten, lieve broeder en zuster, totdat u ermee stopt om tegen Hem in opstand te zijn en Zijn gelijk erkent. Hij heeft immers gezegd dat als we tegen Hem ingaan, Hij tegen ons zal ingaan.

			Het zal verstandig voor u zijn om te roepen: ‘Mijn Vader, mijn ongehoorzame geest heeft het aangedurfd om U kritisch te bevragen, maar daar stop ik nu mee. Laat het zijn zoals U wilt, want ik weet dat U het goed doet.’ Dus de tekst betekent allereerst nederigheid en vervolgens onderwerping aan Gods wil. Heere, leer het ons beide.

			De tekst betekent ook gehoorzaamheid. Leun niet alleen passief achterover en leg u niet alleen neer bij de eisen van uw positie, maar gord de lendenen van uw verstand op en toon een vrijwillige en actieve onderwerping aan uw grote Heere. De houding van een christen zou vergelijkbaar moeten zijn met die van een soldaat tegen wie de centurion zegt: ‘Ga’, en hij gaat, en ‘Doe dat’, en hij doet het. Het is niet aan ons om vragen te stellen, dat zou betekenen dat wij meesters waren. Maar het is aan ons om zonder vragen te stellen te gehoorzamen, zoals ook soldaten dit doen. Onderwerping aan onze Heere en Zaligmaker zal blijken uit alerte gehoorzaamheid. Vertraging is ten diepste plichtsverzaking en verzuim is een vorm van opstand.

			Ik ben bang dat er sommige christenen zijn van wie de ongehoorzaamheid aan Christus hun trots bewijst. Het is mogelijk dat ze niet weten dat die en die plicht op hen rust. Ja, maar er is een trotse en onkunde die het onbelangrijk vindt om te weten, een trots die het gebod van de Heere veracht en dit niet-wezenlijk en onbelangrijk acht. Is een dergelijke minachting te rechtvaardigen? Is het juist als een dienaar van de Heere een dergelijke houding koestert? Kan enig punt in de wilsbeschikking van onze Heere onbelangrijk voor ons zijn? Kan de wens van een geliefde vriend onbelangrijk zijn voor hen die hem liefhebben? Als Jezus zegt: ‘Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden’, zal ik die dan als onbelangrijke zaken behandelen? Nee, mijn Heere, ook al ging het om het optillen van een steen vanaf de weg of om het oppakken van een verwelkt blad of het verwijderen van een spinnenweb, wanneer U het opdraagt, wordt het meteen belangrijk – belangrijk voor mijn liefhebbende trouw, dat ik door mijn directe gehoorzaamheid kan tonen hoe volledig ik mijzelf aan U onderwerp.

			Liefde wordt vaak meer zichtbaar in kleine dingen dan in grote. U kunt in uw huis een onvriendelijke dienstbode hebben, en toch zal ze al de noodzakelijke dingen in het huishouden doen, maar het liefhebbende kind zorgt voor de kleine details die het leven gerieflijk maken en die de bewijzen van genegenheid vormen. Laat uw liefde zichtbaar worden door een kinderlijke gehoorzaamheid, die zich erop toelegt om de hele wil van de Meester in alle opzichten te doen.

			Ik ben bang dat er sommigen zijn die de Meester niet gehoorzamen omdat ze zo trots zijn om te denken dat zij het beter weten dan Hij. In plaats van de wil van de Heere te gehoorzamen, beoordelen zij deze. Bent u een rechter van de wet, broeder? Moet u op de rechterstoel zitten en van deze of die bepaling van de wet zeggen: ‘Dit is niet belangrijk’, of: ‘Dat kan zonder enige schade voor mij aan de kant worden gezet’? Dat is niet overeenkomstig de gezindheid van Christus, Die de wil van Zijn Vader deed en geen vragen stelde. Wanneer u de volgende keer bidt: ‘Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’, bedenk dan hoe ze in de hemel die wil voor de troon van God uitvoeren: zonder aarzeling, bedenking of discussie. Ze zijn volledig dienstbaar aan iedere wens van de Allerhoogste. Dus, geliefde broeders: ‘Onderwerp uzelf aan God.’

			De uitdrukking echter wordt niet volledig verklaard tenzij ik een andere uitleg toevoeg, en misschien laat ik zelfs dan haar betekenis niet volledig uitkomen. ‘Onderwerp uzelf aan God’, door uw hart over te geven aan de inwerking van de goddelijke Geest. Wees ontvankelijk, fijngevoelig en gemakkelijk corrigeerbaar. Het heeft de Geest van God zwaar werk gekost om veel christenen op de juiste weg te leiden. Zij zijn als het paard en als de muilezel die geen verstand hebben, waarvan men de muil breidelt met toom en gebit. Er staat een krachtige eik in het woud en een orkaan jaagt erdoorheen en de eik wordt niet bewogen – maar het riet bij de rivier wordt door de geringste windvlaag beroerd. Welnu, hoewel u in veel dingen als de eik moet zijn en niet als het riet, wees in dit geval als het riet en word door de lichtste adem van de Geest van God bewogen. De platen van een fotograaf worden door een bijzonder proces gevoelig gemaakt voor belichting. Als u een ander stuk glas neemt en uw vriend gaat daar net zo lang voorstaan als hij wil, dan zal dit geen effect hebben, in ieder geval geen effect dat voor het oog zichtbaar is. Maar de gevoelige plaat zal iedere rimpel in het gelaat tonen en iedere haar van het hoofd vastleggen. O, door de Geest van God gevoelig te zijn gemaakt. Zo kúnnen we worden gemaakt, door onszelf volledig aan Zijn wil te onderwerpen. Is er geen belofte van die strekking? ‘Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en Ik zal u een vlesen hart geven.’

			Soms fluistert de Geest van God tot u: ‘Trek u terug om te bidden.’ Ga op dat soort momenten meteen uw binnenkamer in. Herinner u hoe David zei: ‘Toen U tot mij zei: ‘Zoek Mijn aangezicht’, toen zei mijn hart tot U: ‘Uw aangezicht, Heere, zal ik zoeken.’ Gods Geest zal u soms aanzetten tot een plicht die zelfverloochening vraagt, waarvoor u veel gemakken moet opgeven en die u niet veel eer als beloning zal opleveren. Wees niet ongehoorzaam aan Zijn oproep, maar ga snel aan het werk. Zeg met de psalmist: ‘Ik heb gehaast en niet vertraagd om Uw bevelen te onderhouden.’ De Geest zal ons soms aanzetten tot diep berouw vanwege overtredingen die we hebben begaan, Hij zal ons bestraffen voor een verkeerde houding die we hebben gekoesterd, voor een hard woord dat we tegen een broeder hebben gesproken, of vanwege de wereldsgezindheid waartoe we vervallen zijn. Broeder, spoor uzelf op dat soort momenten aan en onderzoek en reinig uw ziel. Laat één aanwijzing van de Heilige Geest genoeg voor u zijn.

			Zoals de ogen van een dienstmaagd zijn op haar vrouw, laten zo uw ogen op de Heere zijn. De dienstmaagd vraagt niet van haar vrouw dat zij spreekt; vaak zal het gebeuren wanneer zij aan tafel wacht en er vrienden zijn, dat haar vrouw knikt of met haar vinger wijst, en dat is dan voldoende. Ze roept niet: ‘Marie, doe dit of dat’ en spreekt haar niet tien keer luid toe, zoals de Heere met ons moet doen, maar een wenk is voldoende. Zo behoort het met ons te zijn. Een half woord van de goddelijke Geest, zelfs de geringste beweging van Hem, zou genoeg moeten zijn, en meteen zouden we bereid moeten zijn om Zijn wil te doen. In dit opzicht is niet zozeer uw activiteit vereist als wel uw onderwerping aan de Heilige Geest. Het gaat niet zozeer om uw activiteit als om uw bereidheid door Hem te worden getrokken. Er moet in godsdienst activiteit zijn. We moeten worstelen en vechten, maar nauw daarmee verbonden moeten we onszelf overgeven aan de aandrang van de Geest. Hij is het Die in ons het willen en het werken werkt naar Zijn welbehagen. Hij worstelt met grote kracht in ons, en als we onszelf maar zullen overgeven en niet langer obstakels op Zijn goddelijke weg zijn, zal Hij ons naar grotere hoogten van genade dragen en in ons vollediger het beeld van Christus scheppen.

			‘Onderwerp uzelf aan God.’ Leer de zoetheid van passief in Zijn hand te liggen en geen wil te kennen dan de Zijne. Ervaar de zegen van een volledige overgave aan Zijn aanwijzingen. Door dat te doen zult u hier op aarde de hemel binnengaan.

			II. Nu komen we tot het deel van onze verhandeling waarin we God de Heilige Geest ernstig moeten bidden om ons dubbel te helpen. Ik wil hen aanspreken die niet gered zijn, maar die hier enigszins naar verlangen. Ik dank God als zelfs de zwakste begeerte van dien aard aanwezig is. Moge het meteen uitgroeien tot een onstuimig verlangen. Ja, moge het nog deze morgen vervuld worden, zodat u gered dit huis verlaat. U vertelt me dat u enige tijd heel bezorgd bent geweest over uw ziel, maar dat u geen voortgang hebt gemaakt. U hebt grote inspanningen verricht, u bent heel toegewijd geweest in het gebruiken van de genademiddelen, in het doorzoeken van de Schrift en in persoonlijk gebed, maar u vordert niet. Het is heel goed mogelijk, mijn lieve vriend, dat de reden dit is dat u uzelf niet aan God hebt onderworpen. U probeert te doen, terwijl het beste wat u zou kunnen doen is: uw eigen inspanningen opgeven en uzelf in de handen van de Zaligmaker te laten vallen. Hij is in staat u te redden ook al kunt u uzelf niet redden.

			Voor een trots hart is zichzelf onderwerpen het moeilijkste wat er bestaat. Merkt u dat dit zo is? ‘Niet overgeven’ is het motto van de koppige zondaar. Ik heb mensen gekend die liever hun lichaam zouden overgeven om verbrand te worden dan te buigen voor God. Hun hardnekkigheid heeft het lang tegen de Allerhoogste uitgehouden, en ze waren als kleine farao’s totdat de Heere hen tot bezinning bracht. ‘Moet ik zwichten, moet ik buigen aan Zijn voeten?’ Een dergelijke vernedering kunnen ze niet verdragen. Als het Evangelie hun trots getolereerd had en hun een beetje krediet had gegeven, dan waren ze er blij over geweest. Ze kunnen het echter niet verdragen om in het stof geworpen te worden en gebracht te worden tot het belijden van hun eigen nietigheid. ‘Onderwerp uzelf’ is alsem en gal voor hooghartige zondaren, toch moeten ze de beker drinken, of sterven.

			Luister dan, vrijpostige zondaren, u kunt nooit gered worden tenzij u zich overgeeft; en als u gered bent, zal een van de belangrijkste onderdelen van uw redding zijn dat u zich onderworpen hebt.

			Ik wil u graag een kleine waarheid in het oor fluisteren, en ik bid dat ze u zal doen opschrikken: zelfs op dit moment onderwerpt u zich. U zegt: ‘Ik niet, ik ben mijn eigen heer.’ Ik weet dat u dit denkt, maar al die tijd onderwerpt u zich aan de duivel. De tekst die we voor ons hebben, zinspeelt hierop. ‘Onderwerp uzelf aan God. Weersta de duivel, en hij zal van u vlieden.’ Als u zichzelf niet aan God onderwerpt, zult u nooit de duivel weerstaan en u zult voortdurend onder zijn tirannieke macht blijven. Wie zal uw meester zijn, God of de duivel? Een van die twee moet het zijn. Geen mens is zonder meester. De een of andere macht is onze meester, óf het goede óf het kwade heerst in ons hart, en als we niet door het goede beheerst worden, heeft het kwade de macht al gekregen.

			‘Hoe moet ik mezelf dan onderwerpen?’ zegt iemand. ‘Waaraan zal ik me onderwerpen, en in welke opzichten?’ Wel, als u gered wilt worden, onderwerp uzelf dan allereerst aan het Woord van God. Geloof dat het waar is. En terwijl u gelooft dat het waar is, geef uzelf over aan de kracht ervan. Beschuldigt het u? Belijd de beschuldiging. Veroordeelt het u? Erken uw schuld. Biedt het u hoop aan? Grijp deze. Beveelt het u? Gehoorzaam het. Leidt het u? Volg het. Bemoedigt het u? Geloof het. Onderwerp uzelf aan Hem Die op deze gezegende bladzijden verklaart de Zaligmaker te zijn van allen die de wapens van hun rebellie neerleggen en die hun zinloze strijd beëindigen door te vertrouwen op Zijn kracht om hen te redden.

			Onderwerp uzelf vervolgens aan uw geweten. U hebt met uw geweten geruzied en uw geweten met u. Het blijft voortdurend spreken, en u wilt dat het stil is. Maar na de losbandigheid, in de stilte die komt na een storm van slecht vermaak, is er een stem te horen die zegt: ‘Is dit goed? Is dit veilig? Zal dit standhouden? Wat zal het eind hiervan zijn? Zou het niet goed zijn om iets te zoeken dat beter en meer verheven is dan dit?’ God spreekt vaak tot mensen door de kleine zachte stem van het geweten. Open uw oor dan en luister. Uw geweten kan u geen kwaad doen. Het kan verontrusten, maar het is goed om verontrust te worden wanneer vrede tot de dood leidt. Het was een dwaas die de waakhond doodde omdat deze hem liet schrikken toen de dieven in zijn huis inbraken. Als uw geweten u verwijten maakt, aanvaard die verwijten dan en geef acht op zijn bestraffing. Het is uw beste vriend. De door een vriend aangebrachte verwondingen zijn getrouw, maar de kussen van een vleiende vijand zijn verraderlijk (zie Spr. 27:6, Eng. vertaling).

			God stuurt ook vele boodschappers. Sommigen van u heeft Hij de tederste vermaners gestuurd. Luister naar hun vermaningen en respecteer hun vriendelijke waarschuwingen, want zij betekenen iets goeds voor uw ziel. Is het moeilijk, zoon, is het moeilijk om uzelf te onderwerpen wanneer de boodschap komt via de liefhebbende lippen van een moeder, wanneer haar tranen ieder woord dat zij zegt bedauwen? Voor sommigen van u die nog jong zijn moet het moeilijk zijn om het tegen de aansporingen van een moeder uit te houden, wanneer ze u niet alleen naar de hemel wijst maar u ook voorgaat op het pad erheen. Wanneer ze niet alleen over Jezus sprak, maar ook in haar dagelijkse handel en wandel Zijn liefde liet zien.

			U hebt een zuster, jongeman, die u liefhebt en respecteert. U kunt nauwelijks onder woorden brengen hoezeer u haar bewondert. Welnu, die brief van haar, waar u spottend over sprak, die raakte u uiteindelijk wel. Zwicht voor het ontroerende betoog, buig voor de tedere aansporingen ervan. Onthoud dat God andere boodschappers heeft, die Hij zal sturen wanneer deze liefhebbende aansporingen niet toereikend zijn. Hij zal u spoedig een strengere vermaning sturen. Als u niet naar het vriendelijke woord luistert, naar de stille zachte stem, kan Hij u de ruwere boodschappers van ziekte en dood sturen. Wees niet zo dwaas Hem ertoe uit te dagen om dit te doen.

			Onderwerp uzelf bovendien aan God aangezien Hij Zijn boodschappers misschien al in strengere vormen tot u heeft gezonden. Het is nog maar een paar dagen geleden dat u uw oude vriend verloor. Vele gelukkige dagen hebt u samen doorgebracht, en ook vele vrolijke avonden. Zo voor het oog was hij even gezond als u; maar hij werd neergeveld, en u hebt achter zijn baar gelopen. Betekent dat vers gedolven graf geen roepstem voor u? Ik denk dat uw vriend in zijn plotselinge einde een waarschuwing voor u vormde om gereed te zijn voor een vergelijkbaar afscheid! U hebt zelf ook onheilspellende ziektesymptomen gehad. Misschien bent u al ziek geweest en kwam u op bed te liggen met de eeuwigheid als enige perspectief: een vreselijke eeuwigheid, die zeker voor u bestemd was. U beefde bij het vooruitzicht, maar de stem van de arts dwong u om dit onder ogen te zien. U was bang dat u dit lichaam moest verlaten, en u kon het niet laten om tegen uzelf te zeggen: ‘Waar zal ik heen vluchten? Mijn naakte geest, waar moet hij naartoe als hij eenmaal de warme ruimte van dit huis van leem zal verlaten?’

			De kwestie gaat u veel meer aan dan mij, maar ik beveel u: hoor de stem van deze gebeurtenissen die God u in Zijn voorzienigheid toeschikt, luister naar deze ernstige roepstemmen. De engel van de dood heeft aan de rand van uw bed gestaan, naar u gewezen en gezegd: ‘Jongeman, deze keer heb je koorts en kun je herstellen, maar de volgende keer zul je nooit opstaan van het bed waarop je ligt.’ Of: ‘Je bent nu bij een vreselijk ongeluk gespaard, maar de volgende keer zal er geen ontsnappen voor je zijn. Omdat Ik dit zal doen, schik je om je God te ontmoeten.’

			Boven alles vraag ik u, als u zich niet van dit soort dingen bewust bent, onderwerp u aan de fluisteringen van Gods Heilige Geest. Gods Heilige Geest twist niet met ieder mens op dezelfde manier. Sommigen hebben Hem zo bedroefd, dat Hij ermee gestopt is om met hen te twisten; of Hij doet dit heel af en toe en dan weerstaan ze Zijn werkingen, zodat ze nooit heel lang worden voortgezet. De slechtste mens die leeft heeft zijn betere momenten, de meest zorgeloze heeft sommige ernstige gedachten. In de dwaasheid van vleselijk genot zijn er heldere ogenblikken. Dan merken mensen wat ze noemen hun ‘betere ik’ op. Dat gebeurt zelden. Ik noem dit liever de algemene bestraffingen van Gods Geest in hun ziel. Hij zegt tegen hen: ‘Is dit goed? Is dit verstandig? Deze lichtzinnigheid, dit tijdverdrijf, dit verlagen van de ziel door aan de lichamelijke lusten toe te geven, dit de mens neerhalen tot het niveau van een bruut, kan dit goed zijn? Is er geen eeuwigheid? Is er geen onsterfelijkheid, geen God, geen toekomend oordeel?’

			Soms opent de Heilige Geest de ogen van een mens zoals hij de ogen van Bileam opende, en laat Hij hem zien hoe zeker het is dat de oordeelsdag komt, en hoe dicht deze reeds is genaderd. De mens wordt ertoe gebracht in gedachten de trompet die de rechtszitting aankondigt al te horen, de komst van de Rechter op Zijn grote witte troon al te zien, het verzamelen van de menigten van levenden en doden, het openen van de boeken, het scheiden van de menigte, het wegdrijven van de bokken naar hun eeuwigdurende pijniging en de ontvangst van de rechtvaardigen in hun eeuwigdurende vreugde. O, als u ertoe gebracht wordt dit alles te beseffen, dan smeek ik u om uzelf eraan te onderwerpen.

			Het kost sommige mensen veel moeite om verdoemd te worden. Menig mens die vloekt en ongelovig praat, doet dit alleen om zijn innerlijke worstelingen te verbergen. Net als de jongen die terwijl hij over het kerkhof loopt fluit om de moed erin te houden, praten zij godslasterlijk om hun geest af te leiden van zijn angsten. Wie het vurigst is in het uiten van zijn ongeloof, is niet de grootste ongelovige. Toen de heidenen kinderen aan Moloch offerden, sloegen ze op hun trommels om de kreten van de slachtoffers te overstemmen. Op dezelfde manier maken deze mensen veel lawaai om de stem van hun geweten niet te horen. De mens weet beter, en ik daag hem uit om die kennis naar voren te laten komen en hem tot zijn God en Vader te laten leiden. Het zal een zegen voor hem zijn als dit vandaag nog gebeurt. ‘Onderwerp uzelf aan God.’

			Als u me opnieuw vraagt: ‘In welk opzicht moet ik mezelf onderwerpen?’, dan antwoord ik zo kort als ik kan: Onderwerp uzelf in de eerste plaats door uw zonden te belijden. Roep: ‘Ik heb gezondigd.’ Probeer uzelf er niet uit te redden door te zeggen: ‘Ik heb niet gezondigd.’ Als u dat doet, zult u nooit vergeving ontvangen. ‘Wie zijn zonden belijdt, zal vergeving ontvangen.’ Zondaar, kies een van de twee dingen: oordeel uzelf, of word door God geoordeeld. Als u uzelf oordeelt en uw schuld erkent, zal de grote Rechter u vergeving schenken, maar anders niet. Veroordeel uzelf en u zult niet veroordeeld worden. Belijd dat de aanklacht juist is; want dat is hij, en hem ontkennen betekent het bezegelen van uw eigen verdoemenis.

			Vervolgens, vereer de wet die u veroordeelt. Blijf hem niet aantasten door te zeggen dat hij te streng is en te veel van een arm, feilbaar schepsel vraagt. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Sluit uw lippen en kus hem, ook al veroordeelt hij u. Zeg: ‘Ook al belast hij mij met schuld en overtuigt hij me van dodelijke zonde, toch is het een goede wet en behoort hij niet veranderd te worden, zelfs niet om mij te redden.’

			Vervolgens, erken dat de straf rechtvaardig is. Uw zonden veroordelen u tot de hel. Zeg niet: ‘God is te streng, vergeleken met de overtreding is deze straf overdreven.’ Wanneer u zo denkt, zult u nooit vergeving ontvangen, maar God zal gerechtvaardigd worden in uw veroordeling; de trots van uw hart zal een snelle getuige tegen u zijn. Belijd met uw hart: ‘Als mijn ziel naar de hel wordt gestuurd, is dat niet meer dan wat ik verdien.’ Wanneer u de schuld hebt beleden, de wet geëerd en de rechtvaardigheid van de straf erkend, dan nadert u de toestand waarin God u genadig zal zijn.

			Onderwerp uzelf, zondaar; ik smeek u, doe het nu. Onderwerp uzelf aan God als uw Koning. Werp uw wapens neer. Doe uw helm af en werp die mantel van trots weg. Geef uzelf onvoorwaardelijk over en zeg: ‘Heere God, ik erken nu dat U koning bent. Niet langer zal ik als de trotse farao vragen: ‘Wie is de Heere dat ik Zijn stem zou gehoorzamen?’, maar als iemand die tot bezinning is gebracht, zal ik toegeven aan wat het verstand en de genade aanbevelen.’ Het zal goed met u gaan wanneer u tot een volledige capitulatie komt, tot een onvoorwaardelijke overgave. Werp de poorten van de stad Mensenziel open en laat prins Immanuël als alleenheerser over iedere straat van de stad regeren. Betwist Zijn soevereiniteit niet langer, maar bid om onderwerping eraan, om gehoorzaamheid in alle dingen. Wanneer u dit zult doen, zult u genade vinden in de ogen des Heeren.

			Verder, onderwerp uzelf aan de manier waarop God u wil zaligmaken. Welnu, Gods manier om u zalig te maken is door Zijn genade, niet door uw verdiensten; door het bloed van Jezus, niet door uw tranen en lijden. Hij zal u rechtvaardigen doordat u nu eenvoudig op Jezus vertrouwt. Uw trotse hart bewondert de weg van de zaligheid van de Heere niet. U staat op en zegt: ‘Hoe is dit te verenigen met de goede zeden?’ Alsof u de bewaker van de goede zeden was, alsof de Koning van hemel en aarde daar niet zonder uw hulp voor kon zorgen. Wie bent u om opeens moraalridder te zijn? Hoe durft u zich in te denken dat de driemaal heilige God daar niet voor zal zorgen? Hij vraagt u Zijn Zoon Jezus te vertrouwen; zult u dat doen of niet? Zo niet, dan is er geen hoop voor u. Wanneer u het zult doen, bent u gered op het moment dat u gelooft, gered van de schuld van de zonde door Jezus te vertrouwen.

			U moet uzelf ook verstandig onderwerpen aan Zijn manier om met u om te gaan. Iemand zegt: ‘Ik zou in Jezus geloven, meneer, als ik de verschrikking en vrees zou ervaren die sommigen vanwege de zonde hebben gevoeld.’ Vraagt u van God dat Hij u naar de verschrikkingen en vrees zou trekken voordat u zult geloven? Onderwerp uzelf om op een vriendelijke manier te worden zalig gemaakt. ‘Maar ik lees over iemand’, zegt een ander, ‘die een droom had. Ik zou geloven als ik ook een visioen zag.’ Moet God u dromen geven? Moet Hij uw lakei spelen en u op uw manier redden? Hij verkondigt u openlijk: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult behouden worden.’ Wilt u geloven of niet? Als u het niet doet, zullen dromen, visioenen, angsten noch iets anders u redden.

			Zie hier Gods weg, zondaar. Ik vraag u, en misschien zal uw antwoord uw lot voor eeuwig beslissen: Wilt u die weg volgen of niet? Zo niet, dan hebt u uw eigen verderf gekozen. Maar als u het wilt en als u uzelf wilt overgeven om gered te worden door in Jezus Christus te geloven, dan is het goed met u.

			Ik weet dat er sommigen op deze plaats zijn die het bijna niet meer kunnen uithouden, want hun gebroken hart zegt: ‘Ik geef mezelf meteen over. O, als Hij me maar zou redden.’ Wat ben ik blij om u dat te horen zeggen, want de nederige geeft Hij genade. Ik herinner me de tijd dat tot God riep: ‘O God, als ik totdat ik sterf op een ziekbed moet liggen, dan geef ik daar niet om, als U mij maar genadig zult zijn. Als U mijn trotse wil maar overwint en een nieuwe mens van mij maakt, dan mag U met me doen wat U wilt. Red mij alleen van de schuld, de macht van de zonde.’ Toen de Heere mij op die plek bracht, stelde Hij mij ertoe in staat om leven en zaligheid in Jezus Christus te zien. En als Hij u tot dat punt heeft gebracht, zondaar, dan hoeft u niets te doen dan eenvoudig de Heere Jezus Christus te vertrouwen, en u bent zeker behouden.

			Als Hij u tot overgave brengt, heeft Hij u Zijn genade gegeven. Onderwerping aan Zijn goddelijke wil is de essentie van de zaligheid. Welnu, voor wie zult u buigen? Voor wie zult u op dit moment buigen? De Meester is onder ons gekomen. De Koning Zelf is hier, uw Maker, uw Verlosser. Zie de sporen van Zijn wonden, zie de littekens in Zijn handen, voeten en zijde! Hij vraagt u: ‘Zult u voor Mij buigen? Zult u uw wapens neerleggen? Zult u de strijd beëindigen? Zult u zich verstandig overgeven?’ Zo ja, dan geeft Hij u Zijn hand en zegt: ‘Ga in vrede. Er is vrede tussen Mij en u.’ Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en u op de weg vergaat als Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.

			Ik bid de Heere om mij veel zielen te geven, en ik geloof dat ik ze deze morgen zal hebben. Ik ben er zeker van. Verleen mij deze gunst: als u uzelf aan Christus onderwerpt, laat mij er dan van horen. En wacht er niet mee om uzelf te verenigen met hen die zich erin verheugen om in triomf als de gevangenen van Zijn genade te worden meegevoerd. 

			Amen.
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